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Sosyalizmin  insanlaştınlması,  her  canlı  hücrede somutlaştırılması  çabası,  emeği  ve  sabn  bu  yüce  kavgada billurlaşmaktadır.  Bu  nedenle  kavgamız  yaman, çekici  ve  birleştiricidir.  Ben  bu  kavgaya  aşığım. 


Sakine  Cansız 
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Acı  biber  zararlı  mıP 


Neden  yanma  hissi? 


Bazı  insanlar  acı  bir  yemeğin  yarattığı yanma  hissinden  zevk  alır.  Öyle  ki,  bazıları  hobi  olarak,  hatta  takıntı  derecesinde  dünyanın  en  acı  biberini  bulma  peşindedir. 

Acıseverler,  acı  biberdeki  kapsaisin  maddesinin ağızdaki  acı  sinirlerinde  bulunan  reseptörleri  harekete  geçirdiğini  ve  herhangi  bir  zararı  olmadığını  biliyor.  Birkaç  dakika  içinde  bu  yakıcı  his geçecek  ve  ancak  atıklar  vücudu  terk  ederken  yeniden  hissedilecektir. 

Biberdeki  acının  dozu,  Scoville  skalası  olarak  bilinen  bir  ölçeğe  göre  belirlenir.  Buna  göre,  Carolina  Reaper  adıyla  bilinen  biber  2,2  milyon gösterge  ile  en  acı  olanıdır. 

Günlük  yemekte  alınan  acı  biber  dozunun kimseye  bir  zararı  olmazken,  macera  peşindeki  acı  biber  heveslilerinin  bazı  olumsuz  deneyimlerinin  olduğunu  söylemek  mümkün. 


Acı  biber  tecrübesi 

2014'te  İngiltere'nin  Brighton  kentinde  yayınlanan  The  Argus  gazetesinden  iki  gazeteci,  TripAdvisor  adlı  seyahat  sitesinde  övgüyle bahsedilen  ekstra  acı  burgerleri  denemişti.  Burada  kullanılan  sosun  acısı  Scoville  skalasında biber  gazından  daha  yüksek  derecedeydi. 

Acı  dayanılmaz  boyuttaydı.  Gazetecilerden  biri acıyı  yatıştırmak  için  epeyce  süt  içmiş,  diğerinde ise  ağır  mide  krampları,  ellerde  his  kaybı,  titreme ve  hızlı  nefes  alma  gibi  belirtiler  baş  göstermişti. 
Sonunda  ikisi  de  hastaneye  kaldırıldı.  "Öyle  acı çekiyordum  ki  ölüyorum  sandım"  diyordu  biri. 

Bazıları  dünyanın  en  acı  biberlerini  kamera önünde  yemeye  kalkışır.  Danimarka'da  bin  kişinin  acı  biber  yeme  girişimi  filme  alınmış, herkesin  terlemesi,  hıçkırması,  hızlı  nefes  alıp vermesi  ve  sonunda  kusması  görüntülenmişti. 


Peki  acı  biber  neden  bu  kadar  ciddi  belirtilere yol  açabiliyor? 

Kapsaisin  molekülü  belki  de  bitkileri  mantarlardan  korumak  için  ortaya  çıktı.  Fakat  bu  madde, acı  algısı  yaratan  ağızdaki  bazı  sinir  hücrelerini (nöronlar)  harekete  geçiriyor.  Bu  hücreler  beyne yanma  hissi  gönderiyor.  Acı  biber  yendiğinde  oluşan  bu  yanma  hissi  gerçek  yanma  sonucu  oluşan acı  hissine  benzerlik  gösteriyor. 

Bu  nedenle,  vücudun  acı  biber  yeme  sonucu oluşan  semptomlara  karşı  tepkisi  de  gerçek yanma  ile  aynı.  Örneğin  terleme  yoluyla  vücut  serinletilmeye  çalışılıyor.  Acıyı  algılayan  sinir  hücrelerinin  salgıladığı  maddeler  kan  damarlarının genişlemesine  neden  oluyor.  Böylece  hasar gören  yerin  onarılması  için  daha  fazla  kan  taşınıyor.  Fakat  bu  genişleme  aynı  zamanda  yangıya (enflamasyon)  yol  açıyor.  Acı  biber  mideye  iner inmez  krampların  baş  göstermesi  midede  de  sinir uçları  olmasındandır.  Vücut  açısından  yanmanın kaynağı  ister  ısıya  ister  kimyasala  bağlı  olsun, hedef  ondan  kurtulmaktır.  ◄  Bbc 


Tarihte  bu  ay 
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19  da  Kari  üebknecht  ağır  iş- 

Jencelerden  sonra  vurularak  olduruldu.  RosaLuksemburg  ise dövüldükten  sonra  vuruldu  ve 

Landvvehr  Kanalı'na  atıldı 


*  İnsan  haklan  savunucusu  AyşenurZarakolu280cak2002'de 

yemini  yitirdi. 


1985'te  İsveç'in  Vaxjö  kentinde  düzenlenen bir  Neo-Nazi  gösterisi  sırasında  Hans  Runesson  tarafından  çekilmiş  bu  fotoğraf  ve "yılın  fotoğrafı"  olarak  seçilmiş.  Kadrajda,  annesini toplama  kampında  yitirmiş  olan  Polonya  kökenli  bir 


İsveçli,  yani  Danuta  Danielsson  görülmekte.  Faşistlerle  aynı  havayı  solumaya  daha  fazla  katlanamayan Danuta,  faşistlerin  yaptığı  bir  yürüyüşte,  çantasıyla peşi  sıra  darbeler  indiriyor  dazlaklardan  birine.  Bu cesur  girişimi  karelenen  Danuta,  "unutulmayan  fo¬ 


toğraflar"  arasında  hakkıyla  yerini  alıyor. 

2013'te  Sanatçı  Susanna  Arwin,  Danuta'nın  heykelini  yapmış.  Fakat  Vâxjö  İl  Genel  Meclisi,  şiddeti özendirdiğini  öne  sürerek  heykelin  eylemin  gerçekleştiği  Storatorget  Meydam'na  dikilmesine  izin  ver¬ 


memiş.  Feminist  kadınlar  bu  kararı  "hastalıklı  bir  anlayış"  olarak  yorumluyor.  Bugünlerde  sosyal  medyada  "Neo-Nazi'yi  çantasıyla  döven  kadın  olun!" 
sloganı  ile  yeniden  dolaşıma  giren  bu  siyah-beyaz fotoğraf,  bir  kez  daha  kadınlara  cesareti  aşılıyor. 


En  uzak  ve  en  ıssız  nokta: 


Nemo 


Okyanusta  karaya  en  uzak  nokta 
Nemo  Noktası  olarak  biliniyor.  Ünlü Fransız  yazar  Jules  Verne'in  Denizler  Altında  20  Bin  Fersah  kitabının  kahramanı Kaptan  Nemo'dan  almış  adını.  Nemo  Latince "hiç  kimse"  anlamına  gelir.  Nemo  Noktası 
kendisine  en  yakın  üç  adanın  kıyısına  2688 
km  uzaktadır. 

Nemo  Noktası  resmi  olarak  1992'de  Hırvat 


kökenli  KanadalI  harita  mühendisi  Hrvoje  Lukatela  tarafından  tespit  edildi.  Lukatela  bunu karadan  yaptığı  özel  bilgisayar  ölçümleriyle buldu.  Daha  iyi  ölçüm  yapılması  ya  da  kıyı erozyonu  nedeniyle  bu  noktanın  birkaç  metre kaydırtabileceğim  söylüyor. 

Uzay  kurumlan  bu  noktayı  "Güney  Pasifik Issız  Bölgesi"  adıyla  anıyor.  İnsana  ve  gemilere pek  rastlanmadığı  için  özellikle  Rus,  Avrupa  ve Japon  uzay  ajansları  burayı  uzun  zamandır malzeme  çöplüğü  olarak  kullanıyor.  Eski  uydulardan,  kargo  gemilerine  ve  MIR  uzay  istasyonuna  kadar  birçok  araç  parçalanmış  halde okyanusun  dibindeki  bu  "uzay  araçları  mezarlığında"  tutuluyor. 


Okyanus  bilimciler  Nemo  Noktasında  çok fazla  canlının  olduğunu  düşünmüyor.  Çünkü burası  aynı  zamanda  Güney  Pasifik  Girdabı adıyla  bilinen  güçlü  akıntıların  ortasında  yer  alıyor.  Ama  bazı  özel  canlı  türleri  de  yok  değil. 

Canlıların  azlığı,  okyanus  sularında  parçacıkların  olmaması  nedeniyle  sakin  günlerde, Güney  Pasifik  Girdabının  yüzeyi  eflatuna  çalan mavi  bir  renk  alır.  En  azından,  çöplerden  arınmış  olsa  bu  rengi  alması  gerekir.  Fakat  akıntıların  kıyılardan  taşıdığı  plastik  çöp  girdapta parçalanıyor.  Öyle  görünüyor  ki  dünyada  karaya  en  uzak  noktada  bile  insan  yapımı  atık maddelerden  kaçmak  mümkün  olmuyor. 


Sezaryen  doğumlar 


insan  evrimini 


etkiler  mi? 


Bilim  insanları  annelerin  sık  sık  sezaryen doğum  yapmayı  tercih  etmelerinin  insan evrimini  etkilemeye  başladığını  iddia  etti. 
Araştırmacılar  1960'lı  yıllardan  bu  yana  doğum kanalından  sığmayan  bebek  vakalarının  bin  kişide 30'dan  36'ya  ulaştığını  saptadılar. 

Yapılan  araştırmada  leğen  kemiğinin  dar  olması nedeniyle  sezaryen  doğumu  tercih  eden  kadınların  sayısının  arttığı  görülüyor. 

Eskiden  dar  doğum  kanalına  neden  olan  genler anneden  çocuğa  geçemiyordu.  Çünkü  çoğu  vakada  anne  de  bebek  de  doğum  sırasında  hayatını kaybediyordu. 

Avursturya'daki  araştırmacılar  annelerin  sezaryen  doğumu  tercih  etmeye  devam  edeceğine inanıyorlar. 

Tıbbın  dar  doğum  kanalı  sorunlarına  çözüm bulmadığı  durumlarda  sonuç  ölümcül  olabiliyor ve  bu  da  evrim  kuramı  kapsamında  doğal  seleksiyon  olarak  kabul  ediliyor.  Leğen  kemiği  dar  olan kadınlar  100  yıl  önce  doğumdan  sağ  çıkamazlardı.  Artık  rahatça  doğum  yapabiliyorlar  ve  dar leğen  kemiği  geni  kızlarına  geçiyor. 


Evrimin  uzun  zamandır  cevaplanamayan  sorularından  biri  yıllar  içinde  leğen  kemiğinin neden  genişlemediği. 

Araştırmacılar  Dünya  Sağlık  Örgütü'nden  topladıkları  verileri  matematiksel  modellerle  inceleyerek  birbiriyle  çelişen  sonuçlara  ulaştılar. 
Yeni  doğan  bebekler,  eskisine  oranla  daha büyük  ve  sağlıklı  doğuyor.  Buna  karşın,  bebeğin fazla  büyük  olması  doğum  sırasında  kanalda  sıkışıp  kalmasına  ve  anneyi  de  bebeği  de  tehlikeye  atmasına  yol  açabiliyor. 

Araştırmacılar,  dünya  çapında  bebeğin doğum  kanalına  sığamaması  durumuna  bin  doğumda  30  defa  rastlandığını  söylüyor. 
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Kızıl  bil  kavgadır devrim  ocağında 


Beritan  CUDI 
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*  akine  Cansız-SARA'  denilince  aklıma  ilk düşen  tanımlama  başkaldıran  kadın 
'imgesi  oluyor.  Aslında  Kürtçe'de  buna 'serbilind'  deniliyor.  Ama  serbilind  sadece  başkaldıran  anlamına  gelmez,  aynı  zamanda  başı  dik  anlamına  gelir.  Bu  tanımlama  ne  de  yakışır SARA'ya...  JINA  SERBİLİND... 

Evet,  o  kelimenin  tam  anlamıyla  jina  serbilind idi.  Her  şeye  karşı  bir  başkaldırı  kültürü  içinden gelen  bir  kadın.  Başı  dik,  eğilmeyen,  ezilip  bükülmeyen  bir  kadın.  SARA  için  hakikat  yolu  başkaldırı ile  çizilmişti.  Eğer  haksıza,  zalime,  zulme,  sinmişliğe, gericiliğe  karşı  başkaldırmazsan  nasıl  hakikat  sahibi olunabilirdi  ki?...  Onun  için  hakikat  yolunda  zeminler  döşenip  yol  kat  edilirken  hep  başı  dik,  kendinden  emin  ve  bir  başkaldırı  yürüyüşünün  sahibi olmuştur.  Bu  yolda  tüm  engellere  rağmen  usanmayan,  yorulmayan,  yılmayan  ve  eğilmeyen  başı  dik bir  yürüyüşün  hikayesi.  Bir  bütün  duruşuyla  başı  dik alnı  göklere  değen,  yıldızlarla  bakışan,  güneşle gülen  bir  kadın.  Kadim  topraklarda,  başkaldırı  öyküleri  ile  büyüyen  bir  ömür...  Ninniler  yerine  ağıtlara  kulak  vemiş,  öfke  büyütmüş  bir  arayışçı... 

Yaşam  onun  için  hiçbir  zaman  sakin  ve  suskun değildi.  Her  zaman  çiğlikli,  çağıltılı,  vurgulu,  notalı ve  isyanlardaki  bir  zılgıt  gibiydi.  Ruhu  uslanmaz  ve bükülmezdi.  Hep  bir  halaydaki  coşku  ile  yaşama renk  ve  enerji  katardı.  Endamı  ve  coşkulu  yaşamı ile  henüz  hayatının  baharını  yaşayan  genç  bir  kadın gibiydi.  Her  koşul  altında  dinç,  atak  ve  sportifti. 
Canlı,  enerjik  yönü  için  zaten  bahse  bile  gerek  yok. 
Devrimin  ruhu  ile  birgenç  kadının  cıvıl  cıvıl  ruhunu aynı  bedende  buluşturmuştu.  Her  iki  boyut  çelişkisiz  olarak  birbiriyle  uyum  halindeydi.  Gençlik  ruhu ona  zerafet  kazandırmış,  devrimcilik  ise  asalet... 

Yaşama  tüm  varlığıyla  kök  saldı 

Duruşu  insanı  kendine  hayran  bira ktırırdı. 
Ölümsüz  büyük  devrimci  Mazlum  Doğan'ın  "her Kürt  kızının  saçlarının  her  telinde  sevgi,  öfke  ve  intikam  olmazsa  sevemem  ki"  sözünü  her  yönüyle karşılayan  biriydi.  Gözlerinin  keskinliği  en  ilgi  çeken yönüydü.  Dersin  ki,  gözbebekleri  hep  çevresini  kolaçan  eden  bir  dolanmadadır.  Hemen  hemen  sabit baktığı  görülmemiştir.  Ona  bakarken  insan  kendi kendine  "gözleri  tıpkı  Önderliğin  gibi  sürekli  hareket halinde"  derdi.  Cıva  gibiydi  yani.  Sebebi  ise  malum; çünkü  bu  biçimde  bakan  gözler  her  daim  bir  arayış içerisindedir.  Sonuçta  ise  bu  gözler  karşısında  hiç kimse  kaybolmaz,  silinmez  ve  unutulmazdı.  Her  ayrıntı  incelikle  ele  alınması  gereken  bir  konudur.  Hiçbir  şeyin  üzerinden  teğet  geçilmemeli.  Düşmanlık içinde  olanlar  da  bu  gözlerden  katiyen  kaçamazdı. 
Çok  az  insan  SARA  yoldaş  gibi  hırslı,  keskin,  net  ve inançlı  bakar.  Bir  de  tabii  bakışları  dolaylı  değil,  doğrudandı.  El  attığı  her  bir  şeyi  sonuçlandırma  iddiasında  olduğundan,  dünyaya  dolambaçlı  değil, doğrudan  bakardı.  Çünkü  ancak  kusurları  ve  ayıpları  olmayanlar  dünyaya  doğrudan  bakabilirler. 

SARA'nın  yaşamı  tüm  varlığıyla  kök  salmış  ve gelip  geçenlere  gölgesinde  huzur  vermiş  kadim meşe  ağaçlarına  benzerdi.  Dallanıp  budaklanmış olarak  etrafına  yayılmış,  göz  alıcı  bir  çekiciliğe  bürünmüştü.  Fırtınalara  ve  kasırgalara,  sellere,  çığlara ve  depremlere  karşı  derinliklerde  büyüyen  kökleri ile  yerinden  sarsılmamış  ve  felaketlere  sürüklenmemiştir.  Sağlam  kökleri  ile  meşe  ağacı  misali  asil  duruşunu  korumasını  bilmiştir.  Dallarından  dökülen ürünleri,  sözleri  ve  evrensel  sırları  birer  tohum  gibi başka  meşeleri  yetiştirirdi.  Her  daim  dallarını  güneşe  uzatır  ve  selama  dururdu. 

Geleneklere  isyan,  devrime  akış 

SARA  özgür  bir  kadındı,  kimsenin  ve  hiçbir  şeyin baş  eğdiremediği...  Büyük  bir  cesaretle  her  şeyle başkaldırı  halindeydi.  Önce  ailesiyle,  sonra  toplumla,  dışa  açılırken  devlet  gelenekli  sistemle,  devrimciliğe  atılırken  de  hakikat  dışı  her  tür  anlayışa karşı  bir  başkaldırıydı  yaşamı.  Hiç  kimse  bu  özgür ruhu  kendi  yönüne  çekemez,  kendine  göre  bir  ayar veremezdi.  Her  zaman  için  zorluklar  ve  acılar  karşı¬ 


sında  kendi  ayakları  üstünde  durması,  iddiasının  ana  temasını  oluştururdu.  Çünkü kendi  yolunu  çizmişti  SARA.  Zaten  geriliklere karşı  isyan  halinden  ötürü,  devrime  akışı  başlamıştı.  Geleneklere  isyan  ile  devrimciliğe  akış... 
Büyük  istemli  ve  ısrarlı  oluşu  işte  bundan  kaynaklıydı.  Ve  ilginçtir  ki  bu  başkaldırısıyla  düşmanını  bile  yola  koyardı.  Direnişiyle  düşmanını  bile kendine  hayran  bırakan  devrimci  bir  duruşa  sahipti. 
Onun  karşısında  düşmanın  tüm  planları  suya  yazılır misali  tuzla  buz  olmuştur.  Karşıtları  O'nu  sindirmeye  çalışsalar  da,  asıl  olarak  karşıtları  ondan  korkar  ve  çekinirdi.  Çünkü  o  kendi  celladının  suratına tükürmüş  biriydi.  Seyit  Rızalar'ın  intikam  yemininden  gelmişti.  Ondandır  ki  duruşu  heybetli,  etkileyici ve  dokunaklıydı.  Düşmanına  dert  olsun  diye  diz çökmedi  hiçbir  zaman.  İnanılmaz  bir  inatla  ve  soylu bir  duruş  ile  devrimci  özünü  korumuş  ve  direnişçi kimliğini  kazanmıştı. 

Yüreğiyle  güneşe  dokunur  ve  güneş  ile  yüreğini ısıtırdı  SARA.  Böylece  oluşan  buzullar,  kırgınlıklar  ve tasalar  hemen  çözülüverilirdi.  Bir  zamanlar  geldi, havasını  solumaya  doyamadığı  özgürlük  dağlarından  kopmak  zorunda  kaldı.  Engin  ufuklar bakışlarında  kilitlenir,  ardındaki  güneş ülkesine  bakardı.  Orada  gencecik  bedenlerin  toprağa  düşüşü  çok  ağrına giderdi.  En  çok  da  bu  konuda  hassas ve  kırılgandı.  Gidişleri  yüreğine  sığdıramaz,  kabullenemezdi.  Yüreğine söz  geçiremiyor,  genç  yüreklerin apansız  gidişini  kaldıramıyordu.  Bu  nedenle  yaralı  arkadaşlarına  adeta  titreyerek ilgi  gösterir,  onlara  saatlerce  vaktini  vermekten  çekinmezdi. 

Xwebûn  yolunda bir  kavga 

Evrensel  bir  kimlik olmuştu  SARA.  Rosalar ve  Clara  Zetkinler  gibi bütün  halkların  yüreğinde yer  edinen  cesur  bir kadın...  Emma  Goldman  gibiydi  biraz,  hani 
"Kızıl  Emma"  diye  anılan anarşist  kadın...  SARA  da tıpkı  bu  kadınlar  gibi  simgeleşmiş,  tarihin  görkemli  sayfalarında  yerini  almıştı. 

Söylemleri  de  birdi.  Rosa 
"nerede  mücadele  varsa ben  oradayım"  derken, 

SARA  da  aynı  şekilde 
"hep  kavgaydı  yaşamım"  diyerek  gönül  verdi  bu şiara.  Clara  "vardım,  varım  ve  var  olacağım"  derken,  SARA  da  bütün  benliğiyle  her  zaman  varlığını  haykırırdı.  Bu  haliyle  kadının  xwebûn  olma yolunda  geleneksel  olan  her  şeyle  ipini  koparmış bağımsız  bir  kişilikti.  Devrimin  en  önündeydi SARA,  ardında  binlerce  takipçi  bırakarak  hep  ulaşılmak  istenen  özgürlük  meşalesi  oldu. 

Farklılık  yaratan  görüşleri  vardı  SARA'nın.  İncelikli  ruhu  ile  her  şeye  anlam  katar,  her  bir  olguyu  özgürlük  anlayışı  çerçevesinde  ele  alırdı.  Onun yanında  özgürlüğe  daha  bir  yakın  olduğunuzu  duyumsardınız.  En  ufak  bir  çabası,  her  bir  yönelişi, sözleri  ve  örnek  davranışları  ile  özgürlük  esintisi  gibiydi.  Bu  haliyle  çok  etkileyici  bir  kadındı,  kendi  akışıyla  birçok  insanı  bu  akışa  çeken... 

SARA,  zindanların  o  ağır  atmosferini,  karanlığını  ve  soğukluğunu  özgürlük  umutlarıyla  aşmıştı. 
Özgürlük  aşkı  onu  her  zaman  için  ayakta  tutan  yegane  güçtü.  Zindanın  beton  duvarlarını  ancak böyle  dayınılır  kılmıştı.  Düşmana,  zindana,  soğukluğa  hiçbir  zaman  teslim  olmadı,  yılmadı.  Bilakis, özgür  Kürdistan  düşü  inancını  keskinleştiriyor,  azmini  çelikleştiriyor,  onu  daha  fazla  dirençli  kılıyordu.  Bu  düşten  hiçbir  zaman  vazgeçmedi. 
Zindanda  olsa  dahi  güneşin  ışınlarını  içine  çeken bir  başarı  seyrindeydi.  Yaralar  ancak  böyle  sarmalanır,  acılar  ancak  öyle  dindirilirdi. 


Yüzü  geliyor  aklıma  SARA'nın... 


Bir  insan  ne  kadar  günahsız  ola-  " bilirse,  o  kadar  masum  ve  bir insan  ne  kadar  ne  kadar  temiz olabilirse  o  kadar  aydın...  Keskin,  tek  bir  tereddüt  anına  yer  vermeyen  gözlerinde  bütün sisler  göçer  giderdi.  Tasa  ve  umutsuzluk  yanından  dahi geçmezdi.  Öyle  yaman  PKK'li  bir  kadındı.  Söz  eksik  kalır  onu  anlatmaya,  yaşamı  anlamanın  ve  anlatmanın  en  berrak  halidir. 
Kızıl  bir  kavga,  ocağımızda  sönmeyen  kutsal  bir  ateştir  SARA... 


Öyle  yaman  PKK'li  bir  kadın 

Zindan  günlerinde  dayanılmaz,  akıl  almaz  işkencelere  maruz  kalmıştı.  Ama  hiç  kimse  bu  devrimci kadının  iradesini  kırma  gücünde  değildi.  Amansız direnişiyle  adeta  yaşarken  ölümsüzleşmişti.  Taa  o zamanlarda  ismi  eşsiz  kahramanlıklarla  anılmış  ve efsane  kişilikler  arasına  eklenmişti.  Bu  haliyle  alnı öpülesi  yiğit  Kürdistan  kadınlarındandı.  Mücadelesi destanlaşmıştı.  'Sakine'  denildiğinde,  yaptıkları  anlatıldığında  herkes  sanki  canlı  bir  masal  dinliyormuş gibi  olurdu.  Onu  görmeyenler  de  bu  sebeple  görür ve  tanımış  olurlardı.  Çünkü  ismi  duyulmuş  ve  dillerde  destan  olmuştu.  Evet,  hiç  kolay  değildi.  Faşizmin  o  karanlık  zindanlarında,  işkence  dolu günlerinde  bir  Kürt  kadını  baş  katilin  suratına  tü- 


kürmüştü.  Bu  büyük  olay,  bu  muazzam  irade  dilden dile  dolaşmış,  tanıyan-tanımayan  herkesi  derinden etkilemişti.  İşte  SARA  bizler  için  böyle  yemine  dönüştü,  yaşam  iradesi  oldu.  Yaşamının  her  kesiti  özgürlükle  sözleşmenin,  sistemle  inatlaşmanın  şiarı oldu.  Kesintisiz  bir  kavganın  güzelliği  bütün  Kürdistanlı  kadın  ve  erkeklerin  rüyası  haline  geldi. 

Yüzü  geliyor  aklıma  SARA'nın...  Bir  insan  ne kadar  günahsız  olabilirse,  o  kadar  masum  ve  bir insan  ne  kadar  ne  kadar  temiz  olabilirse  o  kadar aydın...  Keskin,  tek  bir  tereddüt  anına  yer  vermeyen gözlerinde  bütün  sisler  göçer  giderdi.  Tasa  ve  umutsuzluk  yanından  dahi  geçmezdi.  Öyle  yaman  PKK'li bir  kadındı. 

Söz  eksik  kalır  onu  anlatmaya,  yaşamı  anlamanın  ve  anlatmanın  en  berrak  halidir.  Kızıl  bir  kavga, ocağımızda  sönmeyen  kutsal  bir  ateştir  SARA... 


ündem 


Ocak  2017 


Nevvaya  Jin 


4  yıl  sonra 
katil  öldü’  dediler! 


pıldığı  vurgulanıyordu.  MİT  bu  belgeyi  reddetmişti. 

Bu  gelişmeler  her  yaşandığında  Fransız  hakim, Ankara  makamlarına  yazılı  olarak  başvurarak  soruşturma  konusunda  ellerinde  olan  belgeleri  paylaşmaları  yönünde  talepte  bulunmuştu  ama  Ankara, katil  zanlısı  Ömer  Güney'e  ilişkin  elindeki  hiçbir  bilgiyi  Fransız  savcılarla  paylaşmadı. 

Soruşturma  tamamlanıp  mahkeme  sevk  belgesinde  MİT'e  işaret  edilse  de,  metnin  bütününe  bakıldığında  bir  dizi  soru  işareti  halen  yanıtlanmayı bekliyor. 


Fransız  adli  makamları  yabancı  bir  devletin  bir  siyasi cinayete  karışma  olasılığına  ilişkin  bu  kadar  açık  bir dil  kullandı.  Tam  "Fransa,  bir  ilke  imza  atıyor"  diye düşünülürken,  bu  kez  "katil  öldü"  denilerek  başka bir  ilke  daha  imza  atılıyor. 

Bu  açık  dil  konusunda  katliama  ilişkin  internete sızdırılan  belgeler  önemli  rol  oynamıştı.  Katliamın 
birinci  yıl  dönümünden  üç  güç  sonra,  12  Ocak  2014 
günü  internete  sızan  bir  ses  kaydında  katil  zanlısı Ömer  Güney,  Türk  istihbarat  servisinden  olduğu  belirtilen  2  kişiyle  cinayet  planlarını  konuşuyordu. 
Bunun  devamında,  iki  gün  sonra  Sakine  Cansız'a  yönelik  suikast  için  tetikçiye  verilen  talimatın  belgesi yayınlandı.  Talimat  belgesi,  Şube  Müdürü  O.  Yüret, Daire  Başkanı  U.  K.  Ayık,  Başkan  Yardımcısı  S.  Asal ve  Başkan  H.  Özcan  adlı  MİT  yetkililerinin  imzasını taşıyordu.  18  Kasım  2012  tarihli  bu  belgede,  saldırı için  olası  harcamalara  yönelik  6  bin  euro  ödeme  ya¬ 


•  Sel  ma  AKKAYA 

Paris'te  9  Ocak  2013  tarihinde  PKK  kurucu üyesi  Sakine  Cansız,  KNK  üyesi  Fidan  Doğan ve  Kürt  Gençlik  Hareketi  üyesi  Leyla  Şaylemez'in  katledilmesinin  üzerinden  dört  yıl  geçti.  Katliam  dosyasının  23  Ocak-23  Şubat  2017  tarihleri arasında  Paris  Ağır  Ceza  Mahkemesi'nde  görülmesi beklenirken,  mahkemenin  atadığı  savcı  17  Aralık günü  katil  zanlısı  olarak  cezaevinde  bulunan  Ömer Güney'in  öldüğünü  avukatlara  duyurdu. 

Üç  yıl  boyunca  konuya  dair  süren  soruşturma geçtiğimiz  Mayıs  ayı  sonunda  dosya  hakimi  Jeanne  Duye  tarafından  sonuçlandırılmıştı.  Ardından  bir  buçuk  yıl  geçmesine  karşın  mahkeme tarihi  olarak  Ocak  2017  olarak  belirlenmişti.  Katil zanlısının  ölümünün  ardından  mahkemenin  olup olmayacağı  ise  muamma.  Soruşturma  sürecinin MİT'i  işaret  ettiği  bir  dosyada  yargılanan  katil  zanlısının  ölümü  tasadüf  olabilir  mi! 

Şüpheler  MİT'i  gösteriyor 

Söz  konusu  hakimin  mahkeme  sevk  belgesinde Ömer  Güney,  terörist  bir  örgütle  ilişki  içerisinde  cinayet  işlemekle  suçlanıyordu.  Bu  söz  konusu  ilişki 


nedeniyle  katil  zanlısı  terörle  mücadele  yasası  kapsamında  yargılanacaktı.  Katil  zanlısı  Ömer  Güney, bu  iddiaları  son  sorgusuna  kadar  kabul  etmese  de hakim,  söz  konusu  katliamı  Güney'in  kişisel  bir  sebeple  işlemediği  konusunda  elde  yeterli  verinin  olduğunu  belirtiyor  ve  katil  zanlısının  MİT'le bağlantısına  dikkat  çekiyordu.  Telefon  trafiği,  yayınlanan  MİT  belgesi  ve  ses  kayıtları  ışığında  Türk  istihbarat  teşkilatı  MİT'in  Fransa'da  işlenen  siyasi  bir cinayete  karışma  olasılığı  üzerinde  duruluyordu.  Söz konusu  ilişkinin  biçimi,  düzeyi,  MİT  içerisinde  bir  birimle  mi  yapıldığı  ya  da  MİT'in  olaya  ne  düzeyde  karıştığı  konusunda  davaya  ilişkin  Türkiye'nin  bilgi vermemesinden  kaynaklı  ilerleme  sağlanamadığı iddia  edilmiş  ve  davanın  ilk  duruşmasının  Ocak ayında  gerçekleşeceği  açıklanmıştı. 

25  politik  cinayet  işlendi 

Sonlanan  soruşturma  sürecinde  MİT'e  işaret  edilmesi,  dava  avukatları  tarafından  Fransa  tarihinde bir  ilk  olarak  değerlendiriliyordu.  Şu  ana  kadar  Fransa'da  çeşitli  ülkelerin  gizli  servislerinin  örgütlediği 
25  farklı  politik  cinayet  işlendi.  Bunların  hiçbirinde 
Fransa,  söz  konusu  ilgili  servisleri  açık  bir  dille  işaret etmediği  gibi  bazı  dosyalarda  tutukladığı  katil  zanlılarını  ilgili  ülkelere  teslim  etmiş  bulunuyor.  İlk  kez 


webûn  yani  “Kendin  Ol”  kampanyası kapsamında  bir  süredir  çeşitli  tartışmalar  yürütüyoruz.  Özellikle  Avrupa’nın  birçok  merkezinde  paneller,  seminerler, halk  toplantıları  düzenlendi.  Toplumsal  cinsiyetçilik  ve  özgürlük  eksenli  yapılan  bütün  tartışmalar  anlamlıydı.  En  temel  mesaj  ise  bu tartışmaların  süreklileştirilerek  yapılmasıydı. 

Bütün  panel  ve  seminerlerde  öne  çıkan  temel olgu  ise  toplumun  tartışmaya,  konuşmaya,  paylaşmaya  duyduğu  bariz  ihtiyaçtı.  Toplumun  diyaloga,  birileri  veya  herkes  tarafından  dinlenmeye ihtiyacı  vardı.  Hayatın  içinden,  çocuklardan,  kadınlardan,  gençlerden,  sosyal  hayattan  konuşmak önemliydi.  Çünkü  herkesin  bu  konularda  biriktirdiği  ve  söylemek  istediği  çok  şeyleri  vardı.  Panellerde  kimileri  konuşmaktan  çekinip,  cimri davransa  da  kimileri  de  sabırsızca  konuşmak  için çabalıyordu.  Çünkü  herkesin  yaşanmışlıkları vardı.  Özellikle  de  kadın  erkek  ilişkileri,  özgür  eş yaşam,  aile  ve  mücadele  konuları  herkes  açısından  can  alıcıydı. 

Bütün  tartışmalarda  öne  çıkan  olgulardan  biri yaşanan  sorunların  kadınlar  ve  erkekler  tarafından  yeterince  tanımlanamamasıydı.  Göç,  farklı ülkelere  yerleşmek  zorunda  kalmak,  ekonomik koşturmaca,  feodal  kültür,  kimliksel  sıkışmışlık, ülke,  savaş,  şiddet,  güncel  sosyal  ve  toplumsal  sorunlar  ve  bunların  yaşamımızdaki  etkileri  konusunda  yeterince  izah  yapılamıyordu.  Yani geldiğimiz  gün  gibi  değildik,  değişmiştik.  Farklılaşan  yönlerimiz  olmuştu.  Ancak  iyi  mi  oldu kötü  mü,  buna  bir  türlü  karar  verilemiyordu. 


Kimileri  Avrupa’ya  gelmeyi,  yerleşmeyi  bir  ilerleme,  aydınlanma,  gelişmişlik  ölçüsü  olarak  ele  alırken,  kimisi  de  adım adım  kayboluşun  mekanı  olarak  nitelendiriyordu.  “Geçmişte  böyleydik”  diye  başlayan  ve geçmişi  özleyen  vurgularda  az  değildi.  Geçmiş derken  de  sosyal  yaşam  içindeki  değişimler  işaret ediliyordu.  Örneğin  geçmişte  insanların  daha fazla  birbirine  sahip  çıktığı,  sosyal  ilişkilerin  daha canlı,  aileler  ve  gençler  arası  ilişkilerin  daha  sıcak olduğu  vurgulanıyordu.  Günümüzde  sosyal  ilişkilerde  toplum  merkezcilikten  ziyade  bireyciliğin hakim  olduğu,  sosyal  ilişkilerin  büyük  oranda yük  olarak  görüldüğü  belirtiliyordu.  Özellikle sosyal  yaşamda  kapitalist  kültüre  açıklık  ve  kapitalist  eğilimlerin  toplumda  hızla  bünyeye  yayıldığı  ve  bünyenin  hastalanmaya  başladığı  yönlü tespitlerin  yapılması  dikkat  çekiciydi. 

Yine  bu  paralelde  yapılan  tartışmalarda  diğer can  alıcı  bir  konu  da  özgürlük  kavramına  yaklaşım  biçimimizdi.  Herkesin  kendine  göre  bir  özgürlük  tanımı  vardı.  Ancak  kadınlar  ve  erkekler açısından  bakış  açısı  farklılaşabiliyordu.  Örneğin erkekler  ağırlıklı  olarak  özgürlük  kavramını  kadınlar  üzerinden  ifade  ediyordu:  “Kadınların önünde  engel  olmaya  çalışmıyorum,  eşimi  serbest bırakmışım,  istediği  zaman  dışarı  çıkabiliyor,  karışmıyorum”  gibi  olgular  üzerinden  kadına  olan yaklaşımını  ortaya  koyarken,  kadınlar  ise  “eşim bana  karışmıyor,  istediğim  zaman  dışarı  çıkabiliyorum,  şunu  ya  da  bunu  yapabiliyorum”  üzerinden  tanımlıyordu. 

Her  iki  cinsin  de  özgürlük  olgusunu  kimlik, 


mücadele,  toplumsallık,  erk  ve  iktidar  dışı  doğal yaşam  üzerinden  tanımlaması  zayıf  kalabilmektedir.  Özgürlük  olgusunun  kaba  sınırlar  ve  bu  sınırların  kısmen  zorlanması  üzerinden tanımlanması  gibi  bir  tablodur  ortaya  çıkan.  Özgürlüğün  ideolojik, kültürel,  sosyal,  ekonomik,  sanatsal ve  kimliksel  olarak  tanımlanması zayıf  kalınan  temel  yöndür.  Örneğin  erkekler  “egemen  erkeklikten  arınma”  üzerinden  bir  özgürlük  tanımlamasına gidememektedir.  Kadınlar  ise  köle  ve  geleneksel kadından,  pasif,  ne  istediğini  bilmeyen,  iradesiz kadın  gerçekliğinden  arınmak  ve  bilinçli,  kimlik sahibi  olan  kadın  gerçekliği  üzerinden  kendini ortaya  koymada  zayıf  kalabilmektedir. 

Dolayısıyla  erkekler  “erkek  sorununu”,  kadınlar ise  “kadın  sorunu”  bağlamında  kendi  hakikatini daha  çarpıcı  sorgulamak  ve  arayış  gücünü  arttırmak  zorundadır.  Avrupa  gerçekliğinde  özgürlükler  sorunu  fazlasıyla  kapitalist  kültürün, mantalitenin  izlerini  taşımaktadır.  Toplum  olarak  biçimsel  bazı  değişimleri  bire  bir  özgürlüğün kendisi  olarak  nitelendirmek  gibi  bir  yanılgıyı  yaşamaktayız.  Kendi  toplumumuzu  bekleyen  en büyük  sorunlardan  biri  özgürlük  olgusuna  fazlasıyla  modernist  bakmaktan  ileri  geldiğini  söylemek  gerek.  Toplumsal  kimi  çürümüşlükleri özgürlük  olarak  savunmak  en  büyük  handikaplarımızdan  biridir.  Bu  anlamda  özgürlük  olgusu daha  fazla  tartışılmayı,  kadınlar,  gençler,  aileler üzerinden  daha  fazla  irdelenmeyi  gerektirmektedir.  Açıkçası  toplumumuzun  özgürlükler  konusunda  kafası  karışık.  Elbette  ki  bu  alanda  da tartışa  tartışa  ve  eğitimle  su  akıp  yolunu  bulacaktır.  Ancak  yolu  bulmak  için  tartışmak,  tartışmak ve  yine  tartışmak  dememiz  lazım.  Hep  birlikte birbirimizi  ikna  ederek,  ama  sorunlarımızı  da  cesurca  ortaya  koyarak  toplumsal  özgürlüklerin  yolunu  aralayacağız.  Çünkü  özgürlüğün  sırrı cesarettir... 


Kendin  olmak: 

Xwebûn 


Fransız  istihbaratı  neyi  gizliyor? 

3  kadın  devrimcinin  ailelerinin  avukatları,  Fransız 
servislerinin  hem  üç  Kürt  devrimci  kadına  dair  hem de  katil  zanlısı  Ömer  Güney'e  ilişkin  ellerindeki  bilgileri  dosya  hakimiyle  paylaşmasını  istemişti.  Nisan 2015'te  Fransız  hükümetinin  istihbarat  servislerinin  ellerindeki  bilgiler  üzerindeki  gizliliği  kısmen kaldırdığı  belirtilmiş  ve  belli  belgeler  dosyaya  sunulmuştu.  Ancak  gizliliği  kaldırılan  belgelerde  sadece  kamuoyu  tarafından  bilinen  bilgiler  (Örneğin Sakine  Cansız  hangi  yıl  doğdu,  ne  tür  faaliyetler  yürüttü,  örgüt  içerisinde  basın  ve  yayın  organlarına yansıyan  veriler  ışığında  görevleri...)  açıktutulmuş ve  yüzde  doksan  oranında  bilgi  sansürlenmişti. 
Fransa  istihbaratı  sansürlediği  verilerde  neyi  gizliyor  sorusu,  halen  yanıt  bekliyor. 

Bir  diğer  önemli  nokta  ise  Ömer  Güney'in  katliamdan  kısa  bir  süre  öncesine  kadar  Almanya'da  yaşadığı  düşünüldüğünde  Alman  gizli  servislerinin elinde  bulunan  muhtemel  bilgiler...  Geçtiğimiz  yıl MİT'in  Almanya'daki  faaliyetleri  konusunda  Almanya'nın  yapmış  olduğu  operasyon  düşünüldüğünde, MİT'in  ülkedeki  elemanlarının  yakından  izlendiği açık  bir  biçimde  görülüyor. 

Katil  zanlısı  Güney,  2011  yılının  sonlarına  kadar Almanya'da  yaşamış;  kendisine  gelen  görüşçüler Almanya'dan  gelmiş;  internette  sızan  MİT  belgesi ve  ses  kaydı  ise  Almanya'dan  internet  ortamına servis  edilmiş.  Hepsi  dosyada  yer  alıyordu.  Fransa söz  konusu  durumlara  dair  kendi  soruşturmasında Alman  makamlarının  duvarlarına  takılmış  ve  mahkeme  sevk  belgesindeki  duruma  bakıldığında  ise yol  alamamış  görünüyordu.  Almanya'nın  son  yıllarda  ülkesinde  faaliyet  yürüten  MİT  mensuplarının  telefonlarını  dinlediği  geçtiğimiz  aylarda  MİT mensuplarının  yargılandığı  mahkeme  sürecinde basına  yansımıştı.  Peki  Almanya  neden  elindeki  verileri  paylaşmadı? 

Fransız  hükümeti  Kültleri  kurban  etti 

Türkiye,  Almanya,  Hollanda  ve  ilgili  ülkelerin  gizli servisleri,  Fransa'daki  hakimle  bilgi  paylaşımından kaçındığı  dosyadan  anlaşılıyor.  Başta  Fransız  gizli servislerinin  bunu  yaptığı  açık  olan  bir  durum.  4  yıllık  sürecin  ardından,  Paris  Katliamı  davasının  23 
Ocak-23  Şubat  2017  tarihleri  arasında  görüleceği açıklanırken,  ardından  katil  zanlısının  öldüğü  kamuoyuna  duyuruldu. 

Davayı  perdeleme  ve  karanlıkta  bırakma  çabası aslında  dünden  belliydi.  Soruşturma  süreci  boyunca Fransa  iktidarı  Kürtlerin  adalet  ve  davayı  aydınlatma talebini  görmezden  gelmeye  devam  etti.  Ailelerin ve  Kürdistani  kurumların  konuya  dair  görüşme  talepleri  her  defasında  reddedildi.  Hatta  üç  Kürt  kadın devrimcinin  aileleri  ve  Kürt  kurumlan,  katil  zanlısının  sağlık  sorunları  gerekçesiyle  tahliye  talep  etmesinin  ardından  "elimine  mi  edilmek  isteniyor" sorusunu  Fransız  yargı  organlarına  sordu. 

Fransız  iktidarı  dönemin  İçişleri  Bakanı  şimdiki Fransa  Başbakanı  Manuel  Valls  şahsında,  katliamdan  iki  gün  sonra  Türk  İstihbarat  yetkililerini  kabul ederek,  "PKK  ile  daha  etkin  mücadele  edeceğiz" demiş,  daha  başlamayan  bir  soruşturmada  PKK'yi suçlamıştı. 

17  Aralık  günü  katil  zanlısı  Ömer  Güney'in  öldüğünü  açıklayan  Fransa;  yürütülen  soruşturmalar sonucunda  MİT'le  bağlantısı  kesinleşen  katil  zanlısının  sağlık  sorunları  olduğunu  bilmesine  rağmen, 
4  yıl  boyunca  davanın  görülmesini  uzatmıştır.  Böylelikle  Fransa,  mahkeme  süreciyle  Kürtleri  yeniden Türkiye  ile  olan  ekonomik  ilişkilerine  kurban  ettiğini  beyan  etmiştir. 


Ocak  2017 


Nevvaya  Jin 


5 


gündem 


ZERYA  GÜL 


Sosyolojinin  özü 

SARA’ lar 


B  öylesine  acı  yüklü,  ağır  bir  gündemle bir  kadın  gazetesine  dahil  olmak,  oldukça  zor  ve  anlamlı.  Kadını  oluşturan ve  çoğaltan  zamanları  yakalama,  yaşama  ve  yaşatmada  sorumluluk  yükleyen  bir  duygu  yoğunluğuyla,  merhaba... 

2013’ten  2017  yılının  9  Ocak  gününe  kadar  bildik  zaman  dilimiyle,  klasik  yıldönümleriyle  tarif edilemeyecek  bir  akışı  yaşadık,  yaşıyoruz.  Her  gün aynı  anda,  aynı  hissiyatta,  aynı  boşluk  ve  tamamlanma  ihtiyacı,  dünü  ve  geleceği  o  an’da  görme  ve mutlaka  aşma,  ulaşma  duygusu  içinde  varlaşma  ve özgürleşme  yolundayız.  Kabullenmedik,  kabullenmeyeceğiz! 

Sara,  Rojbin  ve  Ronahi’den  sonra  hiçbir  şey  eskisi  gibi  olmadı,  olmayacak.  Saldırganlığın  büyüklüğü,  toplumsallığın  gücünden,  etkisinden, özgürlük  duygusunun  tüm  kadınlara  ulaşmasından  duyulan  korkudan  kaynaklanıyor.  Kadın  özgürlük  ideolojisi  ve  kadın  devriminin  devletçi iktidara  sisteme  alternatif  ilerleyişinden  korkuluyor.  Özgürlük  ruhu,  bilinci  kazanmış,  özgücüne dayalı  bir  örgütlülükle  erkek  egemen  sistemin bütün  kuramlarına,  kuramlarına  başkaldıran  kadından  büyük  korkuyorlar.  Bu  kadın  on  binlerce yıllık  demokratik  toplumsallığın  özü,  kökü  oluyor; egemen  sistemin  köksüzlüğünü  deşifre  ediyor. 

“Onlar  benim  için  sosyolojinin  özüydüler”  biçiminde  tanımlanan  kadın  hakikati,  Kürdistan  Özgürlük  Hareketi  ve  Önderliğinin  hakikatidir. 


Toplumsallığın  özünü  oluşturan  kadın,  Özgürlük Hareketiyle  bu  özü  yeniden  keşfetti.  Sara  nın  hikayesi  bu  keşfin  bütün  güzellikleri,  zorlukları,  inişli çıkışlı  oluşma  zamanlarıyla  hepimizin  hikayesi.  Özgürlük  yolculuğunun  soluksuz  militanlığı  ile  tek başına  yola  çıkarken,  milyonlara  dönüşeceğinin umudu  ve  özleminin  hikayesi.  Bin  bir  parçaya  bölünmüş  beyni,  yüreği  ve  bedeniyle  bütüne,  özgürlüğe,  toplumsallığa  doğru  ilerlemenin  yılmaz direnişçiliği  içinde,  her  anı  yeni  bir  soluk,  her  anı biraz  daha  aydınlık  derken,  kadın  dünyasını,  güzelliklerini  keşfetmenin  heyecanı,  bitmez  tükenmez mücadeleciliği  içinde  bir  ilerleyiş,  bir  oluşma  hali. 

Her  adımında  kadına  inançsızlığı,  umutsuzluğu bir  nebze  geride  bırakan  bir  yolun  yolcusu;  ama inançlı,  kararlı,  direngen  bir  yolcu.  Tüm  umutların  tükendiği  bir  an’da  kendine,  kadına,  halkına umut  olmanın  yol  hikayesi.  Kadın  toplumsallığı¬ nın  tüm  toplumsallıkların  anası  olduğunun  derin bilgisi,  sezgisi,  sevgisi  ile  yürüyen,  büyüyen,  Rojbin’leşen,  Ronahileşen  bir  kadın  oluşumu.  Bu oluşma  enerjisiyle  özgürlük  aşkıyla  tutuşan  yürekleri  dünyanın  neresinde  olursa  olsun  buluşturan bir  gücü  ifade  ediyor. 

Saranın  aşkı  ve  arayışı;  ne  olursa  olsun,  birbirine  düşmanlaştırılan,  çekilmez  kılınmak  istenen, sevgisizleştirilen,  çirkinleştirilen,  üzerinde  her  an bin  bir  operasyon  yürütülerek  kendi  olmaktan  çıkarılan  kadını  güzelleştirmektir.  Birbirini  seven, kucaklayan,  yaşamı  emekle  yaratma  gücünü  geliş¬ 


tiren  kadın  gerçeğine  ulaşarak,  birlikte  yaşamayı başarmaktır.  Sevgiyle  birbirinin  yüzüne  bakan, birbirinin  bakışlarından  yaşadığı  zorlanmayı,  sevinci,  üzüntüyü  algılayarak  ortak  çözüm  geliştiren kadının  peşindedir.  Tarihselliği  ve  toplumsallığın gücünü  arkasına  aldığından  şikayetçilik  ve  geleneksel  kaçış  yollarını  kapatarak,  yaşamı  etik  ve  estetik  ilkeler  temelinde  örgütleyerek,  egemenlik  ve kölelik  dayatmalarına  asla  izin  vermeden  direnen kadın  gerçeğinin  sembolüdür.  Bu  mücadelede kendi  olma  ve  kendi  kalmanın  ilkesel  duruşunu oluşturmada  aldığı  yol,  temsil  ettiği  sosyolojik özle  bağlantılıdır. 

Kadın  sezgiselliğinin  yaşam  kaynağı,  direniş  damarı  olduğu  gerçeğinin  dili  olan  Sara  yoldaş,  yaşamı  gibi  ölümünün  de  normal,  sıradan olmayacağını  yoldaşlarına  yazdığı  mektuplarında paylaşmıştır.  Bu  hissiyatın  arkasındaki  gerçek,  bireysel  oluşma  ve  algılama  kadar,  Özgürlük  Hareketi’nde  oluşan  ve  olgunlaşan  kadın  temsili  ve toplumsallığa  öncülük  etme  düzeyiyle  ilgili  bir durumdur.  Ömrü  böyle  bir  direniş  yolunda  yoğrulmuş  ve  ilerlemiş,  bu  direniş  tarihiyle  oluşmuş özdeşleşmiş  bir  kadın  gerçeğinin,  kapitalist  mo- 


dernite  için  en  büyük  tehdit  olduğunun  bilincindedir.  Bir  de  bu  kadın,  binlerce  yıllık  analık  kültürünün,  tanrıçalar  diyarının,  Star  ülkesinin güzellik,  özgürlük,  sevgi  kaynağı  bir  kadın  gerçekleşmesidir.  Kökleriyle,  kültürüyle  buluşmuş,  özüne kavuşmuş  bir  kadındır. 

Sara,  Ronahi  ve  Rojbin  toplumsallaşan,  güzelleşen  ve  sevilen  kadının  nasıl  bir  çekim  merkezi  olacağının  yalın  anlatımıdır.  Oluşan  kadın  oluşturur; güzelleşen  kadın  güzelleştirir;  seven  kadın  sevilir. 
Emeğe  dayalı,  mücadeleye  dayalı,  direnerek  mutlaka kazanmaya  dayalı  iradi  bir  olgunlaşma  durumudur bu.  Varlık  biçimini  tanımladıkça  bilinç  düzeyinde derinleşmeyi,  bu  derinlikle  özgürlük  alanlarını,  kuramlarını,  sistemini  yaratmayı,  savunmayı  ve  süreklileştirmeyi  ifade  etmektedir.  Üçüncü  Dünya Savaşının  yaşandığı,  devletçi  sistem  çelişkilerinin toplumsal  değerlere  egemenlik  tarihi  boyunca  biriktirdiği  bütün  kiniyle  saldırdığı  bir  dönemde, Sara  ların  özgür  yaşam  ve  toplum  iddiası,  direnişini yükseltmek,  böyle  bir  oluşma,  olgunlaşma  ve  yaşam gücüne  dönüşmek  anlamına  geliyor.  Bu  zamanı  yakalama,  yaşama  ve  başarma  umuduyla  yeni  bir  mücadele  yılında  hepimize  serkeftin. 


Ruken  AYDIN 


9 Ocak  2013  tarihinde  üç  Kürt  kadın  devrirncı 
Sakine  Cansız ,  Fidan  Doğan  ve  Leyla  Şöyle m  ez' in  Paris'te  Kürt  Enformasyon  Büro¬ su’ nda  katledilmeleri  ardından ,  Kürt  halkı  bu karanlık  olayın  açığa  çıkması  amacıyla  her  Çarşamba  günü  adalet  arayışında  oldu.  4  yıl  boyunca her  koşulda ,  her  zorlukta  hesap  sormaktan ,  faillerin  açığa  çıkması  ve  yargılanması  talebinden  vazgeçmeyen  Kürt  halkı  ve  dostları  bu  süreç  boyunca adalet  arayışında  oldu.  Bizler  de  kadın  gazetemiz Nevvaya  Jin  için  Çarşamba  eyleminin  daimi  katılımcılarından  eylemin  amacı ,  talepleri beklentileri  konusundaki  düşüncelerini  ve  duygularını  aldık... 


adalet  için  haykırdılar 


BerİVan  FIRAT:  4  yıldır  yargılama  sürecinin başlatılmaması  aslında  duygusal  olarak  da  bizi  zorlayan  bir  durum.  Çünkü  4  yıldır  her  Çarşamba  günü büronun  önüne  giderken  aynı  acıyı,  aynı  duyguları yeniden  yaşıyoruz.  Ama  bıkmadan,  usanmadan her  seferinde  aydınlık  ve  adalet  talebimizi  yeniliyoruz.  Adalet  inancımızı  yitirdiğimiz  için  değil,  adaletin  devlet  çıkarlarına  kurban  edilmesi  endişesini taşıyoruz.  Umut  ediyoruz  ki,  devlet  kendi  çıkarları için  bu  davanın  üstünü  örtmez,  karanlıkta  bırakmaz ve  ardındaki  derin  güçleri  yargılar.  Fakat  ne  yazık  ki bu  davayı  sürüncemede  bırakma  amacında  olduklarını  düşünüyorum. 

Biz  Kürt  halkı  olarak  4  yıl  boyunca  yasaklamalara rağmen,  yeri  geldi  tehditlere  rağmen,  engellemelere  rağmen  üç  kişi  beş  kişi  de  olsak  burada  olduk. 
Evet  buradayız,  her  Çarşamba  günü  Sakine,  Rojbin, Leyla  ile  birlikteyiz  ve  buraya  gelip  burada  yoldaşlarımız  için  hiç  bıkmadan  her  defasında  daha  gür bir  sesle  adalet  talebini  haykırdık.  Ve  biz  bu  aydınlık,  adalet  talebimiz  yerine  gelmeyene  kadar  da bunu  sürdüreceğiz. 

Bedia  ERGUN  Üç  devrimci  kadın  arkadaşın alçakça  katledilmesine  karşı  yürüyüşümüzü  'adalet istiyoruz' şiarıyla  gerçekleştiriyoruz.  Her  Çarşamba günü  genellikle  hiç  aksatmadan  bu  eyleme  katılıyorum.  Bu  eyleme  her  katıldığımda  katliama  karşı öfkem  daha  da  büyüyor.  Adalet  yerini  buluncaya kadar  bu  öfkemiz  asla  eksilmeyecek  ve  bu  adalet arayışımız  sürecektir. 

Fransa'nın  işbirliği  ve  Türk  devletinin  çıkarları 


doğrultusunda  3  kadın  arkadaşımız  katledildi. 
Şimdi  'katil  öldü'  denilerek  dava  kapatılmak  isteniyor.  Ancak  bizler  Kürt  halkı  olarak,  sosyalistler, demokratlar  olarak  bu  davanın  aydınlatılması için  burda  olmaya  devam  edeceğiz.  Gerçek  adalet  sağlanıncaya  kadar  bu  eylemimizi  sürdürmede  ısrarlıyız. 

Zeynep  TAN RIVERDİ:  Üç  ölümsüz  yoldaşın  anısına  her  Çarşamba  günü  iş-güç  demeden, hastalık  dinlemeden  buradayım.  Her  Çarşamba günü  "yoldaşlar  buradayız,  yalnız  değilsiniz"  diye haykırıyoruz.  Tabii  kendi  açımdan  bunu  yeterli  bulmuyorum,  çünkü  her  3  öncümüzün  de  bizler  için yaptıkları  ve  mücadeleleri  karşısında  ne  yapsak  da eksik  kalır  diye  düşünüyorum. 

Her  Çarşamba  günü  adalet  eylemini  gerçekleştirmemizin  kamuoyunda  çok  ciddi  etkileri  oluyor. 
Fakat  devlet  çıkar  ve  ilişkileri  farklı  işliyor.  Davayı karanlıkta  bırakmaya  dönük  kimi  girişimleri  gö¬ 


rüyoruz,  izliyoruz.  Bu  devlet  istese  bir  cinayeti  24 
saat  içerisinde  aydınlığa  kavuşturabilir.  Ancak  3 
devrimci  kadının  katledildiği  bu  davada  devlet ilişkileri  devrede  olduğu  için,  yani  cinayetler  siyasi  olduğu  için  yargılama  sürekli  erteleniyor Fakat  biz  Kürt  kadınları  olarak  her  ne  olursa olsun  bu  dava  sonuçlanıncaya  kadar  ve  adalet yerini  buluncaya  kadar  her  Çarşamba  günü burda  olmaya  devam  edeceğiz. 

Şükriye  ÇELEBİ:  Bu  eyleme  her  katıldığımda  sanki  katliam  bugün  gerçekleşmiş  hissine kapılıyorum  ve  duygusal  olarak  etkileniyorum.  Her Çarşamba  burada  olmamızın  tek  nedeni,  suçluların açığa  çıkarılması  ve  adaletin  yerini  bulmasıdır.  Sayımız  azalsa  da,  bir  avuç  da  kalsak  hesap  sormaktan  vazgeçmeyeceğiz. 

Şunu  da  çok  iyi  biliyoruz  ki  Fransa'da  işlenen  hiçbir  siyasi  cinayeti  açığa  çıkmamıştır.  Üç  devrimci  kadının  katledilişinin  4.  yılına  giriyoruz  ve  adalet 


halen  yerini  bulmuş  değil,  yargılama  süreci  sürekli uzatıldı.  Fransa  devleti  kendi  demokrasisine  sahip çıkmalı,  bu  katliamı  gerçekleştiren  güçleri  açığa  çıkartmalı  ve  davanın  aydınlatılmasını  sağlamalıdır. 
Fakat  mevcut  durumda  kendi  çıkarları  gereği  bu davayı  zamana  yaydıklarını  düşünüyorum. 

Gülperi  İLHAN:  Davanın  şimdiye  kadar görülmemesi  ve  katilin  arkasındaki  güçlerin  açığa çıkarılmaması  bizim  için  soru  işaretleri  barındırıyor.  Bu  bizler  için  aynı  zamanda  büyük  bir  üzüntüdür.  4  yıl  buyunca  ellerinde  sadece  bir  kişiyi tutuklu  tuttular  ve  asıl  failleri  aklamaya  çalıştılar. 
Dava  hakkında  herhangi  bir  gelişmenin  yaşanmaması,  bu  katliamın  arkasındaki  güçlerin  hala  açığa çıkarılmak  istenmemesinin  nedeni  bizler  Kürt halkı  açısından  netlik  kazanmıştır. 

Telli  ALAGÖZ:  4  sene  önce  üç  Kürt  kadın devrimci  arkadaşımızı  Paris'in  kalbinin  tam  ortasında  gündüz  vaktiyle  Türk  devletinin  tetikçileri katlettiler.  Eğer  bu  katliam  açığa  çıkarılmazsa,  bizler  Kürt  halkı  olarak  bu  katliamı  Türkiye  ve  Fransa devletinin  ortaklaşa  gerçekleştiği  bir  katliam  olarak  bileceğiz.  Bize  herhangi  bir  net  bir  açıklama yapılıncaya  kadar  tek  kişi  de  kalsak  adalet  arayışımızdan  vazgeçmeyeceğiz.  Bizim  için  bu  işlenen cinayet  tüm  kadınlara  dönük  gerçekleştirilen  bir cinayettir,  yani  Sakineler'in  şahsında  gerçekleşen bir  kadın  kırımıdır. 

Şimdiye  kadar  soruşturma  tamamlanmasına  rağmen,  davanın  görülmemesini  ve  katiamın  ardındaki  güçlerin  aydınlatılmamasını  ise  "Fransa  devleti de  bu  işin  içinde"  şeklinde  yorumluyoruz. 
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Sakine  Cansız  (Sara)  hakkında  çok  şey  yazıldı, söylendi.  PKK'nin  ilk  kuruluş  kongresine  katılan  iki  kadından  biri  olduğu  anlatıldı.  Diyarbakır  12  Nolu  Askeri  Cezaevinde  'gestapo'  diye adlandırılan  Esat  Oktay  Yıldıranın  yüzüne  tükürecek kadar  cesur  bir  kadın  olarak  hafızalarda  kaldı.  PKK'de sadece  şehit  resimlerinin  duvara  asılması  bir  gelenek olduğu  halde,  cezaevinde  iken  Kürt  Halk  Önderi A.Öcalan'ın  odasının  duvarında  O'nun  resmi  olduğu anlatıldı.  Sara  55  yıllık  ömrünün  38  yılını  PKK  ile  geçirdi.  Bu  zaman  diliminin  11  yılı  Elazığ,  Amed,  Malatya,  Amasya  ve  Çanakkale'de  demir  parmaklıklar ardında  geçti.  Destanın  giriş,  gelişme  ve  sonuç  bölümlerinde  hep  o  vardır.  Sara'nın  yaşamı  kadının  'yazılmayı  bekleyen  özgürlük  tarihini'nin  taslağıdır.  Kürt kadın  hareketinin  tarihinin  dönüm  noktalarına  bakarsanız  eğer  Sara'dan  bir  iz  bulursunuz.  Sara  devrimin  O'nu  çağırmasını  beklemeden,  devrime  koşan bir  kadındı.  Biryandan  ailesinin  çevresinin  nişanlı  bir kızdan  beklentileri,  diğer  yandan  birkaç  kez  konuşma fırsatı  bulduğu  devrimcilerin  vaad  ettikleri  özgür yaşam.  Bu  kaos  döneminde  o  tüm  olasılıklar  içinden özgürlüğü  seçti.  Dersim'den  yola  çıkıp  Apocuların izini  sürmesi  tam  da  bu  nedenledir.  Sara'nın kendini  yarattığı  bu  an,  Bingöl  ve  Elazığ'da  yü rüttüğü  grup  dönemi  faaliyetleri  ile  başka  kadınların  yaratılış  anlarına  dönüştü.  Şimdi  bir hakikat  olan  'kadın  devrimi'  o  zamanlar  bir ütopya  idi.  Sara  bu  hakikatin  ilk  yokuşuydu.  PKK'nin  kuruluş  kongresine  kadının  özgün  örgütlenmesi  için  bir  program hazırlama  fikriyle  gitmişti.  'Düşman  kadınlar  koğuşundan  bir  tek  itirafçı  bile  çıkaramayacak'  sözünü  çiğnetmemek  için dervişane  bir  sabır  sergiledi.  Sabrının  kaynağı  aydınlık-karanlık,  iyilik -kötülük,  esaret-  özgürlük  ikileminin  kıyasıya  kavgaya tutuştuğu  zindanda  aydınlık,  iyilik  ve  özgürlüğe  taraf  oldu.  Kürdün  varlık  savaşının  ilk zorlu  sınavı  olan  Diyarbakır  zindanında PKK'nin  direnişine  halel  getirmedi.  Kürt  kadınlarının  ordulaşma  deneyimine  tanıklık hatta  öncülük  etti.  1992  yılında  kadınlar;  askeri  bir  kampa  ilk  kez  bir  kadının  koordinatör  olarak  atanmasını,  onu  karşılamak  için yapılan  askeri  törende  bir  erkek  gerillanın tekmil  vermesinin  gururunu  Sara  sayesinde yaşadı.  Kadınların  özgün  örgütlenmesi YAJK'ın  ilk  kongresine  katılan  300  kadından biriydi  Sara.  Toplu  çekilen  resimlerin,  kameraya  alınmış  tarihi  anların  içinde  Sara'yı  ışıktan bir  nehir  yatağı  olan  gözlerinden  tanırsınız.  Kadının  her  türlü  erke  karşı  verdiği  varlık  savaşında tereddütsüz,  ama'sız  katılan  bir  sıra  neferidir. 
Kadın  partileşmesi  ve  konfederal  sistemi  oluşumunda  inşa  görevlerini  aşkla  yerine  getirendir. 
Bunun  heyecanını  hiç  kimse  ve  hiçbir  şey  Sara'nın  öyle  anlarda  pembeleşen  yanaklarından güzel  anlatamaz.  Sara'nın  kadın  devrimine  inancını  bir  kadının  hakikat  yolculuğundan  döndüğünü  duyduğunda  gözlerine  dolan  yaşlardan daha  iyi  hiç  kimse  ve  hiçbir  şey  anlatamaz.  Cesaretinin  sınanmasına  hiç  ihtiyacı  yoktu  Sara'nın. 
Bunu  isteyenler  ya  gafildir  ya  da  tarihin  öğreticiliğinden  nasibini  almamış  cahillerdir.  Geçmişten kalan  bir  efsane  değil,  'an'ın  gereğine  cevap  veren bir  devrimci  idi  Sara.  İşte  bu  yüzden  hep  cesurdu. 
Avrupa'da  PKK  yöneticilerine  yönelik  baskınlar  sırasında  elinde  çantası  tek  başına  gezerken,  bulunduğu  bir  eğitim  kampı  basıldığında  gelen beyefendilere  izahat  etmeyip  hesap  sorarken,  Almanya'nın  tıpkı  bugünkü  gibi  tutukladığı  bir  PKK kadrosu  olarak  çıktığında  yine  işine  kaldığı  yerden devam  ederken... 

Şimdi  Sara'nın  zamanındayız 

İnanç,  sabır,  gözüpeklik,  aşk,  cesaret,  fedakarlık  ve öngörü  ile  oluşan  bu  ruhsal  kimlik  dışta  Sara'yı  bir  gerilla  komutanı,  bir  ajitatör,  bazen  bir  diplomat,  siyasetçi,  gazeteci,  toplumsal  ve  kültürel  devrimin öncüsü  yaptı.  Hangi  kimliğine  bakarsanız  bakın  yapıtaşının,  biçime  form  kazandıranın  Sara'nın  devrimciliği  olduğunu  görürsünüz. 

'Sara'  herkesin  kavgasına  yüklediği  bir  anlamın  karşılığıdır.  Yaşarken  de  kalleşçe  vurulduktan  sonra  da aurası  sizi  çeken  bir  kadındır.  Sara'yı  anlatmak  için  ne yazarsanız  yazın  yine  de  kelimeleriniz  evrende  bir  toz zerreciğidir.  Duygu  ve  düşünceler  ırmağın  denize  döküldüğü  yer  gibi  birleşiktir.  Ama  siz  hep  kuraksın  izdir. 
Böyle  hissettirdi  hep  bana  ve  herkese...  Neden  diye sordum,  neden  yetmiyorum,  yetmiyoruz?  Sorunun cevabını  ondan  öğrendim. 

"Hep  Kavgaydı  Yaşamım"  adlı  üç  ciltlik  kitabında isyan  kokan  "Başkaları  bende  kendisini  anlatıyor" sözlerini  okuyunca  O'nu  kendi  sözleriyle  anlatmanın  daha  doğru  olacağına  inandım.  Çünkü  o  artık  'silueti  perdeye  yansıyan  bir 'Sara  kadın'  değil,  perdesiz ve  başkalarının  kendini  seyredecekleri  şekilde  tek  kişilik  bir  oyun  oynamak  niyetindeydi. 

Hep  Kavgaydı  Yaşamım  adlı  üç  ciltlik  kitaba  böyle başlıyor:  Öcalan'ın  önüne  koyduğu  bu  görevi  kabullenmesi  zor  geliyor.  Kavganın  dışına  atılmışlık  hissi ağır  basıyor.  Günlerce  süren  çelişkilerin  sonunda Ocak  1996'da  Zap  vadisinde  aldığı  bu  kararın  anlamı ve  kutsallığını  zamanın  kendisine  gizlediği  bir  bilgelik 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olduğundan  habersiz  yazmaya  başlıyor.  Bu  bilgelik bana  kişiyi  en  güzel  kendi  kelimelerinin  anlatacağını söylüyor.  Bu  yazı  olsa  olsa  onun  kelimelerinin  gölgesinde  alınmış  bir  derin  nefestir.  "Zaman  çok  iyi  açığa çıkarıcıdır  ve  ben  zamana  hep  inandım"  diyor. 

Sara'nın  erkek  zihniyetini,  kavgayı,  yoldaşlığı,  geleneksel  kadınlığı,  Önderlik  gerçeğini,  toplumu,  düşmanı  tanımlama  biçimi  kendi  zamanın  ilerisindeydi. 
Kendi  zamanının  geleceğine  hep  inandı,  acı  çekti,  sabırlı  davrandı,  sorguladı  ama  kendi  zamanının  geleceğine  inandı.  Şimdi  Sara'nın  zamanındayız. 

Mümin  değil,  militan  olmuştur 

Anlatılacak  o  kadar  çok  şey  var  ki  ona  dair...  Yaşamın  ikilemli  oluşu,  çelişkili  görünen  kavramların 


bütünün  bir  parçası  olduğunu  ve  ancak  kaos  ve kriz  dönemlerinden  çıkışı  gerçekleştirenlerin  yaratılış  anlarında  saklı  özgürlüğü  elde  ettiğini  söyleriz.  Sara'nın  kavgaya  giriş  biçimi  bu  teorinin şekle  şemale  bürünmesidir  bir  bakıma.  Dersim'den  yola  çıkıp  Ankara'ya  Apocuları  aramaya gidişini  anlatırken  şöyle  der. 

"Çatışmalar,  çelişkiler,  imkânsız  görülen  şeylerin tümü  kendi  zayıflıklarım,  çaresizliğim,  korkularım, bilinçsizliğim  hepsi,  hepsi  vardı.  Ve  ben  bunlara rağmen  bunların  içinde  bir  güven,  bir  cesaret,  bir umut  kıvılcımı  yakalamış  gidiyordum." 

Sara,  Kürt  Özgürlük  Mücadelesi'yle  tanıştığı  günden  bu  yana  yılmaz  bir  Apocudur.  PKK'yi  O'nu  yaratan  değerlerden  soyut  ele  alanların  yaratmak istedikleri  zihin  bulanıklığı  Sara'nın  düşünsel  akışkanlığını  asla  durduramamıştır.  Yaşamı  kadın  aklıyla sorguladığı  için  mümin  değil,  militan  olmuştur. 
PKK'de  yaratılan  değerleri  (şehitler,  halk  ve  Önderlik)  birbirinden  kopuk  ele  alanların  tavrı  eğer  gafillikten  ibaretse  sabırla  iknaya  koyulmuş,  saatlerce konuşmuş,  eğer  bilinçli  ise  'affetmek'  sözcüğünü  lügatından  kaldırarak  öfkeyle  karşı  koymuştur.  Öcalan'la  yoldaşlığının  sınırlarını  bilmek  isteyenler; katliamdan  sonra  Öcalan'ın  'ha  beni  vurmuşlar  ha Sara'yı'  sözünün  peşine  düşsün.  O'nun  hayatı  sorgulama  biçimi  ve  acıyla  sınanan  hakikatinden  kendi zavallılığına  paye  biçmek  isteyenlere  biz  değil  Sara'nın  kendisi  cevap  veriyor. 

"İşte  Önderlik  gerçeğimiz  budur.  Ve  bizde  yaşamın  anlamı,  yaşamın  diyalektiği  tıpkı  böyle  gelişti,  böyle  devam  ediyor.  Bu  yüzdendir  ki,  her  an yaşamın  gerçekliği  içinde  eriyerek  bu  gerçeğin dili  ve  eylemi  olanlar  ne  dün  kadar  geçmişte  kalmayı,  ne  de  yarın  kadar  uzaklığı  hissettirdiler.  Yaşamın  en  merkezinde  ve  zamanın  her  anına suyun  helezonik  dalgaları  gibi  büyüyerek  yayılan bir  özellikte  oldular." 

Kürt  ateşinin  kıvılcımıdır  Sara 

Sara  Kürt  kadınlarının  ideolojik,  düşünsel,  örgütsel,  askeri  ve  siyasal  alanlarda  yürüttüğü  varlık  mücadelesinin  mayasıdır.  Ve  bu  maya  tutmuştur. 
PKK'nin  ilk  kongresine  "kadının  özgün  örgütlenmesi olabilir  mi"  fikriyle  giden  ve  ilk  grup  örgütlenmesinde  kadınların  bu  kadar  çok  yer  almasında  Sakine Cansız'ın  Dersim  ve  Elazığ'da  yürüttüğü  faaliyetlerin önemli  bir  payı  vardır.  Başlangıçta  tarihin  temel  sapmasını  görebilmek  ve  bu  öngörünün  rotasındaki inatçı,  tutarlı  ilerleyiş  sadece  Sara'yı  bir  efsane  yapmamış,  Kürt  kadınlarını  küllenen  Kürt  ateşinin  kıvılcımları  haline  getirmiştir. 

Sakine  Cansız,  jineolojinin  eğildiği  alanlardan  biri olan  etik  ve  estetiğin  somutlaşmasıdır  bir  bakıma. 
Önce  zindanın,  sonrasında  dağların  çetin  koşullarında  eğilmezliği,  dik  duruşuna  da  yansıyan,  her  adımından  zarafet  akan,  ruh  ve  beden  bütünlüğünü yitirmeyen,  hisleri  sözünden  önce  gözlerine  yansıyan  bir  kadındır.  Öz  ve  biçimin  ahengidir.  O'nu  tanıyan  herkes  koşullar  ne  olursa  olsun  hep  spor yaptığını  bilir.  Karlar  altındaki  bir  vadide  günün  nöbetçisi,  mutfakçısı,  subayından  başka  uyanık  olan dördüncü  kişi  hep  odur.  Avrupa'da  da  durum  aynıdır. 
Kaldığı  evlerin  kapısını  usulca  çekip  dışarı  çıkar,  ev  sahibine  ise  o  dönene  kadar  yüreği  ağzında  beklemek düşer.  Yediği  meyvelerin  kabuğunu  sürekli  yüzüne sürmesine  mi,  hepimize  bıraktırmaya  çalıştığı  sigaraya  öfkesine  mi,  hiç  bitmeyen  yaşam  enerjisine  mi borçluyduk  bilemeyiz  ama  yanakları  al  aldır  her zaman.  Gözlerindeki  ifadenin  dalgalı  bir  denize  benzemesinin  nedenini  ise  kendisinden  dinleyelim. 

"Duyduğum  her  şey  yüz  ifademe,  gözlerime,  sesime  yansırdı.  Beni  ele  veren  belirgin  bir  yanımdı bu.  O  yüzden  herkes  "ne  oldu?"  sorusunu  çok kolay  sorardı  bana.  Ya  da  tersi  olurdu,  karşıdaki kendinde  olanı,  düşüncelerini  söylerdi,  çünkü  ben o  an  çok  hassas  olurdum,  karşıdakinin  yaşadıklarını  hissederdim." 


Bilgelikten  doğan  sabır 

Sara'nın  son  yıllarını  bilenler  O'nun  arı  bir  gerçekliğe  ulaştığına  tanıktır.  Ne  zaman  geldiği,  ne  yaptığından  öte  yoldaşlığıyla  ilgilenirdi  kişinin.  Gözlerinden ruhunu  çekip  çıkarırcasına  bakardı.  Sana  baktığında ruhunu  bir  elin  okşadığını,  yaralarına  birinin  dokunduğunu  hissederdin.  Saatlerce  konuşabilir,  anlatabilir ama  öğretmenin  diğer  biçimi  olan  dinlemeyi  unutmazdı.  Hoyratlığa  varan  eleştiriler  ve  imalara  verdiği tek  cevap;  kendini  bilenlerin  erdemi  olan  affetmek idi.  Bahsettiği  arı  gerçekliğin  içinde  bunlar  vardı.  Bilgelik  ve  ondan  doğan  sabır,  sınırsız  sevgi... 

"Dönüp  'bir  dolu  ömür'  olan  koca  yıllara baktığımda,  yeniden  yaşanılası  ve  anılası  kadar  çok şey  var  ki!  Parça  parça  kopup  en  sıradan,  en  uzak yanlarına  kadar  inmek,  sonra  da  her  kesitinde  derin soluklanarak,  yalın  bir  muhasebeyle  büyük,  arı  gerçekliğe  ulaşmak  çok  güzel  bir  olaydır." 

Sara'nın  yaşam  grafiğindeki  iniş  çıkışları  inceleyenler  göreceklerdir  ki  onu  tanrıçalık  mertebesine  yükselten  ve  onun  için  hayatı  katlanılmaz  kılan nedenlerin  ardında  hep  aynı  kavramlar  vardır.  Başta geleni  O'nun  taparcasına  sevdiği  ve  kitabına  adını verdiği  kavgadır.  Öyle  şey  olur  mu  diyenlere;  zamana, mekâna  ve  toplumsal  gerçekliğe  teslim  olmayıp  düşlerine  sadakatini  yitirmeyen  Sara'nın  1974  yılından katledildiği  2013  tarihine  kadar  bu  kavganın  öndeki neferi  olduğunu  söylemek  yeterli  olur  sanırsam. 
Sara'nın  biricik  aşkı  kavga  idi.  Kavga  'xwebun'  olma yolunda  ilerlerken  eğilip  su  içtiği  bir  kaniydi.  Kitabının sonsözünde  şöyle  yazılıdır. 

"Hiçbir  devrim,  kendi  içinde  tek  tek  insanda bu  kadar  uzun  süreli,  sancılı  ama  başarılı  devrimler  gerçekleştirmemiştir.  İşte  zaferin  garantisi  buradadır.  Sosyalizmin  insanlaştırılması,  her canlı  hücrede  somutlaştırılması  çabası,  emeği  ve sabrı  bu  yüce  kavgada  billurlaşmaktadır.  Bu  nedenle  kavgamız  yaman,  çekici  ve  birleştiricidir. 
Ben  bu  kavgaya  aşığım." 

Devrimin  adı  kadın 

Hikâyesi  kavgadan  ibaret  olan  bir  kadının  ölümü alacakları  ve  verecekleri  konusunda  hayatla  hesabını kapadıktan  sonra,  huzurlu  yatağında  karşılayacağını zaten  düşünülemez.  Ama  kavga  yiğitçe  olsun  istenir. 
Yiğitçe  olsaydı  ölümle  her  yüzyüze  gelişinde  O'na meydan  okuyan  Sara  kazanırdı  yine.  Çünkü  cesaret, fedakârlık,  onur  ve  direniş  gibi  erdemleri  kuşanıp  girdiği  her  kavgadan  yüzünün  akıyla  çıkan  Sara;  herkesi ölümsüzlüğüne  inandırdı.  24  Haziran  2010'da  kaleme  aldığı  günlüğünde  "yaşamı  iliklerine  kadar  hissetmektir.  Yaşamı  çoğaltan  bütün  duygu  ve  bilgi güzelliğiyle  yaşama  emek  veren  bir  sevgi  selidir.  Sonsuz  sınırsız  bu  akıştan  hep  soluklanmak  yaşam  büyüklüğünün  kendisidir"  diye  tanımladığı  özgürlüğe inandırdığı,  esas  ölümün  özgürlüksüz  yaşamak  olduğuna  inandırdığı  gibi. 

Sara  "tüm  zamanları  şimdiden  yaşamak,  hiçbirşeyi zamanlara  bırakmadan  özelliği  özgünlüğü  içinde  kucaklamak  önemlidir"  diyordu.  Bu  yüzden  zamanda, mekânda  koca  bir  boşluk  vardır.  Özgürlüğün  sınırsız akışında  bir  yavaşlama... 

Kadın  devrimine  inananlar  o  boşluğu  doldurabilir, akışı  hızlandırabilir.  Artık  O'nun  devrime  katıldığı  ilk yıllardaki  ütopya  artık  hakikatin  ta  kendisi...  Sara'nın komuta  ettiği  kadınlar  öyle  çoğaldı  ki  Kürdistan'ın  her parçasında  kadın  taburları  halinde  örgütlenen  öz  savunma  örgütleri  var.  İsmini  alan  binlerce  kadın  savaşçı...  O'nun  kurduğu  komiteler  şimdi  kadın konfederalizmi  olarak  adlandırdığımız  deryada  bir  su damlası.  Artık  devrimin  adı  kadın... 

Kaynakça: 

Gaile  Dergisi,  13  Ekim  2009 
Sakine  Cansız,  Tanrıça  Zilan  Dergisi 
Sakine  Cansız,  Hep  Kavgaydı  Yaşamım(1 ,2,3 ),  Aram  Yayıncılık,  2015 


Ocak  2017 


gündem 


Nevvaya 


Buenos  Aires'den  Şensal'e 


Berfin  Dilav  Meleti 


Bizden  ayrılışından  bu  yana  4  yıl  geçti. 
Ölümsüz  zamanlardan  günümüze  uzanan anılar  her  zaman  yolumuza  ışık  tutmaya devam  ediyor.  Bir  kış  günüydü,  henüz  şafak  vakti gelmemişti.  Kuşlar  bile  ağaçların  dallarında  kıpırdamaksızın  derin  bir  uykuya  dalmıştı.  Felaketten  habersiz...  O  gün  kuşlar  ötmeyecekti...  Donup kalacaktı  oracıkta,  kanatları  kırılacaktı...  O  gün,  tarihimize  kara  gün  olarak  kazınan  9  Ocak  2013.  Yeni yılın  ilk  haftasıydı,  bu  mücadelede  14.  yılını  doldurmuştun  Rojbin.  İlk  günlerimizdeki  coşkun,  heyeca¬ nın  duruşundaki  olgunluğuna  bir  hayli  renk katmaktaydı.  Her  koşulda  ve  durumda  siyasetin elegansını  tüm  davranışlarında  nasıl  da  işlerdin.  Bir eşikteydin  aslında  devrim  yürüyüşünde.  Mücadeleyi  kendi  şahsında  yaşamsallaştırmak  için  büyük bir  çaba  içerisindeydin.  Xwebûn,  yani  kendin  olmak için  sorumluluk  hissiyatını  gün  be  gün  bilinçlenerek, halk  ile  ve  yoldaşların  ile  her  konu  hakkında  paylaşarak  beslemeyi  görev  bilmiştin.  Çünkü  artık  çalışmak,  koşturmak,  aktaran  pozisyonda  olmak yetmiyordu.  Artık  süreç  bizden  öncülük  bekliyordu. 
Önderliğimizin  "Bir  Halkı  Savunmak"  eserinden  çok etkilenmiştin.  Halkın  oluşturduğu  bir  yaşamın  halkalarını  sağlamlaştırmak,  bu  mücadele  ağında  öznelerin  bileşkesi  olabilmek  gibi  analizler yapıyorduk.  Demokratik  konfederal  sistem  tezleri ile  bağdaşan  bakış  açısını  pratikleştirmekti  tüm gayen.  Son  dönemlerde  Önderliğimizin  özgürlüğü ve  tecride  karşı  mücadelen  Kürt  diplomasisinin  örgütlenme  sistemi  için  örnek  teşkil  etmekteydi. 
İnancını,  emeğinle  yoğurman  inanılmaz  sonuçlara yol  açmaktaydı.  Mücadele  ağları  büyük  bir  titizlikle örülerek  çoğalıyor  ve  her  bir  dalına  farklılıkların  birleşme  halkası  ekleniyordu. 

Diplomatlar  dünya  tarihinde  halkların  hakları  ve mücadeleleri  için  elçi  olaraktanımlanırlardı.  Ancak bizim  tarihimizde  diplomasi  halkın  sesi  ve  iradesinin  evrensel  bir  mücadeleye  akması  anlamına  gelmektedir.  Önderliğimizin  tanımı  ile  halk diplomasisi.  Xwebûn  mücadelesinde  öncelikli  olarak  kadın  kimliğinin  erdemine  varmak,  sırrına ermek  vardı.  O  bilinci  kararlı  duruşunla  ve  Kadın Özgürlük  Mücadelesi'ne  olan  tutkunla  temsil  ederdin  Rojbin.  Evrenselleşmenin  belki  de  en  önemli yolunun  bu  Kürt  kadın  mücadelesini  her  alanda yürütmekten  geçtiğine  oldukça  inanırdın.  Bu  şehir senin  buradaki  sayısız  buluşmana,  onlarca  kadın hareketi  ile  yaptığın  görüşmeye  ve  etkinliklere  tanıklık  etti.  Fransız  Senatosunda  Kürt  Kadın  Hareketinin  kadın  kırımına  karşı  başlattığı  kampanyayı tanıtacak  bir  konferans  düzenlemiştik,  bir  sonraki yılda  tekrarlanan  konferansın  sana,  Sakine  ve  Ronahi  yoldaşa  adanacağından  habersiz...  Sen  taa  o zaman  "Bu  devrim  dalga  dalga  yayılacak.  Kürt  kadınları  dünya  kadınları  için  bir  umut  ve  onların  mirası  da  bugün  bizim  mücadelemizde  yaşıyor" demiştin.  Evet  Rojbinim,  bugün  bizim  mücadelemiz  dalga  dalga  yayılıyor,  Kürdistan'dan  Paris'e, 


adınız  kadınların  dilinde 


mücadeleye  dönüşmeye  devam  edecek.  Dinmeden  ve  yılmadan  hakikat  için  yürüyeceğiz.  Failler hesap  verecek,  Fransız  yetkililerinin  yargılamayı geciktirmesi  ve  "katil  öldü"  demesi  bizler  için bir  son  olmayacak.  Gerçeklerin  karanlıkta  kal¬ 


masına  izin  vermeyeceğiz. 

Sîzler  bugün  Rojava'da,  Bakur'da,  Rojhilat  ve Başur'da  kadınların  direnci,  gözlerindeki  umudu ve  ellerinde  dalgalandırdıkları  özgürlük  bayrağısınız.  Minbicli  kadınlar  sizin  ışığınızla  atıyor  üzerindeki  kara  çarşafları  ve  siz  diye  kucaklıyorlar ardıllarınız  olan  genç  savaşçıları.  Rakkalı,  Şeddadeli, Qamışlolu  çocuklar  sîzlerin  güzelliğiyle  atıyor  şen kahkahaları. 


Şimdi  milyonlar  sizinle  akıyor  mücadeleye,  Kobane'den  Minbic'e,  Botan'dan  Dersim'e...  9  Ocak 
2013  günü  şafak  vaktinde  Kürt  halkına  yaşattıkları  acı,  bugün  kimselerin  önüne  geçemeyeceği bir  direnişe  dönüştü.  Zaten  böyle  değil  miydi  geleneğimiz?  Her  acı  büyük  bir  güce  dönüşmemiş miydi?  İşte  böyle  yaşıyor  Kürt  halkı  sizi,  böyle  nefesleniyor  sîzlerle. 

Evrende  her  bir  şeyin  canlı  olduğu  söylenir  ve kendine  ait  bir  zamanı  olduğu...  İnsan,  hayvan, çiçek,  ağaç,  dağ,  taş,  su,  ateş  gibi...  Her  şeyin  bir duygusu,  aklı,  soluğu  varmış.  Her  duygu  evrende bir  noktadan  diğer  noktaya  ulaşırmış.  İyi  kötü  bir devinim  içerisinde  geri  dönermiş  başlangıç  noktasına.  Mesela  herhangi  bir  şeyi  iyi  ve  güzel  düşünürsen  o  duygu  sana  zaman  içerisinde  geri dönermiş.  Şimdi  mavilerde  dolaşır  bu  hisler... 
Toprağa  özlem,  dağa,  denize,  anneye,  zamanda yaşayan  anılara  ve  sîzlere...  Ve  tüm  bunların  toplamı  olan  hakikate,  anlam  yüklü  canlı  bir  yaşama...  Mekan  ve  zaman  gözetmeden  umutların peşinde  olmanın  onuruyla... 


Latin  Amerika'ya,  Afrika'ya...  Rojava'da  Kobane  zaferiyle  ardıllarınız  Arinler,  Silavlar,  Sur'da  Rozalar, Silopi'de  Pakize,  Fatma  ve  Seveler...  Bu  kadınlar  özgürlük  haykırışıyla  direnişin  tarihine  sîzler  gibi derin  iz  bıraktılar.  Artık  düş  sandığımız  büyük  hayaller  gerçekleşen  ve  gerçekleşmeyi  bekleyen  görevler  olarak  karşımızda  duruyor.  Evrensel demokrasi  mücadelemizde  Jineoloji  tartışmalarıyla mücadele  ağını  kadınlar  ile  buluşarak  renklendiriyoruz.  Buenos  Aires,  Paris,  Portekiz'den  Afrin'e, Nusaybin'e ,  Şengal'e  "Jin-Jiyan-Azadî"  sloganı  her lisandan  telaffuz  ediliyor. 

Failleriniz  biliniyor  Rojbin,  bu  katliamı  aydınlatma  mücadelesi  sürekli  bir  şekilde  veriliyor  4 
yıldır.  Kürt  kadınları,  halkı  ve  dostları  her  Çarşamba  günü  Avrupa'nın  dört  biryanında  yürüyor yılmadan.  Direnişin  adını  haykırarak: 

"Sara-Rojbin,  -Ronahi 

Jin-Jiyan-Azadi" 

Bu  yıl  yine  binler  Paris'e  akacak.  Öfkemiz  büyük 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En  güzel  kadınlar... 


Vildan  DİRİK 


Ad 

b 

P 


dettendir,  her  yıl  sonunda biten  yılın  muhasebesi  yapılır,  yeni  yıla  yeni  dileklerle,  yeni  umutlarla  ve  yeni  kararlarla girme  hazırlığı  yapılır.  Yeni  yıla  yeni bir  insan  olarak  başlayabilme,  yapılan  yanlışlardan  dönme,  sigarayı  bırakma,  kendine  ve  sevdiklerine  daha  fazla  zaman  ayırma,  zayıflama  ve sağlıldı  yaşama,  derslerine  daha  çok  çalışma vb...  Uzatabileceğimiz  bu  liste  ile  insanlar  kendilerini  motive  ederler.  Bu  kararlar  yeni  yılın  ilk günlerinden  itibaren  çoğunlukla  unutulur  ve günlerin  akışı  içinde  eski  rutine  dönülür.  "Çok az  insan  aldığı  kararları  yaşama  geçirmede  başarılıdır"  dersek  abartılı  olmaz.  Birkaç  günlüğüne  de  olsa  insanın  kendisini  yenileme  isteği ve  umutları,  sonrasında  tekrardan  rutine  dönülse  de  bir  heyecan  ve  motivasyon  yaratır  ve nihayet  yeni  yıla  bu  umut  ve  hayallerle  gireriz. 
Bir  kaç  gün,  birkaç  hafta  sonra  anlaşılır  ki  değişmemiştir  hiçbir  şey,  ne  kendimiz  ne  de dünya.  Değişen  sadece  artan  bir  sayıdır  ve  arttıkça  yılları  gösteren  sayılar  azalmaz,  düzelmez hiçbir  şey.  Yine  de  umut  ederiz  ve  "olmasın artık  yaşantımızda  acılar,  ölmesin  açlıktan  ve yoksulluktan  çocuklar"  deriz.  Bitsin  savaşlar, dökülmesin  kanlar,  ağlamasın  analar,  son  bulsun  kadına  yönelik  şiddet  ve  zulüm  derken, eşitlik,  özgürlük  ve  adalet  dileriz  yeni  yıldan. 

Bizler,  Kadın  Özgürlük  Mücadelesi  ile  yürüyen  kadınlar  biliriz  ki,  eğer  bir  şeyler  değişe¬ 


cekse,  bir  şeylerin  değişmesini  istiyorsak  bu  sayıların  artmasıyla  değil,  bu  mücadele  etrafında çoğalarak,  kenetlenerek  ve  mücadeleyi  yükselterek  olacaktır.  Bu  konuda  edindiğimiz  kazanımlar,  bir  yıla  girerken  tuttuğumuz  dilekler yüzünden  değil,  gökyüzüne  yolladığımız  direniş  yıldızları  ve  onların  yoldaşları  olarak  bu  mücadeleyi  inançla  yürüten  fedakar kadınlarımızın  mücadeleleri  sayesindedir. 

Umut  etmek,  hayaller  ve  ideallere  sahip olmak,  yenilenme  isteği  insana  özgüdür  ancak umutlarını,  hayallerini  ve  ideallerini  gerçekleştirmek  için  mücadele  etmek,  yaşamından  ve  zamanından  ödün  vermek  ve  idealleri  uğruna dünyayı  değiştirecek  güçte  ve  moralde  olmak herkesin  harcı  değildir.  Bu  noktada  tekrardan söylemek  gerekir  ki  bizler  tüm  dünya  kadın mücadeleleri  içinde  özgürlük  arayışçıları  ve  idealleri  uğruna  ölümü  göze  alan  kadın  tanrıçaları ve  onların  her  kesimden  yoldaşları  olarak onurlu  ve  kendine  özgün  öncülük  rolleriyle  yerimizi  almış  bulunmaktayız.  Bu  duruş  bizlere her  ne  kadar  gurur,  onur  ve  inanç  bağlamında güç  veriyorsa,  bir  o  kadar  da  kadın  düşmanı erkek  egemen  sistemler  ve  onların  yürütücülerinin  yüreğine  korku  salmaktadır  ve  buna  da  şaşılmamalıdır.  Binlerce  yıllık  kadın  köleliğinin kaderini  değiştirmeye  ve  erkek  mantığının  iktidarını  sarsmaya  and  içmiş  ve  bunun  dünyaya örnek  mücadelesini  yürüten,  öncülüğünü yapan  Kürdistan  Kadın  Özgürlük  Mücadelesi 


elbette  bunun  karşısında  olanların  yüreğine  ve beynine  şok  etkisi  yapacaktır.  Alışılmışın  dışında  bir  mücadele  kararlılığı  ve  inancı  karşısında  kadın  düşmanı  sistem  en  vahşi yöntemlerle  saldırılarını  arttırarak  kadınları  her türlü  şekilde  yeniden  baskı  altına  almak  ve öğütmek  için  yöntemler  geliştirecektir.  Kadın Özgürlük  Mücadelesinin  Ortadoğu'daki  derin etkileri;  faşist  AKP  yönetimi,  ona  bağlı  çeteler ve  işbirliği  içindeki  diğer  güçlerin  kadın  cinayetlerini,  tecavüzleri  ve  kadına  yönelik  anti  demokratik  yasaların  ışık  hızıyla  geçmesi  ile karşılık  bulmuştur.  Kürt  halkının  gelişen  ve  büyüyen  mücadelesi  karşısında  toplumun  her  kesimine  tekçiliği  dayatan  faşizm,  yükselen  kadın mücadelesi  ve  örgütlülüğünü  de  bu  şekilde  bastırmayı  hedeflemektedir.  Hiçbir  muhalif  ses  ve duruşa  tahammül  etmeyen  AKP  devleti,  Rojava  kadın  zaferi  karşısında  da  çılgına  dönerek deyim  yerindeyse  erkeğe  ve  erkek  sisteme  baş kaldıran  her  kadının  katline  onay  vermiştir. 
"Ağaç  yaş  iken  eğilir,  yılanın  başını  küçükken ezeceksin"  sözlerinden  yola  çıkarak  çocukların evlendirilmesine  fetva  vermiş,  eşinden  ayrılan kadınların  katlini  caiz  görmüş,  sokakta  spor yapan,  gece  yalnız  evine  giden,  otobüste  şortla oturan  kadınlara  saldıranları  göstermelik  mahkemelerden  sonra  serbest  bırakıp,  kadınlara "ayağınızı  denk  alın"  demeye  getirmiştir.  Canlı yakaladığı  gerilla  kadınları  katlettikten  sonra bedenini  çıplak  teşhir  etmeye  çalışarak,  bedenlerine  kurşun  yağdırıp  uçurumlardan  aşağı  atarak  kendine  göre  intikam  almaktadır.  Ezîdî kadınlarının  köle  olarak  satılmalarını  organize ederek,  bir  toplumu  en  duyarlı  yerinden  vurmayı  planlamış  ve  feodalitenin  göbeğinde  ikti¬ 


darını  sağlamlaştırmak  istemiştir.  Tüm  bunlara karşı  yükselen  ve  gelişen  Kürt  halk  mücadelesi ve  özgür  kadın  örgütlülüğü  umudu  yok  etmeye çalışanların  karşısında  bir  direniş  kalesi  inşa ederek,  sadece  Kürt  kadınlarına  değil,  dünya kadınlarına  öncülük  rolünü  üstlenmiştir. 

Bu  yıla  damgasını  vuran  ve  dünya  gündemine  oturan  slogan;  "Dünyanın  en  güzel  kadınları  dünyanın  en  çirkin  erkeklerini  yendi" olmuştur.  En  güzel  kadınlar  direnişçi,  fedakar, cesur  ve  yiğit,  özgürlükçü,  adil  ve  eşitlikçi  ama en  önemlisi  idealleri  ve  hayalleri  olan  ve  de bunların  gerçekleşmesi  için  mücadele  eden  kadınlardı.  Bu  yıla  damgasını  vuran  somut  gerçeldik  ise  Rojava  özelinde  DAIŞ  vahşilerinin korkulu  rüyasi  YPJ  savaşçıları  ve  sarayın  politikalarına  ve  onun  koruyucu  gücü  olan  T.C polisine  yiğitçe  direnen  HDP'li  kadın  siyasetçilerimiz  olmuştur.  Ama  en  önemlisi  ise  Kürdistan  Kadın  Özgürlük  Mücadelesinin  tüm ezilen  dünya  kadınlarının  umudunu  yeşertmesi  ve  erkek  egemen  sisteminin  bileğinin  bükülebileceğini  göstermesidir.  Barış,  özgürlük, eşitlik  ve  adalet  sözcükleri  birer  dilek  olmaktan çıkıp  gerçekleşme  yolunda  umuda  evrilmişse eğer,  sayısal  olarak  artarak  ilerleyen  yıllar  buna ancak  şahitlik  edebilirler.  Bizler  de  Avrupa'da Kadın  Özgürlük  Mücadelesi  ve  arayışında olanlar  bu  temelde  geçmiş  yılımızın  hesabını yaparak  yenilenme  ve  yeni  kararları  salt  almakla  kalmayıp,  umutlarımızı  gerçekleştirme¬ nin  pratik  çabası  içinde  de  olmalıyız.  Bu temelde  umudumuzu  yeşerten  tanrıçalarımızı saygı  ve  minnetle  anıyor,  yolunuz  yolumuzdur diyoruz.  Işıldan  yolumuzu  aydınlatmaya devam  edecektir. 


8 


Nevvaya  Jin 


ündem 


Ocak  2017 


Kürt  Kadın  Hareketi’nin ilk  olarak  8  Mart  2010  yılında  başlattığı  "özgürlük mücadelemizi  yükseltelim, tecavüz  kültürünü  aşalım" 
kampanyası  etkisini  bugün çok  daha  derinden  hissettiğimiz  tecavüz  kültürünü  ilk teşhir  kampanyasıydı. 


Kürt  Kadın  Hareketi’nin  kampanyasını  başlattığı  2010  yılından  bu  yana  -Kürt  toplumu içerisinde-  yarattığı  farkındalık  düzeyini  irdelemek  yerinde olacaktır.  Zira  bu  kampanya güncelliğini  yitirmek  şurada kalsın,  gerekliliğini  her  gün bir  şekilde  deneyimlediğimiz bir  kampanya  oldu. 


Neden  tecavüz  kültürü  dedik 


Feminist  literatürde  ve  sosyal  bilim  alanında "rape  cultur"  olarak  kullanımını  bulan  "tecavüz  kültürü"  kavramı  tecavüz  ve  farklı  cinsel  şiddet  formlarının  yaygın  olduğu,  tolere  edildiği ve  normalleştirildiği  sosyal  çevre  ve  toplumlara  dikkati  çeker.  Tecavüz  kültürünün  hakim  olduğu  toplumlarda,  mağdurun  faili  tetiklediği  ön  kabulünden hareketle  kadın  giyim  kuşamından,  hareketlerine, konuşmasına  kadar  cinsel  obje  olarak  görülür;  failin eylemi  çeşitli  biçimlerde  meşrulaştırılır. 

Tecavüz  kültürü  kavramını  ilk  olarak  1974'te  sesli biçimde  dile  getiren  feministler,  özellikle  Amerika'da  yaygın  fakat  bilinmeyen  tecavüz  vakalarına dikkat  çekmek  istemişlerdi.  Amaçlarının  tecavüzleri eleminize  etmek  olduğunu  söyleyen feministler,  bunun  da  ancak  toplumsal  bir  dönüşümle  mümkün  ^ 

olabileceğini  vurguladılar.  Tecavüz  kavramı  ve  kültürünün  başka toplumsal  kategorilerle  (ırk,  cinsiyet,  sınıf  gibi)  bağının  olduğu tespiti  bu  kavramı  salt  tekil  ve  hukuksal  bir  kavram  olmaktan  çıkarıp  sosyal  bilimlerin  de  ilgi  alanına sokmuştur.  Bu  şekliyle  tecavüzün 
"suç  ve  şiddetlin  ötesinde  bir  sistem  kültürü  sorunsalı  olduğu  vurgulanır. 

Bir  toplumu  tecavüz  kültürü  ile  tanımlayacak  kriterlere  gelince;  bir  inanç  sistemi  olarak  tecavüz  kültürü  eril-cinsel  saldırganlığı  teşvik  eder,  kadına  karşı şiddeti  destekler,  onaylar.  Böylesi  toplumlar  kadına karşı  fiziksel  ve  duygusal  şiddeti  norm(al)  olarak görür,  şiddeti  seksi  görür  ve  cinselliği  de  şiddetle  eş tutarlar.  Tecavüz  kompliment  olarak  görülür.  Bu  anlamda  kadının  "hayır"  demesinin  altında  "gizli  bir evet"  olduğu  inancı  hakimdir.  Yazılı  ve  görsel  medyada  tecavüz  sıklıkla  konu  edilir.  Heteroseksisttir, homoseksüel  ilişkileri  tedavi  amaçlı  kullanılır. 

Nesneleştirilen  imge:  Kadın 

Tecavüz  kültürü,  kadına  nasıl  giyinmesi  gerektiğini,  nasıl  konuşması,  gülmesi  ve/veya  gülmemesi gerektiğini  söyler.  Hamileyse  dışarı  çıkmaması  tavsiyesinde  bulunur.  En  iyi  ihtimalle  erkeğe  sözlü  şiddeti  mırıldanmasını  önerir.  Kadının  kimlerle arkadaşlık  yapıp  yapamayacağına  kendisi  karar verir.  Tecavüz  kültürü  "tecavüz  kaçınılmazsa  tad  almaya  bakacaksın"  sözünü  atasözü  olarak  sonraki nesillere  aktarır. 

Tecavüz  kültürü,  mağduru  suçlu  bulur.  13  yaşındaki  kız  çocuğuna  tecavüzden  yargılanan  28  erkeği, "kız  rızasıyla  cinsel  birliktelikte  bulunmuş"  diye aklar.  Ensest  ilişkiye  maruz  kalan  kadınları  sonsuza kadar  sessiz  kalmaya  zorlar.  Tecavüz  kültürü;  "namuslu",  bakire,  içki  içmeyen,  gece  dışarı  çıkmayan tecavüz  mağduru  ile  içki  içen,  bakir  olmayan,  gece dışarıya  çıkan  tecavüz  mağdurunu  ayrı  kefelere koyar.  Birinin  kitlesel  törenlerle  uğurlanmasına  müsaade  eder,  diğerini  da  "elinin  namus"uyla  öldürür, kimsesizler  mezarlığına  gömer.  Tecavüz  kültürünün her  dinden,  her  kesimden,  her  renkten,  her  sınıftan, her  yaştan  kadını  kurban  olarak  seçebileceğini  ignore  eder. 

Tecavüz  kültüründe  seni  koruması  gerekenlerdir sana  tecavüz  edenler:  Ebeveyn,  öğretmen,  imam, doktor,  polis,  asker...  Ve  tecavüz  normalde  güvende olunması  gereken  mekanlardadır;  yatılı-yatısız  okul, 


ev,  imam  hatip,  yurt,  karakol...  Tecavüz  kültüründe parlamentolarda  Aile  Bütünlüğünün  Korunması Araştırma  Komisyonu  bir  yasa  tasarısı  hazırlar.  Sayısı 
3  bin  ila  4  bin  arası  değişen  ve  cezaevlerinde  bulunan  tecavüzcüyü,  reşit  olmayan  mağduruyla  evlenme  şartı  ile  serbest  bırakmayı  öngörür. 

Bir  toplumun  tecavüz  ve  cinsel  şiddeti  tematize etme  biçimi  o  toplumdaki  güç-hegemonya  ilişkileri, cinsiyet  ilişkileri  hakkında  bariz  ipuçları  verir.  Tecavüz  kültürünün  ele  alınış  ve  konuşulma  biçimi,  bu kültürün  devam  ettirilmesinde  önemli  bir  rol  oynar. 
Kadın  mağdurdur,  madundur,  susan  ve  içine  çekilendir.  Tüm  tecavüz  kalabalığında  hiç  kimse  tecavüze  uğrayan  kadının  akıbetini,  hissettiklerini, 

yaşadıklarını  sormaz,  bilmek  istemez.  Nesneleştirilen  imge  olarak  kadın  bir  magazin  haberinden  öteye  gidemez.  Tecavüz  kültürü  cinsel şiddeti  içsellestirmesine  rağmen  toplumdaki cinsiyetcilik  üzerine  konuşulmaz.  Bu  yüzden  sesi  duyulmayanın  yerine  konuşmayı kendine  hak  görenler  tarafından,  sesi  duyulamayan  dışında herkesin  sesi  duyulur.  Tecavüzcünün  rehabilitesi  söz  konusu  edilse  de,  tecavüze uğrayan  kadının  travmayı  atlatabilmesi  için  işletilecek  mekanizmalardan  bahsedilmez. 

Tecavüz  kültürü  ırkçı  karakterlidir 

Irkçılık  ve  cinsiyetçilik  özellikle  savaş  süreçlerinde birbirini  besleyen  ve  etkileyen  iki  önemli  olgu  olarak karşımıza  çıkıyor.  Sömürgenin/işgalcinin  eril  karakteri  ile  sömürülenin/işgal  edilenin  dişil  karakterine vurgu  yapılır.  Militarist  bir  savaş  kültürü  olarak  tecavüz  kültürü  bir  katliam  ve  silah  aygıtıdır.  Gözaltında  ve  hapishanede  bir  şiddet  biçimi  olarak praktize  edilir.  Düşman  toprağına,  malına,  mülküne ve  düşmanın  kadınına  toplu  tecavüz  edilir.  "Öteki" olanın  dişileştirilmesi  ve  ona  yönelik  her  türlü  cinsel saldırıyı  meşrulaştırmasıyla  tecavüz  kültürü  hem savaş  süreçlerinde  hem  de  savaşın  'görece'  olmadığı  süreçlerde  hakimiyet  alanını  egemen  olandan yana  genişletir. 

"Blaming  victim"  olarak  literatürde  yer  alan  mağduru  suçlama  kavramı  da  rape  cultur'a  paralel  biçimde  1970'lerde  Amerika'da  tecavüz  davalarında faili  aklama  amaçlı  tecavüz  mağdurunu  suçlayan  savunma  stratejisi  olarak  tanımlanır.  Bu  tarz  savunma biçimi  sadece  cinsel  tecavüz  suçlarında  değil,  ırkçı saldırılara  ve  suçlara  yönelik  davalarda  da  bilinen bir  yöntemdir. 

Tam  bu  noktada  ırkçılığın  kadına  yönelik  şiddeti araçsallaştırma  pozisyonuna  ve  takındığı  iki  yüzlülüğe  de  değinmekte  fayda  var.  Cinsiyetçiliğin  ve  ırkçılığın  birbirini  besleyen  boyutuna  tekrar  dikkat çekilecek  olursa,  70'li  yıllarda  feminist  hareketin ataerkil  sistemin  en  önemli  itki  gücü  olan  milliyetçilik,  militarizm  ve  ırkçılığı  tematize  etmemiş  olduğu eleştirisi,  toplumsal  cinsiyetin  bu  kategoriler  ve  ilişkilenmeleri  ele  almadan  anlaşılmayacağı  tespiti özellikle  Afro-Amerikan  feministler  tarafından  yapılmış  ve  bu  eleştiri  feminist  hareketi  "beyaz,  orta sınıf  ve  heteroseksüel  olmayan  kadınları"*  da  görmeye,  mücadelesine  katmaya  zorlamıştı.  Avrupa'da özellikle  Ortadoğu  ve  Afrika'dan  gelen  yoğun  göçmen  akışından  beri  çeşitli  vesilelerle  tartışmalara konu  olan  "Kuzey  Afrikalı,  Ortadoğulu  müslüman 


erkek"  ve  buna  paralel  olarak  "kadına  yönelik  şiddet,  taciz  ve  tecavüz  vakalarının  artması"  çarpıtması cinsiyetçiliğin  ırkçı  sosuna  batırılmış  versiyonunu bizlere  sunmaktadır.  Tecavüz  kültürünün  milliyetçi ve  ırkçı  karakteri,  tecavüzü  ve  kadının  mağduriyetini bu  kez  "öteki"  kategorisinde  yer  alan  erkek  üzerinden  araçsallastırır  ve  temalaştırır.  Aynı  zamanda kurbanın  pozisyonu  kamuoyunun  gözünde  yeni  bir kimliğe  kavuşur:  "korunması  gereken  kadınlarımız!" 

Tecavüz  kültüründen direniş  kültürüne:  Xwebûn 

Ama  tüm  bu  tecavüz  kültürü  ve  onun  somut  pratiğe  indirgenen  toplumsal  sonuçları  kadınları  mücadele  etmeye  ve  direnmeye  sevk  eden  bir  faktör olarak  da  karşımıza  çıkar.  "Mağdur-Nesne"den  "Fail-Özne"ye  geçiş  olarak  tanımlanabilecek  bu  süreç dünyanın  her  yerinde  farklı  protesto,  mücadele  deneyimlerine  tanık  olur.  Tecavüz  kültürü  sakinleri  kadınların  ve  diğer  "öteki'leştirilenlerin  Stulvvalk'tan gece  yürüyüşlerine,  onur  yürüyüşlerine  tanık  olur. 
"Burada  bebeğini  emziremezsin"  denilen  mekanlar toplu  emzirme  törenlerine  şahitlik  eder.  Dünyanın en  yaratıcı,  en  renkli  dövizleri  ve  pankartları  bu  kültürü  teşhir  eden  sözlerle  donatılır.  "Hep  kadınlar ölüyor,  birazda  erkekler  ölsün"  diyen  bireysel  inisiyatiflere;  "dünyanın  en  güzel  kadınları  dünyanın  en çirkin  erkeklerini  yendiler"  diyen  örgütsel  mücadeleyi  zorunlu  kılar. 

Kürt  Kadın  Hareketi'nin  ilk  olarak  8  Mart  2010  yılında  başlattığı  "özgürlük  mücadelemizi  yükseltelim,  tecavüz  kültürünü  aşalım"  kampanyası  etkisini bugün  çok  daha  derinden  hissettiğimiz  tecavüz  kültürünü  ilk  teşhir  kampanyasıydı.  Şimdi  Türkiye  ve Kürdistan'da  neredeyse  her  gün  başka  bir  versiyonuyla  karşılaştığımız  cinsel  istismar,  şiddet  ve  tecavüz  vakaları  o  süreçte  -belli  ki  daha  önceleri savaşın  gürültüsünde  görülmez  ve  duyulmaz  bir boyuttaydı-  Kürdistan'da  henüz  yeni  yeni  medyaya konu  olmaya  başlamıştı.  Ataerkil  sistemin  bütün kurumlarıyla  kadına  karşı  sürdürdüğü  toplumsal cinsiyetçi  yaklaşımların  Kürt  Kadın  Hareketi  mücadelesinin  kadının  özgürleşmesinde  ve  toplumun dönüşmesinde  ortaya  çıkardığı  gelişmelere  rağmen ortadan  kalkmadığı  tespiti  bu  kampanyayı  gerekli kılan  en  önemli  noktaydı.  Toplum  ve/veya  devlet tarafından  kadına  yönelik  uygulanan  baskıya,  şiddete  ve  tecavüz  kültürüne  karşı  ortak  mücadele çağrısı  yapan  Kürt  Kadın  Hareketi,  kadınların  nerede  olursa  olsunlar  karşı  karşıya  kaldıkları  sorunlara  ortak  çözüm  aramaları,  ortak 


Öncelikle  kampanyanın  konuşulmayanı  ve  görülmek  istenmeyeni görünür  ve  konuşulur  kılan  bir  süreci  ortaya  çıkardığını  gördük. 
Ağza  almakta,  söylemekten  kaçından  “tecavüz”  kelimesi  özellikle örgütlü  Kürt  kadmları  ve  erkekleri  tarafından  kullanılır  oldu.  Bir nevi  “yüzleşme”  olarak  tanımlanabdecek  bu  durum  kampanyanm tecavüzü  ve  sistemsel  karşdığmı  teşhir  hedefine  dikkat  çekiyordu. 


eylemlerle  ortak  mücadele  etmeleri  gerektiğini  bir  kez  daha  bu  kampanya  çerçevesinde  savunuyordu. 

Tecavüz  kültürünün  ilk  kavramsallaştırıldığı  70'li yıllardan  bu  güne  dek  dünya  genelinde  azalması  bir yana  daha  da  yaygınlaştığı,  toplumun  bütün  hücrelerine  yayıldığını  söylemek  yanlış  bir  tespit  olmayacaktır.  Aynı  zamanda  Kürt  Kadın  Hareketi'nin kampanyasını  başlattığı  2010  yılından  bu  yana  - Kürt  toplumu  içerisinde-  yarattığı  farkındalık  düzeyini  irdelemek  yerinde  olacaktır.  Zira  bu  kampanya güncelliğini  yitirmek  şurada  kalsın,  gerekliliğini  her gün  bir  şekilde  deneyimlediğimiz  bir  kampanya oldu.  Öncelikle  kampanyanın  konuşulmayanı  ve  görülmek  istenmeyeni  görünür  ve  konuşulur  kılan  bir süreci  ortaya  çıkardığını  gördük.  Ağza  almakta,  söylemekten  kaçınılan  "tecavüz"  kelimesi  özellikle  örgütlü  Kürt  kadınları  ve  erkekleri  tarafından  kullanılır oldu.  Bir  nevi  "yüzleşme"  olarak  tanımlanabilecek bu  durum  kampanyanın  tecavüzü  ve  sistemsel  karşılığını  teşhir  hedefine  dikkat  çekiyordu.  Bu  yüzleşmenin  toplumsal  anlamda  karşılığını  bulduğunu söylemek  henüz  mümkün  olmasa  da,  bu  kampanyanın  sonuçlanmış  bir  eylem  olmadığını,  bütün diğer  mücadele  deneyimleri  gibi  uzun  bir  mücadeleyi  gerektirdiğini  özellikle  vurgulamak  gerekir.  Bir sonraki  adım  olan  tecavüz  kültürüne  karşı  ortak  eylemlilik  çağrısı  "öz  savunma"  hakkını  Kürt  kadınlarının  gündemine  soktu.  Kampanya  hedefleri arasında  yer  alan  "sistem  karşısında  kadının  ve  Kürt halkının  haklarını  korumak,  mücadele  etmek,  öz  savunma  hakkını  kullanarak  otoriteyi  zayıflatmak  ve etkisizleştirme"  tecavüz  kültürüne  karşı  bir  strateji olarak  açığa  çıktı.  Kadınlara,  bulunduğu  her  yerde ve  ortamda  eril  şiddete  karşı  örgütlenme  ve  savunma  hakkını  kullanma  çağrısında  bulunan  Kürt Kadın  Hareketi,  bu  biçimiyle  kadını  hiçbir  sistemsel kuruma  değil,  kadının  kendisine  emanet  etmektedir.  Bu  ancak  kadının  kendisine  ve  hemcinsine inancı  ve  güveninin  gelişmesiyle  oluşabilecek  bir durumda  söz  konusu  olabilir.  Kendisine  ve  hemcinsine  inanan  ve  güvenen  kadın  hakiki  kimliğine  kavuşacaktır;  kendisi  olacaktır:  Xwebûn! 

Başarma  dışında  şansımız  yok 

Son  olarak  "Sömürgeciliğe  karşı:  Xwebûn"  kampanyasını  -çözümü  sorunun  olduğu  yerde  arama prensibiyle-  25  Kasım  Uluslararası  Kadına  Yönelik Şiddetle  Mücadele  günü  vesilesiyle  başlatan  Kürt Kadın  Hareketi;  cins,  ulus  ve  sınıf  olarak  üç  boyutlu şiddete  maruz  kalan  kadının  şiddeti  ideolojik  olarak çözümleyip,  sistemle  en  etkili  mücadelenin  kendi sistemini  inşa  etmekten  geçtiği  tespitini yapar.  Xwebûn  kampanyası  kadının  alternatif  sistemini  kendisine  şiar  edinen  bir  kampanya  olaraktecavüz  kültürü  kampanyasının "toplumsal  değişim  ve  dönüşümü  sağlama" amacını  temel  hedef  olarak  önüne  almıştır. 
Toplumların  özgürlükçü,  cinsiyet  eşitlikçi  özlerine  geri  dönmesi  olarak  tanımlanabilecek  bu süreç  kuşkusuz  ki  uzun  soluklu  bir  mücadeleyi zorunlu  kılmaktadır.  Kendisine  yabancılaşmış toplumu  kendi  özüyle  buluşturma  ve  kadınla barıştırma  içinden  geçtiğimiz  karanlık  günleri aydınlatan  yegane  umudumuzdur.  Xwebûn'un, kadının,  bizim  başarma  dışında  şansımız  yoktur. 
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Sala  1982'an  de  gele  me  şahidi ji  pevajoyeke  heri  tarî  kir,  ji  ber  ew  sal  bi  işkence û  eşen  pirr  giran  dagirtîbûn.  Beşek  zede ya  kadroyen  peşeng  en  partiya  me  di  girtîgehan de  bûn.  Bi  taybet  di  girtîgeha  Annede  de  dihatin ragirtin.  Ji  dawiya  sala  80'an  Amed  wek  herema pilot  hate  îlankirin  û  hevalen  ku  digirtin  li  wir kom  dikirin.  Hevale  Mezlûm,  Kemal  û  Xeyrî  li  ve girtîgehe  bûn.  Ew  pevajo  ji  bo  bizava  me  pevajoya  hebûn  û  tinebûne  bû.  Dixwestin  di  kesayeta girtîgehe  de  bizave  tüne  bikin.  Bi  giştî  di  tevahiya girtîgehan  de  kiryar  pirr  hovane  bûn,  bi  taybet Mamak  wek  model  hatibû  bidestgirtin,  ekîba  li Annede  ji  piranîji  wir  hatibû.  Ji  xwe  şikence  herdayîm  pek  dihat.  Ji  hev  belavkirina  hemû  avaniya  rexistinî  di  plana  wan  de  hebû.  Beriya  ku heval  werin  girtîgehe  di  nav  birexistinbûneke de  bûn,  le  di  Tîpa  E  de  di  serî  de  dixwestin  ve birexistinbûne  belav  bikin,  kesayeten  peşeng bixin  hûcreyan.  Di  nav  girtîgehe  de  kesayeten xiyanetkar  en  çete  wek  Şahîn  Dönmez  jî  hebûn. 
Nezîkatî  û  renîşandana  wan,  ji  ber  rewşa  me  ya hundirîn  jî  deşîfre  dikirin;  birastî  dijmin  betecrûbe  bû,  le  bi  reya  agahiyen  wan,  bû  sedem rewş  giran  bibe. 

Jiyan  û  serpâhatiyekji  agir 

Berxwedana  reheval  Mazlûm  Doğan,  paşe  jî ya  çar  rehevalan  û  herî  dawîjî  çalekiya  mezin  a rojiya  mirine  pey  li  hev  peşketin.  Rehevalen  peşeng  ferq  kirin  ku  ger  berxwdaneke  xurt  neye meşandin  ve  nikaribin  polîtîkayen  heyî  vala  derxin.  Bi  peşdîtina  wan  berxwedan  peşket.  Çalakiyen  birçîbûne,  rojiya  mirine  edî  bûne  rebazek ji  jiyana  civaka  me,  le  rojiya  mirine  ne  bûyereke hesan  e.  Sekn  û  berxwedanek  mezin  ji  bo  ve dive.  Lebele  her  kelî  kiryaren  dijmin  jî  hebûn. 
Hevalen  di  greve  de  di  wî  halî  de  jî  rehet  nedihiştin.  îzole  dikirin.  Bi  rebazen  cüda  bi  ser  wan de  diçûn.  Bi  awayeke  pispor  polîtîka  dimeşandin,  ango  ji  melayan  heya  bijîjk  û  malbat  bikar dianîn.  Ji  heleke  ve  bi  reya  malbatan  dixwestin kesen  di  rojiya  mirine  de  ji  ve  berxwedane  bidin vekişandin,  rojane  îşkence  pek  dianîn,  ji  hela din  de  bi  reya  mela  û  bijîjkan  psîkolojiyeke  giran peşdixistin.  Di  ve  revvşe  de  kese  di  greve  de  pewîst  bû  xwedî  moraleke  bilind  bin,  bersiven  xurt û  di  cih  de  bidin.  Ji  xwe  li  hembere  polîtîkayen dijmin  tekoşînek  mezin  hebû. 

Ji  bo  cara  yekem  di  sala  1981'an  de  rojiya  mirine  hatibû  destpekirin,  le  rexme  hin  biryaran  jî reveberiya  girtîgehe  sozen  dabûn  pek  neanîn. 
Ji  ber  ve  jî  di  ve  çalekiye  de  eşkere  bibû  we  bi tu  awayî  bawerî  bi  ve  nezîkatiya dijmin  neyînin  û  tewîz  neye  dayîn.  Lîstoken  dijmin  di  vî  alî  de  di-  fl 

hatin  zanîn,  ji  ber  tecrûbeyen bere  hebûn.  Ya  herî  girîng  jî  tegihîştibûn  ku  dive  parastina  xwe  bikin.  Dijmin  hemû  kadro  ji  madeya 
125'an  didarizand  in.  Ev  made  jî îdam  bû,  kese/kesa  ku  heta  belavokek  belavkiribû  ji  ve  madeye dihate  darizandin.  Yen  ku  di  nav  jiyane  ji  hevalan  bandor  bibûn,  notek  anîbûn  û  biribûn, an  jî  xizme  yeke  bûn,  be  ku  bedela  we  hesab bikin  bi  yekcar  bi  îşkenceyen  giran  re  rû  bi  rû diman,  ev  jî  tera  nedikir,  cezayen  herî  giran didan  wan,  ve  yeke  jî  psîkolojiyeke  nebaş  çedikir.  Bi  reya  sizayen  giran  hewl  dida  tevgere behez  bike,  teslîm  vverbigire.  Tene  kadroyen  peşeng  nedihatin  armanckirin,  di  kesayeta  wan  de hemû  avanî  hedef  girtibûn  û  heta  levvaztiya  di her  takekese/î  de  bikar  dianîn.  îdeayen  pirr  cidî hebûn.  Bi  îdame  dihatin  darizandin.  Bizav  wek terorîst  dihate  darizandin,  hin  tevvanbariyen cihe  hebûn  û  pevvîst  dikir  parastina  ve  bihata kirin,  şertûmercen  ve  bihatana  peşxistin. 

Mîlîtanân  tevgerâ  mirin davvetî  meydana  cengâ  dikir 

Ya  duyem  bi  awayeke  acîl  hewce  dikir  ku  îşkence  were  sekinandin.  Herînsan  wek  milîtan û  kadroye  rexistine  bidestgirtin  û  evqas  îşkence le  kirin,  bidana  sekinandin.  Ev  her  du  xal  polîtîka û  nezîkatiya  me  ya  bingehîn  bûn.  Di  xala  herî mafdar  de  derketinek  bû.  Yen  ketibûn  nav  çalekiya  rojiya  mirine  ji  bo  xwesteken  wan  bi  cih be  di  vvateyeke  de  mirin  devvetî  meydana  cenge dikirin  û  ji  mirine  re  amade  bûn.  Dema  heval di  çalekiya  rojiya  mirine  de  bûn,  dijmin  ji  hevalen  din  re  digot  ku  "Heval  we  nekaribin  li berxwe  bidin.  Hinekan  çalakî  berdane,  xwarine dixwin!"  Rojane  bi  reya  hoperlore  ji  herkese  re ev  derew  digotin.  Hin  caran  yen  xiyanetkar  didan  axaftin.  Dixwestin  bi  ve  reye  morale  hevalan  xira  bikin.  Hemû  heval  bi  helvvest  û  sekna xwe  ya  berxweder  bûn  xwedî  vîneke  azad.  Esed Oktay  nedikarî  wate  bide  berxwedanî  û  vîna heval  an.  Digot  ev  çi  cûre  însan  in  ku  dikarin evqas  li  berxwe  bidin?  Dema  ku  heval  îşkence dikirin,  her  ev  mijar  ji  wan  dipirsî  û  digot  ka bejin  hûn  çavan  dikarin  berxwe  bidin?  Rexme ku  dijmin  bû,  îşkence  dikir,  didît  ku  însane  li peşberî  wan  ne  insanen  ji  reze  ne. 
Berxwedaniya  hevalan  maratoneke  demdirej 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bû.  Di  nav  pevajoye  de  beden  jî  tek  diçû,  çaven hevale  Kemal  Pîr  kor  bibû,  guhe  hin  hevalen  din ker  bibû.  Hevale  Kemal  heya  demeke  bi  keseke neda  hîskirin  ku  çaven  wî  nabînin.  Dixwest  heya keliya  dawî  nebeje.  Heya  keliya  dawî  tekoşîne dide  meşandin. 

Li  girtîgehâ  rûmeta mirovahiyâ  dihat  binpâkirin 

Her  hereket  û  tevgera  ku  dihate  kirin  pevvîst dikir  bi  organîze  û  plankirî  be,  ji  ber  ku  beden behez  bibû.  Tene  av  vedixwarin,  piştî  demeke nema  dikarîn  ave  jî  vexwin.  Wan  dizanî  çendî çalakiye  direj  bikin,  ewqas  tekoşîn  dikin.  Ev  jî girîng  bû.  Keseke  dest  ji  xwe  bernedida.  VVateya 14'e  Tîrmehe  jî  di  vir  de  vveşartiye,  maratoneke mezin  e.  Baweriyeke  mezin  heye.  Birastî  jî  biserxistina  armance,  bi  taybet  jî  tekbirina  tarîtî û  xiyaneta  ku  di  we  zîndane  de  dihate  ferzkirin, girîng  e.  Helvvesta  hevalan  wiha  bû  "Heke  mirin be  jî  eme  bi  xwe  biryara  ve  bidin,  hûne  biryara ve  nedin.  Ger  em  bijîn  eme  birûmet  bijîn,  ger em  bimirin  jî  biryara  ve  eme  bi  xwe  bidin.  Hûn nikarin  wiha  berûmet  me  bikujin."  Li  wir  her cûre  rezalet  serdest  bû,  bi  qasî  sere  derziye  rûmet  ji  însan  re  nedihate  nîşan  dayîn.  Rebazen îşkenceye  ku  mirov  qet  xeyal  nake,  li  ser  girtiyan pek  dianîn.  Normal  hin  îşkence  hene  ku  mirov an  nikare  liberxwe  bide  û  teslîm  dibe,  an  jî  bi heza  xwe  we  tek  dibe.  Lebele  di  girtîgeha Amede  de  rojane  îşkence  dihate  kirin.  Deriye bîra  kanalîzasyone  vedikirin  û  sere  însan  dikirin nav  de,  an  jî  digotin  sere  hevale/a  xwe  bike  te de.  Ji  ve  zedetir  tiştek  ku  rûmeta  mirov  binpe bike  nabe.  Ji  ber  ev  hate  dîtin  û  nehate  pejirandin  çalakî  peşketin. 

Çalakiya  hevale  Mazlûm,  destpekirina  14'e 


Tîrmehe  wiha  peşket.  Bi  ve  mebeste  dixwestin nezîkatiya  dijmin  pûç  bikin.  Pirr  kes  ji  polîtîkayen dijmin  bandor  dibûn.  Jiyana  wan  bevvate  bibû. 
Le  kadroyen  rexistine  xwedî  berpirsyarî  bûn,  ji gel  re  peşengtî  dikirin.  Dema  dest  bi  ve  doze  kirin,  koma  ku  ji  çend  kesan  pek  dihat,  ji  gel  re soz  dabûn  ku  azadî  û  rizgariye  peş  bixin.  Di  girtîgehe  de  jî  evqas  însan  ji  ber  PKK'e  dihatin  ragirtin.  Di  girtîgehe  de  hin  kesayeten  din  wek Bûcakî,  Suleymanger  jî  hebûn,  çepen  Tirk  û  Kurd jî  hebûn.  Le,  li  ser  Kurdan  dijminatiyeke  mezin hebû  û  li  dijî  PKK'e  jî  dijmintî  di  asta  herî  bilind de  bû.  Lewma  dixwestin  întîqam  bistînin.  Li  ser her  kes  î/e  îşkence  pek  dihat,  lebele  ji  her  kese/î heman  berxwedan  peşnediket.  Hewce  dikir  di serî  de  bawerî  were  dayîn,  ew  komî  ser  hev  bihatana  kirin;  hevî  li  ciheke  ava  bikirana.  Ew  bianîna  asta  ku  ketîbûna  di  ve  aste  de  nepejirînin, ve  rewşe  bixin  bin  lepirsîne. 

Berxwedan  bû  nefesek  nû ji  bojiyanâ 

Her  roj  ku  bi  ser  çalakiye  de  diborî  peşdîtina wan  rehevalan,  mezinbûna  vîn,  biryar  û  sekna wan  eşkeretir  dibû.  Her  roj  zedetir  nezîkatiyen dijmin  dihatin  lepirsîn  kirin.  Yen  bi  nave  PKK'e hatibûn,  an  jî  bi  nave  rexistinen  din  hatibûn girtin,  herkesî/e  heman  lepirsîn  dikir.  Şehadeta hevalan  li  pey  hev  çebû.  Di  6,  7, 12  û  15'e  îlone de  heval  şehîd  ketin.  Pevajoya  piştî  we  jî  girîng bû.  Hem  di  ware  girtîgehe  de  hem  jî  derveyî girtîgeh  e.  Ve  rewşe  re  li  pevajoyeke  nû  vekir. 
Di  bingeh  de  tişta  ku  PKK'e  avakir,  di  vvateya  siyasî,  îdeolojîk  de  kire  male  dîrok  û  civake,  ev kevneşopiya  berxwedane  û  helqeya  we  ya  diyar  ker  bû.  Rebertî  jî  ev  roj  wek  'roj a  rûmeta netewî'  bi  nav  kir. 


Wek  te  zanîn  di  wan  deman  li  Rojhilata  Navîn hevalan  bi  nave  van  şehîden  mezin  sond  dixwarin.  Piştî  we  hin  îdam  peşketin,  ji  hin  komen çepgir  hin  kes  hatin  îdamkirin.  îdam  li  ser  hevalan  pekneanîn.  We  deme  hevalan  dane  diyarkirin  ku  ger  hûn  hevaleke  me  îdam  bikin,  bi  dewsa yek  hevale  em  e  ji  we  hezaran  tekbibin.  Ev  biryardarî  hebû.  Peşketina  pengava  15'e  Tebaxe, berexistinkirina  bizave  li  Rojhilata  Navîn  ji  hela Reber  APO,  jinûve  vejîn  û  peşketina  tekoşîne hemû  bi  ve  kenveşopiye  ve  pevvendîdar  bûn. 
Dijmin  nekarî  tişte  dixwaze  pek  bîne,  beencam ma.  Xiyanet  wek  bedela  jiyîne  ferz  dikirin,  le  ew negihîştin  miraza  xwe.  Yen  îşkencekar  reviyan û  çûn.  Yen  wek  Esat  Oktay  li  rexme  ku  digotin; "vir  cihe  me  ye  û  em  e  we  tüne  bikin,"  neçar man  wir  biterikînin.  Dewlet  binket!  Ev  serkeftin jî  encama  berxewdana  kadroyen  PKK'e  bû.  Xeta PKK'e  û  Reber  APO  biserket. 

Ya  girîng  berdevvamiya  ve  kevneşopiye  ye. 
Hewce  dike  ev  ruh  hertim  zindî  bimîne.  Di  her pevajo  û  qada  tekoşîna  me  de,  ji  hela  civake de  jî  ku  îro  em  hîs  dikin  hûcreyen  me  zindî  ne, însanbûna  me  zindî  ye,  jinbûna  me  zindî  ye,  ev berhema  we  berxwedane  ye.  Ew  berxwedan  jî di  vvateyeke  de  qibleya  me  ye.  Di  qaden  herî zehmet  de  me  ew  pevajo  wek  mînak  nîşan  da. 
Pirr  amûr  û  rebazen  tekoşîne  hene.  Mirov  dikare  we  bide  meşandin.  Di  ve  meş  û  tekoşîne de  ji  bilî  vîn  û  bavveriye  betir  tiştek  mirov  tüne ye.  Tene  beden  heye  û  dema  vîn  û  bavverî  nebe, hevî  nebe,  beden  jî  ker  tişteke  naye,  tişteke îfade  nake.  Piştî  we  pevajoye  heya  niha  di  girtîgehan  de  pirr  pirsgirek  çebûn,  lebele  di  bingeh de  berxwedan  bû  kevneşopiyek  ku  qet  dawî  le neye.  Ew  rol  û  mîsyona  ku  dijmin  di  ware  dîrokî û  rojane  de  ji  girtîgehan  re  diyar  kiribû,  di  vvateya  giştî  deîflas  kir. 

*Nivîsa  Sakîne  Cansiz  a  di  derbare  berxwedana  li  girgîgehan 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Rola  jin  a  di  yekîtiya  neteweyî  de 


Hevsengiyen  di  sere  sedsala  20’an  de hatine  avakirin  hilweşyane  û  yen  nû tene  avakirin.  Em  weke  gele  Kurd  nikarin  li  bende  bin  ku  careke  din  hevsengiyen  nû yen  beyi  Gele  Kurd  werin  avakirin  û  Kurd  tüne werin  hesibandin.  Kurd  di  ve  deme  de  li  hereme xwedî  hezeke  mezin  in.  Ev  hez  dikare  di  bin  hane Kongra  Netewî  de  bigheje  hev. 

Tu  kes  û  hez  di  ve  deme  de  nikare  li  peşiya  yekitiya  netewî  bibe  asteng.  Kijan  hez  bikeve  nav  ve hewldane  we  di  rûpelen  diroke  de  bi  rûreşî  were bibiranîn.  Tu  hez,  parti,  rexistin  û  alî  nikarin  webale  ve  hilgirin  û  ve  dama  dîrokî  bi  Gele  Kurd bidin  wendakirin.  Ji  ber  we  jî  heza  ku  li  dîjî  yekîtiya  netewî  bisekine,  di  hevkariya  bi  dij minen Gele  Kurd  re  İsrar  bike  we  wenda  bike,  tek  biçe. 
Di  vî  warî  de  xeta  hevkariya  bi  dijminen  Kurdan re  gerek  were  şikandin.  Herî  zede  jî  jin  dikarin  li hember  ve  xete  tebikoşin  û  wan  bikşînin  xeta  yekitiya  netewî. 

Tekoşîna  ku  jinen  Kurd  peşengiya  we  dikin,  li hereme  di  serî  de  ji  bo  bi  hev  re  jiyana  gelan  a  pergaleke  demokratik  dide  avakirin.  Her  wiha  şere 


parastina  rawa  ku  jinen  Kurd  peşengiya  we  dikin, gelan  li  hereme  ji  qirkirin  û  köle  tiye  rizgar  dike. 
Bi  kurtasî  li  Rojhelata  Navîn  jinen  Kurd  peşengiya jiyana  azad  dikin.  Ev  peşengî  li  hemû  cîhane  bi baldarî  te  şopandin.  Ev  şewaze  tekoşîne  ya  jinen Kurd  di  heman  deme  de  he  viya  jiyan  eke  azad  û wekhev  li  hemû  cîhane  jî  dide  avakirin. 

Ji  ber  ve  rola  we  ya  stratejik  di  tekoşîne  de  lazima jînen  Kurd  yekitiya  hest  û  fikir  bidin  avakirin.  Nerînen  bîrdozî,  rexistinî  çi  dibe  bila  bibe,  bi  ser  kijan hereketa  siyasî  ve  di  be  bila  bibe,  di  hesten  netewî de  hatina  cem  hev  ji  bo  gele  Kurd  di  ve  deme  de  jiyaniye.  Jinen  Kurd  jî  lazime  bi  ve  berpirsiyariye rabin.  Bi  taybet  di  vî  warî  de  pirsgireka  herî  mezin li  Başûre  Kurdistane  ye.  Xelke  Başûre  Kurdistane her  çiqas  di  ware  pergaleke  Kurd  avakirine  de geven  mezin  avetibin  û  destkeftiyen  mezin  hebin jî  misogerkirina  van  destkeftiyan,  parastina  ji  her cûre  xeteriyan  giredayî  yekitiya  netewî  ye. 

Pergala  desthilatdar  ya  zilam  ve  pediviya  jiyanî ji  kur  ve  his  nake.  Xeteriyen  mezin  hene  ku  gele Kurd  pere  rû  bi  rû  ye.  Li  gel  ve  derfeten  destkeftiyen  mezin  jî  hene.  Ev  mercen  hene  bi  siyaseteke 


hevbeş,  berjewendiyen  netewî  yen  hevbeş  dikare bi  xwere  destkeftiyen  mezin  ji  bo  gele  Kurd  bîne. 
Ev  derfet  ji  bo  berjewendiyen  malbatî  û  rexistinî yen  teng  we  ji  bo  me  bi  xwere  windakirineke  dîrokî  jî  bîne.  Tu  hez  gerek  nekeve  bin  vî  gunehî. 
Tişta  ku  li  Şengale  bi  sere  gele  me  ye  Ezîdî  de  hat ji  ber  be  parastin  û  xwedîderneketine  pek  hat.  Yen ku  bûn  sedema  ve  karesate  ku  he  hesabe  ve  yeke  jî nedane,  nikarin  peşeroja  gelekî  tarî  bikin! 

Herwiha  pirsgireken  aborî-siyasî  yen  herema Kuditane  ji  siyaseta  netewî  û  heremî  ya  şaş  bingehe  xwe  digre.  Dewlemendiyen  ser  erd  û  bin erd  yen  herema  Kurdistane  bi  giştî  ji  dewleta Tirk  re  te  peşkeşkirin.  Di  şexse  PDKe  de  ruhe AKP/Erdogan  li  Başûre  Kurdistane  diğere.  Binkeftina  AKP'e  di  heman  deme  de  binkeftina PDKe  jî  we  bixwere  bîne.  PDK  û  xeta  we  ya  siyasete  çarenûsa  xwe  bi  ya  gele  xwe,  gele  Kurd  ve gire  nedaye.  Dewlet  Neteweya  ku  di  şexse AKP/Erdogan  de  wendakirineke  dîrokî  dijîn  re çarenûsa  xwe  gire  daye.  Ev  jî  ve  siyaseta  şaş  dide nişandan.  Ev  rastî  bilevkirin  û  li  dîjî  ve  siyasete derketin  despeke  erka  jinen  Kurd  e. 


Ji  ber  ku  ji  deste  dagirkeren  Kutdistane  herî zede  jinen  Kurd  eş  kişandin  e.  Niha  li  welate  me dema  tekçûna  dagirkeriye  ye.  Em  jin  nikarin  li bendebin  û  li  pevajoye  temaşe  bikin  ka  we  çi bibe.  Ancax  em  dikarin  bi  mudaxele  kirina  ve pevajoye  dikarin  bejin  ku  me  erka  xwe  ya  netewî bi  cih  aniye. 

Hevbeşiya  jinan  û  mudaxeleya  wan  ya  li  siyaseta şaş  dikare  bingeha  yekitiya  netewî  ava  bike.  Di  ve deme  de  siyaseta  şaş  dikare  bi  xwe  re  eşen  mezin bîne.  Berya  her  tiştî  li  dijî  dagirkeren  Kurdistane bi  hezaran  jin,  ciwan  û  bi  giştî  gele  Kurd  berdelen mezin  dane.  Xwedî  ezmûnen  giranbiha  ne.  Careke  din  nikare  çarenûsa  xwe  bixe  deste  dijminen xwe.  Ji  ber  ku  di  her  warî  de  gele  Kurd  li  hereme ji  dagirkeran  bi  heztire.  Li  ser  şopa  heqîqete  dimeşe.  Ev  meş  her  dere  ronî  dike,  zelal  dike,  azad dike.  Sterka  gele  Kurd  li  esîman  diçirûse.  Dijminen  Kurdan  jî  di  taritiye  de  difetisin.  Mafe  tu  heze tuneye  ku  gele  Kurd  berbi  ve  tarîtiye  ve  bibe. 

Bi  avakirina  Kongra  Netewî  û  lidarxistina  Kongra  Netewî  we  gaveke  din  dagirkeren  Kurdistane berbi  tarîtiye  ve  bibe  û  gele  Kurd  jî  bibe  serkeftine. 


Şoptaren  healaate 

rehevalen  roje 


•Armanc  SARYA 


Bele  kulîlken  azadiye  dema  mijarte  ser  we, birastî  jî  mirov  nizane  ka  çavan  we  bîne ziman  û  we  penase  bike.  Ez  niha  difikirim ku  ka  bi  kîjan  hevokan  we  bînim  ziman!  Tu  peyvan jî  hevokek  tera  penase  kirina  we  nake.  Heya  ve  keliye  pey  ve  k  ku  bikare  we  an  jî  xweşi  katiya  di  hindûre  we  de  terîf  bike,  nehatiye  afirandin.  Hin  tişt hene  û  ev  tişt  jî  evvçend  cüda  ne  ku  ji  her  tişteke cihe  ne,  nayen  terîf  kirin  û  encax  dikare  be  jîn.  Evvçend  cûdane  ku  kese  li  berambere  xwe  heyranî  dihele.  Hûn  jî  bi  vî  rengîne  se  kulîlken  azadiye,  se jinen  xweşik,  se  şoreşgeren  vverek..! 

Niha  eze  çavvan  û  bi  kîjan  peyvan  we  bînim ziman  nizanim!  Hîna  jîbavver  nakim  ku  we  xatir  ji me  xwestiye,  we  hîştibe  û  hûn  çûbin.  Dil  ve  yeke napejirîne,  dil  di  nav  serhildane  deye.  Bi  tu  avvayî naxwaze  bipejirîne  û  pe  bavver  bike!  Em  ewqas  bi hers  û  bi  kînin  ku  ne  gengaze  niha  bikaribim  ve yeke  bînim  ziman.  Helbet  ve  roj  be  kesen  ku  güle barandin  ser  zaroken  vî  gelî,  hesab  û  bedelen giran  bidin.  Li  her  vvelate  ku  Kurd  le  dijîn,  li  vvelat û  derveye  vvelat  Kurdistanî  bi  şîaren  tolhildane erd  û  esiman  dihejînin.  Kurdistanî  li  ser  şopa  we ya  heqîqete  dimeşin,  dayîken  Kurd,  jinen  Kurd  bi tîlîliyan  denge  tolhildane  bilind  dikin.  Tevahiya gele  Kurd  bûye  yek  dil  û  mejî,  bi  yek  rih  û  beden, di  sere  her  yek  ji  wan  de  tene  yek  raman  heye, ew  jî  ev  e  ku  roj  we  be  hesab  ji  tevkujiyen  zaliman be  pirsîn.  Niha  yekane  armanc  ev  e.  Pevvîste  hûn ve  yeke  bizanibin  rehevalen  heja  ku  em  bi  biryarin  heya  nefesa  xwe  a  dawî  hesab  ji  van  neyaran 


bipirsin.  Ji  bo  ku  em  bibin  şayane  rehevaltiya  we, em  bi  hemû  biryardariya  xwe  amadene  ku  hesap ji  tevkujiyen  wan  bipirsin. 

Nave  berxwedanek  bepayan 

Se  jinen  cengavver  yen  Kurdistane,  se  jinen vverek.  Sakîne  Cansiz  yanî  reheval  Sara;  em  gelek tiştan  dengdare  tene.  Gerîro  em  gihabin  ve  aste ev  bi  saya  tekoşîna  te  a  bi  salan  bû.  Em  îro  di  encama  keda  te  a  bi  hezar  zor  û  zehmetiyan hat  avakirin,  li  vir  in,  li  ser  van  çiyayan tedikoşin.  Keçen  Kurd  bûn  şoptare reya  te  a  bi  salan  ku  li  ser  axa vvelat  roj  bi  roj  mezintir  dibû. 

Reya  ku  bi  heqîqeta  jine  re  di çiyayan  de  digiha  hev.  Te vvekyekemîn  jina  ku  di  nav refen  PKK'e  de  cih  girtibû, pirr  tişt  ferî  me  kir.  Te  mîrasek  mezin  û  bi  nirx  ji bo  peşeroja  jinen  vî  welatî  hîşt.  Em  ji  te  ferbûn û  me  di  nav  çaven  te  de xwend  renge  tekoşîna  bi salan  a  PKK'e,  ew  rojen efsanevvî,  rastı  ya  Heqî, 

Kemal  û  Mazlûm  an.  Tişten  ku  di  dema  destpeke a  avakirina  tevgere  de  wek jin  we  jiyan  kirin,  li  çiyayen 
Kurdistane  vegera  jinen  PKK' 
yî  a  bi  rastiya  xwe  re;  bi  kinahî hemû  eş  û  zehmetiyen  we  deme em  ji  te  hîn  bûn.  Ji  ber  ku  te  ji  wan jinan  re  jî  peşengtî  kiribû.  Hin  ji  wan jinan  we  tevlî  nav  refen  tekoşîne  kiribû.  Ji xwe  hûn  sembola  berxwedana  li  girtîgehan  bûn. 
Di  nav  refen  PKK'e  de  me  hertim  çîroken  berxwedana  we  ya  li  girtîgehe  dibihîst,  berxwedana  ku  li ser  zimanan  qet  nediket. 

Hûn  bi  berxwedaniya  xwe  dihatin  nasîn.  Dema digotin  heval  Sara,  tişta  ku  ewil  dihat  bîra  herkeseke berxwederî  bû.  Her  wiha  dema  nave  Sara  dihat  penase  kirin,  giredana  bi  şehîdan,  li  pey  rastı  û  heqîqeta  şehîd  de  meşîn  dihat  bîra  me.  Fermandara  ku wek  çiyayen  Dersime  serhelder  bû.  Dile  te  wek  çiyaye  Dersime  mezin  bû.  Hûn  bi  ve  sekna  xwe  ji  me re  hertim  mînak  bûn.  Em  wek  jinen  Kurd  bi  saya  we û  tekoşîna  we  a  be  hempa,  me  PKK  û  tekoşîna  jine nas  kir.  We  rastiya  PKK  bûyîne  bi  me  da  nasîn.  Ji  ber ve  çende  em  gelek  tiştan  deyndare  we  ne,  ev  deyneke  vvisane  ku  tu  caran  naye  dayîn.  Ji  ber  ku  hûn wek  rehevala  Reber  Apo,  vvejiyaneke  nû,  cîhaneke nû  diyare  me  jinen  Kurd  kir.  Di  heman  deme  de  hûn rehevala  Reber  Apo,  şervan  û  tekoşerek  sedsale bûn.  Dile  te  hertim  û  dayîm  bi  heskirina  Reber  Apo re  ledixist,  we  tevahiya  jiyana  xwe  di  reya  ku  Reber- 


tiye  destnîşan  kiribû  de  da.  24  saetan  bi  Rebertiye re  jiyayî,  ji  me  re  jî  te  ev  yek  dixwest  bidî  fem  kirin, ka  bi  Rebertiye  re  çavan  mirov  dikare  24  saetan bijî...  Te  dixwest  hevalen  te  jî  hertim  wiha  bijîn. 

We  dixwest  ku  rehevalen  te  yen  jin  hertim  bi  hez bin.  Ji  ber  ve  jî  we  hertim  re  nîşane  wan  dikir,  hûn ji  wan  re  bûne  peşeng.  Hûn  bi  vîn  û  bavveriya  jine hertim  bavver  bûn,  ji  xwe  bavveriya  ku  jin  dikare hertişteke  bike,  hûn  bi  xwe  bûn.  Tişten  ku  di  derbare  we  de  bene  gotin  evvçend  zedene  ku  peyvtera vegotina  rastiya  we  nake.  Ev  tişten  ku  niha  me anîn  ziman,  tene  beşek  kem  a  ji  ve  rastiye ye.  Beşeke  pirr  kem... 

Rehevala  rûbiken 

Tu  narîn  û  ewqas  jî  fîdanek bi  hez  ku  li  ser  axa  Kurdistane ji  nû  de  şîn  bûyî.  Bi  avvayeke ku  li  nav  her  dar  û  bereke de  carekedin  reh  berdida. 
Ji  xwe  fîdanen  Kurdistane vvisan  in,  heza  xwe  ji rehen  ku  berdane  nav  axe de  digire.  Di  nav  ve  axe  de her  tişta  ku  şîn  dibe,  evvçend  bedevve  ku  tu  caran serî  natevvîne.  Fîdan  li  ku dera  cîhane  dibin  bila  bibin, le  tu  caran  sere  xwe  natevvî- nin,  ji  ber  ku  taybetmendiyen ve  axe  dijîn. 

Tu  di  nav  pergala  kapîtalîst  a 
Evvrûpaye  de  mezin  bûyî,  le  te  karî ku  wek  kesek  ji  civaka  xwezayî  rastiya xwe  biparezî.  Tu  ewqas  saf  û  sade  û  xwezayî  bûyî  ku...  Te  li  ser  axa  vvelate  Rojava  temsîla  jinen  Kurd  dikir.  Ev  sekna  te  a  xwe  bavver  û xwezayî,  di  her  vveneyeke  te  de  bi  avvayeke  pirr  eşkere  te  xûyan.  Me  di  vveneyan  de  te  nas  kir.  Tu  wek zarokeke  dil  nizm  bûyî  ku  bi  hemû  rûkeniya  xwe resmek  diresimand  li  ser  vveche  rehevalen  xwe. 
Resmek  ji  dilnizmiye..! 

Rexme  temene  xwe  ye  civan  bi  bavverî  û  israrek mezin,  bi  tegihîştin  û  zanista  ku  ji  PKK'e  girtibû,  tevlî nav  karen  dîplomasiye  dibû;  be  ku  tu  zor  û  zehmetiyen  di  nav  pergala  li  Evvrûpaye  de  ji  xwe  re  bike asteng.  Sekna  te  a  ji  xwe  bavver,  feraset,  xîtab, sekna  te  a  îdeolojîk  û  hakimiyeta  te  a  polîtîk  bala her  kese/î  dikeşand  ser  xwe.  Gelek  mirov  en  ji  gelen cüda  ji  te  re  rez  didan  raber  kirin,  wan  jî  dîdît  ka kesen  PKK'  yî  çavan  in.  Te  ev  yek  bi  ked,  giredan, heskirin  û  biryardayîna  xwe  da  avakirin. 

Mînaka  herî  baş  a  ji  coşa  civvarıan 

Ronahî  wek  civvanek  Kurd  ji  hemû  civvanen Kurd  re  mînaka  baş  a  tekoşîne  bû  û  vveneye  pe- 


şengtiya  keçeke  civvan  radixist  ber  çav  an.  Hertim bîbilken  çaven  we  keça  civvan  dikeniyan.  Qehremana  jiyaneke  ku  li  söken  Amede  dest  pedîke  û ber  bi  jiyaneke  dem  direj  a  li  Evvrûpaye  d  i  re  j  dibe. 
Heval  Ronahî  mînaka  here  xweşik  a  ji  dînamîzm, jîndarî  û  coşiya  civvanan  bû.  Ronahî  ango  Leyla Şaylemez,  wek  keçeke  civvan,  nasnameya  Kurdayetiye  bi  avvayeke  serbilind  hilda  û  ev  yek  bi  avvayeke  here  bihez  temsîl  kir.  Ew  wek  keçeke  civvan a  Kurd,  tolhildana  qotbûna  ji  axa  xwe,  bi  beştarbûna  nav  refen  PKK'e  da  destpekirin.  Li  dijî  polîtîkayen  bişaftine,  we  bersiva  here  mezin  bi  sekna xwe  a  tekoşer  û  bi  giredana  xwe  a  bedavvî  da  nîşandayîn.  We  karî  ku  gelek  tiştan  tevlî  nav  jiyana xwe  a  kin  le,  bi  wate  bike.  Hevala  Leyla  bû  xwedî jiyaneke  bi  wate  a  ku  îro  xeyale  bi  hezaran  keçen civvan  e.  îro  jî  jiyan  û  sekna  we  ji  gelek  civvanan re  bûye  mînak  û  li  ser  şopen  wan  şahîdan  peşve diçin.  Û  bi  denge  bilind  ji  we  re  sonda  giredan  û şopandina  reya  we  te  qîrîn. 

Jiyanân  ku  bi  salan  tân  vegotin 

Hîn  gelek  tişt  hebûn  ku  hûn  bikin.  Xeyalen  we, daxwazen  we,  planen  we  hebûn.  Le,  bila  evxayînen ku  evtevkujiye  pek  anîn  wisa  hesap  nekin  ku  ve  bikaribin  li  peşiya  van  daxwaz  û  xeyalen  we  bibin  asteng.  Ew  tene  xwe  dixapînin.  Guleyen  xayîn  ve  roj be  li  xwediyen  xwe  vegerin.  Gele  Kurd  baş  dizane ka  ev  xayîntî  ke  bi  wan  kir,  helbet  we  roj  be  ku  hesabe  ve  yeke  yek  û  yek  be  pirsîn.  Em  hesab  pirsîne jî  bi  qasî  tekoşîna  ku  didin  meşandin,  baş  dizanin. 

Bele,  xwedavend  û  jinen  cengavver  yen  Kurdistane..!  Jinen  ku  xwediye  ked  û  vîna  azad  in,  hûne hertim  û  dayîm  li  gel  me  bin,  eme  bi  bîranînen  we hîn  baştir  û  biheztir  di  reya  tekoşîne  de  bimeşin. 
Bîranîna  we  ve  ji  me  re  bibe  hinceta  hîn  zedetir tekoşîn  û  bilind  kirina  hesten  tolhildan  e.  Em  ji  we hez  dikin,  xwedî  li  bîranîn  û  tekoşîna  we  derdikevin,  ev  yekjîve  hemû  planen  qirej  yen  neyaran vala  derxîne.  Wek  rehevalen  we,  em  soz  didin  we ku  hemû  xeyal,  daxwazen  we  yen  nîvco  man,  pek bînin.  Eme  ji  her  deme  zedetir  bi  şîaren  tolhildan û  tekoşîne  xwedî  li  reça  we  derbikevin.  Yegane daxwaza  me  a  jinen  gerîlla  ev  e;  di  reya  ku  we  je re  peşengtî  dikir  de  bimeşin  û  bibin  xwediye  soz û  paymana  bi  we  re. 


Çile  2017 


jı  nav  jıyane 


Nevvaya  Jin 


Di  bin  rastiya  ku  zanist  ew  qas  ji  felsefeye, bavverî  û  hestan,  ji  avahiya  hizira  anemîstîk-mîtolojîk  hafiye  qutkirin  û  ew  anîna rewşa  şevvazekî  desthilatdariye  de,  dijberiya  îxtîdara  zanebûne  ya  li  dijîjine  heye.  Sererastkirin  û rast  çekirina  giredana  we  ya  bi  dijberiya  îxtîdara  zanebûne  ya  li  dijîjine  re  heyîjî  bi  peşxistina  zanisteke  hebûna  jine  re  gengaz  e.  Lewma dive  jineolojî  zanisteke  hebûna  jine  ya  bi  kok  peş bixe.  Di  zanist  de  gihandina  penaseyeke  rast  û  civakî,  her  wiha  bi  pekanîna  giredaniya  we  ya  bi exlaq  û  estetîke  re,  cihekî  jineolojiye  ya  girîng  heye. 
Pevvîst  e  mirov  zaniste,  di  vvateyeke  de  ji  aqle  zilam e  pirr  zede  analitik  e  û  desthilatdar  e  derxe  û  bixe mihvera  jin  û  civake;  dive  mirov  zaniste  ji  bûyîna rek  û  rebaza  çeloxwarkirina  heqîqete  derxe  û  di  gihandina  heqîqete  û  di  tekoşîna  di  ve  oxire  de  bike zemîna  heri  bingehîn. 

Pirsgirâka  azadiyâ 

Rastiyeke  ku  feraset  û  avahiya  zanista-civakî  ya modernîst,  bi  taybet  jî  di  çarîka  dawî  ya  sedsala 20'emîn  de  bi  avvayek  berfireh  te  rexnekirin.  Lewre di  ve  mijare  de  hez  û  zemîneke  pirr  girîng  a  rexneye derketiye  hole.  Lebele  tevî  ve  jî  ev  rexne  nagihijin sîstemeke,  dîsa  xet  û  sîstema  îxtîdara  zanebûne naye  derbaskirin.  Helbet  ev  jî  bi  nerîna  ji  rizgariya jine  û  pirsgireka  azadiye  re  giredayî  ye.  Nezîkbûna wan  a  ji  jine  re,  bi  avvayek  rast  penasenekirina  nasnameya  jine  ya  civakî  û  pe  ve  giredayî  pirsgireken azadiye  bûye  sedem  ku  nebin  bizaveke  (akım)  bingehîn  yan  jî  pergal.  Tevî  hemû  ked  û  legera  van  a pergala  alternatîf,  di  van  derdoran  de  bandora  xwe xwedîkirina  ji  avaniya  bavik  û  desthilatdar  pirr  zede ye.  Dikare  were  gotin  we  rexneyen  jineolojiye  yen der  bare  bizava  post-modernîzme  de  û  nirxandina we  ya  rexneyen  ku  tene  kirin,  bihelibe  ku  zanista  civakî  li  ser  zemîneke  civakî  û  di  mihvera  jine  de  be kûrkirin  û  pergaleke  qezenc  bike.  Ev  nirxandin  û  rexneyen  jineolojiye  jî  we  di  zanista  civakî  de  derketineke  girîng  pek  bîne. 

Zanist  di  cevvhera  xwe  de  ekolojîk  û  femînen  e  û berhema  zekaya  esnek  e.  Zanista  jine,  di  serî  de  pevvîst  e  di  qada  zanista  heyînî  de  bi  teşeya  ku  tevahî hebûnen  xwezaye  bigire  nava  xwe  û  weke  direjbûna  xwezaye  û  parçeyekî  we  ya  ku  cüda  bûye  penaseya  zanist  a  tekiliya  jine  ya  bi  xwezaye 


re,  biyolojiya  jine,  felsefeya  heyîne,  di  çarçoveya  diyalektîka  xwezayî  de  peşketina  zekaya  analîtîk  û  zekaya  hestiyarî  û  tekiliyen  wan  en  bi  hev  re,  digire nava  xwe.  Pevvîst  e  jineolojî,  di  berfirehiya  dema herî  direj  de  û  di  çarçoveya  sosyolojiya  çandî,  sosyolojiya  hebûne,  sosyolojiya  pozîtîf  û  bi  taybet  jî sosyolojiya  azadiye  de  bicihbûneke  zanista  civakî pek  bîne.  Ger  jineolojî  bi  avvayekî  xurt  li  ser  ve  nerîna  sosyolojiye  were  kûrkirin  û  were  rûnişkandin, eve  bi  xwe  re  jineolojiye  hem  di  nava  zanista  civakî ya  alternatîf  de  bike  ya  herî  dînamîk  hem  jî  di  pîvana  azadiye  de  bike  şaxeke  bingehîn. 

Xeta  azadiya  jinâ  û derxistina  holâ  a  pirsgirâkan 

Li  gorî  ve; 

A-  Di  çarçoveya  sosyolojiya  dema  direj  de;  We  di civaka  çandî  de  hebûna  jine,  giredayina  jine  ya  bi tevnen  bingehîn  en  civakî  yen  weke  çand,  ziman, hüner,  ol  re  û  di  ve  vvateye  de  tekiliya  jin-zarok,  dualîteya  jin-zilam,  pevvendî  û  nakokiyen  jin  û  zilam  bi hev  re,  dîroka  peşketina  zayendtiye,  giredayîna  zayendtiye  bi  etîk-estetîk  û  ekonomiye  re,  rola  jine  ya di  civakîbûne  de,  diyardeya  (olgu)  malbate,  li  dora jine  peşketina  qaden  civakî  yen  weke  aborî,  etîkekolojî-estetîk  û  bandoren  jine  yen  di  roja  me  ya  îro de  bigire  nava  xwe.  Jineolojî  we  bi  avvayekî  zirav van  û  mijare  wekî  van  bigire  dest  û  ligel  daneyen zanistî  peşxistina  we  ya  weke  vvate-zanistî  bigire nava  xwe. 

B-  Di  çarçoveya  sosyolojiya  pekhateyî  de;  Bingeha  pekhate  ku  xwe  dispere  civakîbûna  li  dora jine,  weke  çanda  maddî  û  manevvî  hem  mîtolojî  û hem  jî  sîstematîka  civaka  dayik  a  neolotîke,  sazîbûna  organen  polîtîk  û  exlaqî,  di  civakîbûna  li  derdora  jine  de  tekiliya  avanî-fonksiyonelbûne  ya aliyen  arkeolojîk  û  dîrokî  ya  çanda  dayik-xwedawend  bi  palpişten  xwe  yen  zanistî  ve  derxistina  hole û  penaseya  we  digire  nav  xwe.  Jineolojî  di  heman deme  de  ev  alî  li  ser  roja  me  ya  îro  çawa  bi  bandor dibin  û  xwe  çawa  didin  der  jî  bi  avvayekî  zelal  derxe hole.  Di  çarçoveya  sosyolojiya  pekhateyî  de,  dive çavkaniyen  avabûne  yen  bingehîn  en  avaniyîbûna şaristaniya  devvletperest-bavik  ku  di  revvşa  antîteza civakîbûna  li  derdora  jine  de  ye  û  di  mijaren weke  ol-dewlet-desthilatdarî-xanedanî-hilberîn-çîn- 


karbeşî  de  statuya  jine  bi  hez  were  analîzkirin.  Keda jine  û  di  mijaren  weke  ekonomî-zayendtî-malbatetîkde  dîroka  metingehkirina  jine  û  mekanîzmayen we,  di  eniya  jine  de  rexnekirina  sîstema  heyî,  tekiliya  jin-desthilatdarî,  jin-exlaq,  jin-polîtîka;  di  nava sîstema  şaristaniye  ya  navendî  de  formen  hebûn  û berxwedana  jine  û  dîroka  we  digire  nava  xwe.  Di  ve çarçoveye  de  ligel  nirxandina  bi  avvayekî  kûr  û  berfireh  a  koletiya  kûr  ku  ji  aliye  sîstema  şaristaniya  navendî  ve  bi  jine  re  hatiye  yek  kirin,  dive  "koden  ku ji  jine  re  hatine  hundirînkirin"  vverin  analîzkirin. 

C-  Di  çarçoveya  sosyolojiya  pozîtîf  de;  bûyer  û  diyardeyen  hîn  demkurt  û  demen  navin  en  weke;  di pevajoyen  guherînen  sîstemîk  û  reforman  de  rola jine,  di  şeren  ku  hedefa  wan  avakirina  hegomanya ye  de  jin  bi  kar  anîn,  bandoren  ve  li  ser  jine,  formen  jin-hilberîn  û  formen  zayendperestiya  civakî ya  li  ser  jine,  di  her  pevajoye  de  mekanîzmayen  ku desthilatiye  ji  bo  jine  ava  kirine  û  giredana  van  bi pirsgireken  avaneyîyen  pergale  re,  guherînen  ku  di van  de  derdikevîn  hole,  di  her  serdeme  de  modelen hegemon  en  jine  û  giredane  van  bi  pergale  re,  giredana  di  navbera  guherîna  di  demografyaye  û kedxweriya  li  ser  jine  de,  di  bûyeren  cûr  bi  cûr  en civakî  de  rola  jine  digire  nava  xwe. 

D-  Di  çarçoveya  sosyolojiya  azadiye  de;  Çavçoveya  azadiya  jine  ya  felsefîk-teorîk  û  zanistî,  tekiliyen  azadiya  jine  bi  civake  re,  xeta  azadiya  jine  û xeta  berxwedane  ya  peşketina  dîrokî,  femînîzm, rexneya  jin-navend  a  li  ser  feraseta  zanista  civakî ya  hegomonîk  û  avaniya  zanîne,  feraseta  zanista civakî  ya  alternatîf  di  çarçoveya  azadiya  jine  de  nirxandine  digire  nava  xwe.  Di  ve  çarçoveye  de  mijaren  berfireh  en  weke;  peşketina  avahiya zanîne  (bîlgî yapisi)  ku  xwe  dispere  hevseng  û  senteza  zekaya  hestyarî-analîtîk,  diyardeya  malbata demokratîk  û  bingehen  bihevrebûna  azad,  avakirina  tekiliya  zanist  û  etîke,  li  ser  ve  bingehe  peşxistina  zanista  vvatedane  ya  jine  û  zanista  şîroveye  ya jine  we  bigire  nava  xwe.  Demokratikkirina  polîtîkaye  li  ser  bingeha  avakariya  pozîtîf,  yekbûn  û  senteza  perspektîfa  azadiya  jine  bi  perspektîfa  azadiya civake  re,  pirsgireken  avakirina  civakîbûna  jina azad,  erken  ve  avakirine  û  tekiliyen  ve  bi  şaristaniya  demokratîk  re,  feraseta  tifaqan  û  mijaren cüda  û  qaden  cüda  yen  lekolîne  digire  nava  xwe. 

Jineolojî  hâza  xwe  ji  nû  de îfade  kirina  jinâye 

Li  ser  ve  bingehe  ev  xebateke  wiha  ye  ku  we  hem hez  û  quwete  bide  xebaten  penase,  nasnameya  civakî  ya  jine  û  hem  hez  bide  xebaten  li  ser  dîroka metingehkirina  we  û  biyanîbûna  ku  jiyan  kiriye, hem  jî  hez  bide  xebaten  teorîk-felsefîk  û  zanista  civakî  ya  azadiya  jine.  Aşkere  ye  ku  we  ev  xebat  hezeke  ronahîbûne  û  guherîne  ya  berfireh  û  demdirej derxe  hole,  peş  bixe.  Ji  ber  ve  yeke  ku  jixwe  te  fem- kirin  da  ku  ev,  xebata  yekeyeke  (birim)  derbas  dike. 
Le  bele  ev  jî  rastiyek  e  ku  ev  xebat  di  nava  xwe  de yekebûneke  hewce  dibîne,  le  bi  rexistinbûn  û  perspektîfeke  giştî  naye  meşandin. 

Jin,  heya  roja  me  ya  îro  nikare  were  penasekirin. 
Tevî  ku  li  derdore  di  qaden  weke  mîtolojî-olfelsefe-hunere  de  pergaleke  pirr  berfireh  a  zanînan û  avahiyen  cüda  hatine  çekirin;  hebûna  jine  her  tim di  tariye  de  hatiye  hiştin.  Di  mijara  ku  "jin  çi  ye"  de 


di  asteke  bedavvî  de  fikir,  sembol  û  darez  hatine avakirin.  Îdeolojîkkirina  herî  bi  pergal  û  kûr  li  derdora  jine  hatiye  peşxistin.  Dikare  were  gotin  ku,  tu hebûneke  din  ev  qasî  bi  avvayekîîdeolojîk  nehatiye fikirîn.  Bi  qasî  ku  heya  asta  dawî  te  bilindkirin  ew qas  jî  di  revvşa  amûrek  ku  te  biçûkkirin  de  ye.  Jin, weke  nasnameyek  hem  te  perisandin,  hem  jî  te  lanetkirin,  hem  sembola  begunehbûne-exlaqe,  hem jî  te  de  taybetmendiyen  jirederxistine  yen  şeytanî û  bi  q i rej  xwe  didin  der,  hatiye  fikirîn;  endama  dest je  nabe  ya  mîtolojî,  ol,  felsefe  û  huneran  e  jî.  Jin hema  beje  di  revvşa  amûrek  ku  li  derdore  we;  cîhan, civak  û  mirov  di  aliye  zanebûn  û  ruh  de  ji  nû  ve  hatiye  avakirin  de  ye.  Dixwaze  bila  di  vvateya  negatîf de  -di  vvateya  desthilatiye  de-,  dixwaze  bila  di  vvateya  pozîtîf  de  -di  vvateya  avanîperestiya  civakî  de- be,  jin  nasnameyek  e  ku  li  derdora  we  jiyan,  civak û  mirov  di  aliye  zanebûn  û  ruh  de  te  avakirin.  Bidestxistina  nasnameya  yekemîn  çavkaniya  xwe  ji jine  digire.  Nasnameya  jine  ya  ku  li  gorî  zilam  û  pozîsyona  wî  ya  hegoman  te  avakirin  pejirandin,  bila li  aliyekî  bimîne;  bi  avvayekî  radîkal  ev  rexne  kirin  ji erken  herî  bingehîn  en  jineolojiye  ye.  Dive  jin  ne  li gorî  zilam;  bi  temamî  bi  nasnameya  xwe  ya  civakî û  hebûna  xwe  were  penasekirin  û  bingehen  ve  yen zanistî  bihez  were  danîn.  Di  ve  vvateteye  de  nasname  û  rölen  ku  zayendperestiya  civakî  ava  kirine nayen  qebûlkirin.  Ev,  di  heman  vvateye  de  hinceta tekoşîna  îdeolojîk  e.  Ya  ku  di  vvateya  rastî  de  jineolojiye  bike  zanist,  pejirandina  we  ya  nasnameyen heyî  ye.  Di  ve  mijare  de,  pevvîst  e  di  zanebûne  de, di  feraseta  jiyane  de,  di  helvvest  û  hestan  de  pîvanen  radîkal  en  redkirine  bi  avvayekî  radîkal  peş  bikevin.  Heya  ku  ev  pîvanen  redkirine  bi  peş  nekevin, ne  gengaz  e  ku  jin  bi  heqîqeta  xwe  ve  bibe  yek  û xwe  bigihîne  îfadeyeke  zanistî  ya  xwe  bi  xwe.  Di  ve vvateye  de  jineolojî  jina  ku  di  statuya  heyî  de  te  ragirtin  û  bi  ve  statüye  re  bûye  yek  qebûl  nake.  Ne jina  hatiye  perçiqandin,  keda  we  te  xwarin  û  jina teslîmkar  û  ne  jî  jina  ku  dişibe  zilam,  ku  di  bin  nave redkirina  rola  zayendperest  a  civakî  û  îrade  û  fikra azad  de  cinsiyetperestiye  di  aliye  din  de  peş  dixe, qebûl  kirin  gengaz  e. 

Li  ser  ve  bingehe  ji  xebaten  herî  bingehîn  en  jineolojiye  ev  in;  yek;  peşxistina  zanista  hebûna  jine ye.  Mijaren  weke,  bi  rastî  jî  jin  çiye  û  ne  çi  ye,  we çawa  were  penasekirin,  çawa  xwe  ava  kiriye,  bi  gerdûn,  xweza  û  civake  re  tekilî  û  nakokiyen  we  yen heyî  we  çawa  bi  avvaye  felsefeyeke  hebûne  ya  bi hez  sîstematîze  bike,  di  ve  çarçoveye  de  ne.  Li  peşberî  zilam,  penaseya  zilam,  ku  jine  tüne  dihesibîne û  dike  amûrek  ku  be  hesten  xwe  yen  bebavveriye, hesûdiye  û  bi  her  avvayî  hesten  levvaziye  dide  der  û her  ku  jine  biçûk  dike,  diperçiqîne,  dibe  xwediye we,  ew  qas  jî  xwe  mezin  dike  û  mezin  dihesibîne, qebûl  nake.  Bi  heman  avvayî  li  dijî  avvayekî  cüda  ye nakokî  û  diyalektîkek  ku  dişibe  ve  ya  bi  avvaye efendî-kole,  spî-reşik,  kirde-bireser  e.  Le  bele  ligel ve  dijberiye,  ev  jî  rastiyek  e  da  ku;  ji  bo  ku  ew  jî  bigihîje  penaseya  xwe  ya  rast,  lekolîn  û  kûrbûneke pirr  mezin  û  ji  beriya  her  tiştî  jî  xebateke  felsefîk  û sergihayî  hevvce  ye.  Ji  bo  ku  diyalektîka  xwezayî  ya hebûne  bi  jine  were  penasekirin,  dive  dualîzma stevvr  (kisir)  û  kujer  a  paradîgmaya  hegemon  be derbaskirin.  Em  dikarin  diyar  bikin  ku;  dikare  herî zede  taybetmendiya  pozîtîf  û  avaker  a  diyalektîke  di hebûna  jine  de  were  penasekirin. 

•Akademiya  Zanista  Jine 
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UJânevanânjin  yen  li  şikeftan 


Bere  her tiştî lazime  em  dest  ji  nerîna  ku tene  zilaman  wek  vvenevane  şikeftan dibine  û  dinirxîne,  berdin.  Ligor  nerîna ku  heya  ve  dema  davviye  dihat  pejirandin,  li cihen  cüda  yen  cîhane  nexşeyen  li  ser  dîvvaren şikeftan  ku  bi  awayeke  hostane  hatine  neqişandin  û  vveneyen  serdema  seretayîne,  ji  aliye  zilaman  we  hatine  xîz  kirin.  Ev  nerîn  ne  ji  ber  ku  li pişt  ve  tişten  zanistî  hene,  ev  yek  ji  ber  ve  yeke ye  ku  di  navenda  hertişteke  de  hema  beje  zilam te  bi  cih  kirin  û  ev  jîji  encama  zexten  zilame  serdest  pek  te.  Le,  ev  yek  di  encama  xebaten  arkeologen  jin  û  zilam  yen  di  sala  1970  û  80'  an  de,  bi xistina  bin  lepirsîne  a  navend  zilam  ku  di  çerçoveya  dîrok  û  zaniste  de  carekedin  ji  nû  de  hat dest  girtin,  kem  be  jî  te  guhertin. 

Arkeolog  Dave  VVhitley,  ji  The  Huffington Poste  re  revvşe  wiha  rawe  dike:  "Mijara  ku  em  li ser  radivvestin  pirr  hesane,  em  ji  ku  dizanin  ka hunermende  şikeftan  zilam  in?  A  rast  em  nizanin!  Tene  tebîniyek  bû  ji  bo  me,  spekülasyon  bû û  di  deste  me  de  tiştek  ku  ispat  bike  ka  a  li  pişt van  vveneyan  cînsiyeta  zilame  an  jî  jin  e,  nîne." 


Li  ser  dîvvaran şopân  ji  hunera  jinan 

VVhitley  li  California  dijî,  arkeologeke  ku  li  ser hunera  şikeft  û  keviran  a  bere  dîroke  pispor bûye  û  li  ser  van  mijaran  dixebite.  Li  bakure Emerîqaye,  başûre  Efrîqa  û  Ispanyaye  di  şikeftan de  xebat  dane  meşandin.  Herçend  di  mijara  ku yekemîn  vvenevanen  şikeftan  jin  bin,  pişt  rast nebe  jî  le,  ve  îhtîmale  ber  bi  çav  nake.  VVhitley, di  mijara  ku  yekemîn  vvenevanen  şikeftan  jin  bin de  nûveyen  ku  mirovîkna  bike  di  dest  de  hene 


û  dide  diyar  kirin  ku  şona  desten  ku  li  ser  dîvvaren  şikeftan  mane  pirtir  dişibin  -şopen  desten me-  û  ev  yek  bi  tera  xwe  tiştan  dide  îfade  kirin. 
Ligor  National  Geographic'e  ye,  arkeolog  Dean Snow  ku  li  zanîngeha  Pennsylvania  State  kar dike,  dema  nimûneyen  ku  ji  heşt  şikeftin  li Fransa  û  Ispanyaye  girtibûn  lekolîn  dikir,  pe  hesiya  ku  ji  çaran  şişeye  van  tekildare  jinan  in. 

Nûveyen  Snow,  bi  nûveyen  biyologe  Brîtanyayî  John  Mannîng  ku  pe  derxist  ku  tiliyen  îşarete  û  a  gustîlke  ya  jinan  di  heman  direjahiye deye,  lebele  tiliya  gustîlke  a  zilaman  ji  tiliya  wî  a îşarete  direjtir  e,  li  hev  ten.  Dema  em  deste  in- 


sanen  di  roja  îro  de  jî  dinerin,  em  dibînin  ku  ev reje  ligor  te  xwestin  nebejî,  lebele  bere  dîroke deste  insanan  ligor  cînsiyeta  wan  hîn  zedetir  cûdatiya  xwe  dida  nîşandayîn.  Ligor  VVhîtley, şopen  dest  yek  ji  rastiyen  here  ber  bi  çav  a  ku hunermenden  ku  di  şikeftan  de  wene  xîz  kirine, jin  in  derdixîne  hole.  Snow  di  de  diyar  kirin  ku şopen  dest  vvekîmzeya  hunermend  dimînin  ku li  ser  dîvvaran  mayînde  bûne;  "Ev  ya  min  e,  min çekiriye." 

VVhitley  her  çend  di  mijara  ka  ev  hunermend jin  an  jî  zilam  bûne  dudilî  jiyan  dike  jî  le  di  ferqa sembolen  me  yen  li  ser  dîvvaran  ne  jî.  "Dema  em li  wene  û  kolandinan  dinerin,  em  pirr  eşkere sembolen  me  yen  derdikevin  peş  dibînin.  Şikefta Chauvet  a  hunera  36  hazar  salan  radigire  ji  bo ve  mînakeke  here  li  peş  e." 

Bele,  beşen  aîde  jine  li  ser  her  şikefteke  a  bere dîroke  te  dîtin.  Yanî,  hunermenden  bere  dîroke yen  şikeftan  dibe  artîsten  femînîst  bin  ku  li  ser dîvvaren  şikeften  vajînal  yen  biçûk  vuvalen  xwe biresimînin  û  bi  avvayeke  serbilind  şopen  desten xwe  li  ser  bihelin.  Ev  yek  jî  mimkune  ku  em  tu caran  di  derbare  şikeften  ku  36  hezar  sal  bere ve  rîtûelen  şemanîst  yen  ten  dîtin  yan  jî  ayînen wan  yen  hunerî  tişteke  nezanibin.  Çavkanî:  evrimselantropoloji.org 


Di  komunen  Parîse  de  jinek  anarşist  û  femînîst 


•  Lekolîn:  Lilyan  ÇIYA 

Nathalie  Lemel  tekoşereke  anarşîst  û  femînîste  ku  di  sala  1871'an  de  beştarî nav  komuna  Parîse  dibe.  Piştî  belav bûna  komunen  Parîse  şûnde  Nathalie  Lemel  we tevlî  Louise  Michel  sirgûne  Kaledonyaye  ku  di bin  mîtîngeriya  Fransaye  de  bû,  bibe. 

Nathalie  Lemel  di  dîroka  26  Tebaxa  1827'an de  li  Breşte  te  dinya  ye.  Heya  12  saliya  xwe pervverde  dibîne  û  pişt  re  jiyana  xwe  bi  bergkeriya  pirtûkan  didomîne.  Di  sala  1845'an de  bi  Joremo  Lemel  ku  weke  we  bergkere pirtûkan  bû,  dizevvice  û  se  zaroken  wan çedibin.  Di  sala  1849'an  de  ji  bo  ku  pirtûkxaneyek  nû  vebikin  ten  Quimper  e. 

Le,  kare  xwe  ye  pirtûkxaneye  encax heya  sala  1861'an  karîn  bidomînin.  Jereme  ji  ber  ku  zede  ereq  vedixwar,  îflas kir.  Ji  ber  ve  jî  Nathalie  hevsere  xwe  teri  kan  d  û  tevî  se  zaroken  xwe  hat  Parîse û  dest  bi  peyda  kirina  kar  kir. 

Li  Parîse  di  demeke  de  ku  wek  bergker  û  parekendefiroş  dixebitî,  bi  tevgera sosyalîst  re  nasîna  we  çedibe.  Di  sala 1864'an  de  Yekîtiya  Navnetevvî  a  Kedkaran  (bi  nave  te  zanîn  Yekemîn  Enternasyonal)  di  nav  atmosfereke  civakî  a  li  Londra  û Evvrûpaye  ber  hejîne  bû,  te  avakirin.  Di  Tebaxa  sala  1864'an  de  di  nav  pevçûneke  mezin de  li  Parîse,  cotkaran  dest  bi  gireve  kir.  Di  nav wan  de  Eugene  Varlin  ku  bi  komunen  Parîse dihat  nasîn  jî  hebû.  Nathalie  Lemel  di  sala 1865'an  de  beştarî  Yekemîn  Enternasyonale  bû. 
Dema  girevek  din  a  nû  hat  destpe  kirin,  Lemel di  nav  komîteya  gireve  de  cih  girt  û  wek  delegeya  sendikaye  te  hilbejartin;  di  wan  deman  de ji  bo  jineke  ev  yek  tiştek  pirr  kem  bû  ku  be  peş. 
Lemel,  bi  fikir  û  hizirandineke  ku  bi  zilamen  di nav  tekoşîne  de  nînbû,  ji  bo  heqdesten  vvekhev 


Serhildana  komuna  Paris  e 


Di  18  Adara  1871'an  de  serhildana  komuna  Parîse  destpekir.  Ji  ve  roje  şûnde Lemel  li  gelek  cihan  wek  axaftvan beştar  bû  û  di  gelek  damezirandinen  jinan  de  bi  avvayek  aktîf  rol lîst.  Bi  bandora  ve  axaftine  bi  Elîsabeth  Dmitrieffe  re  yekîtiya sendikaya  jinan  (Union  des femmes)  ku  wek  damezirandinek  femînîstî  dihat  zanîn,  avadike.  Di  encama  hevvldanen  be hempa  de  yekîtiya  sendikaya jinan  gihişt  1800  endam  an. 
Yek  ji  hevvldan  û  serkeftina here  mezin  ya  Lemel  hîşt  ku  di nav  tekoşîna  sosyalîstî  de  keda jine  bi  avvayeke  zelal  be  dîtin. 

Di  11  Nîsane  de  wek  endama komîteya  navendî  hat  hilbijartin. 
Heya  hefteya  bixwîn  (Semaine  sanglente)  Parîs  ji  aliye  komunan  we  hat bireve  birin.  Di  21'e  Gulane  de  tabûra Versailles  daket  bajer  û  rasti  hev  hatina here  dawî  di  28'e  Gulane  de  pek  hat.  Di  tevahiya  ve  deme  de  Lemel  hem  di  nav  çeperan de  tedikoşe  hem  jî  bi  birîndaran  re  elaqedar dibe. 

Piştî  binketina  komunan  şûnde,  konseya  şer hemû  peşengen  komunan  sirgûne  Kaledonyaye kirin.  Dema  ku  konseye  biryara  ku  jin  cüda  û zilam  jî  cüda  ben  sirgûn  kirin  da,  Lemel  û  Michel hewl  didin  li  dijî  ve  yeke  derkevin,  le  mixabin  we 


yen  jin  û  zilaman  şer  dike.  Ev  yekji  bo  we  deme daxwazek  mezin  bû.  Her  wiha  di  dema  duyemîn împaratoriya  Fransaye  de  jî  li  dijî  împaratoriye xwedî  sekneke  dijber  bû. 


ev  daxwaza  wan  pek  neye  û  jin  piştî  zilaman  bi 
5  rojan  bigihin  Kaledonya  ye. 

Ji  bo  mafâ  jinâ  tâkoşî 

Piştî  se  sal  sirgûn  û  jiyana  hepse  şûnde,  bi  efo- yek  giştî  a  ku  ji  aliye  serokomar  Felix  Faure  te dayîn,  Nathalie  Lemel  hewl  da  ku  rojnameya L'lntransigeant  derbixîne.  Li  rexme  hemû  tişten ku  hatibûn  jîn  jî  heya  sala  1921'an  ku  di  cîhane de  koç  kir,  dest  ji  tekoşîna  kar  û  tekoşîna  wekhevî  û  azadiya  jine  berneda.  Ji  bo  mafe  azadî  û vvekheviya  jine  heya  nefesa  xwe  a  dawî  tekoşîneke  be  hempa  da  meşandin. 

Rexme  hemû  tişten  ku  berovajî  ve  yeke  te gotin,  fikra  anarşîst  hertim  û  dayîm  di  nav  karkeran  de  kelecaneke  mezin  daye  avakirin  û  derfeten  ku  xwe  di  nav  tevgeren  karkeran  de  belav bike  dîtiye. 

Helbet  gelek  jinen  wek  Nathalie  Lemel  hene ku  em  ji  hebûn  û  tekoşîna  wan  be  agahîne,  agahiyen  heyîjîji  xwe  pirr  kem  in.  Helbet  komuna Parîse  jinen  tekoşer  û  anarşîst  yen  wek  Nathalie Lemel  ku  heta  em  naven  wan  jî  nizanin,  derxist hole. 

îro  denge  berz  ye  Nathalie  Lemel,  Louise  Michell  an  ku  di  salen  1871'an  de  li  nav  dile  Evvrûpaye  de  berz  dibû,  hîn  jî  te  bihîstin  û  wek dengeke  berz  a  ku  li  dijî  serdestiya  zilam  û  efendiyan  li  her  devere  cîhane  hîn  jî  bilind  dibe. 

"Em  gihiştin  we  keliya  ku  edî  dem  hatibû  em ji  bo  gele  xwe  bimirin!  Bi  tu  avvayî  cih  ji  levvaztî û  zeîftiyan  re  nîne!  Ey  jin  hemû  dest  bavejin çeken  xwe!  Hemû  jin  ber  bi  tekoşîne!" 
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Erkek  egemen  zihniyetle  zehirlenmiş 'yurtsever'  erkekler 


•  Şükran  SİNCAR 


î 
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■oplumsal  dokular,  yabancı  olan  bir  ideoloji ve  egemenlik  statüsü  yaratılarak  değiştirilmeye  ve  bozulmaya  zorlanmıştır.  Bu  değişim ve  bozulma,  toplumun  yarattığı  değerleri  ve  birikimlerini  tekleştirerek  ya  bir  ideolojide  ya  da  merkezi yönetimlerde  buluşturma  sonucunu  doğurmuş,  bu değişim  ve  bozulma  aynı  zamanda  kurum  ve  mekânları  da  yaratmıştır.  Topluma  öncülük  edenler  ve  değerlerin  yaratılmasında  emek  sahibi  olanlar, egemenlerin  biriktirdiği  bu  değerler  silsilesinin  toplanma  sürecinde  şiddeti,  talanı,  tecavüzü,  irade  kırmayı  ve  sömürgeleştirmeyi  ana  kaynağından kurutmaya  çalışarak  mücadele  yürütmelidir. 

Toplumsal  değerlerin  sömürüsü 

Biliyoruz  ki  tarihin  başlangıcından  günümüze kadar  insanlık  değerlerini  üreten,  koruyan  ve  yaşatan  kadın  olmuştur.  Bu  nedenle  milliyetçilik  ve dincilikle  beslenen  erkek  egemen  ideolojinin  hedefinde  hep  kadınlar  olmuştur.  Kadınlar  yaşamın her  alanında  saldırıya  maruz  bırakılmakta,  yarattığı değerleri  çalınmakta,  bedeni  üzerinde  politikalar üretilmektedir  ve  erkek  egemen  ideoloji  kendi  sistemini  sürdürebilmek  için  cinsiyetçi  bakış  açısını geliştirmektedir. 

Sömürgeciliğin  kaynağı  bu  noktadan  beslenmektedir.  Sömürgecilik  sadece  bir  ulusun  toprağına, yeraltı  ve  yer  üstü  kaynaklarına  el  koymak  değildir. 
Gittiği  coğrafyanın  kültürünü,  dilini,  zihniyetini,  yarattığı  değerleri  ve  en  temel  olarak  da  kadının  toplumsal  statüsünü  sömürge  altına  alarak  kendisini var  etmektedir.  Uygulama  yöntemlerinde  savaş  ve şiddet  olmakla  birlikte  uzun  vadede  sömürgecilik, farklı  maskeler  kullanarak  esas  olarak  topluma  ait olmayan  yaşam  tarzını  geliştirmekte  ve  manevi duyguları  sömürmektedir.  Aile,  kadın  ve  gençleri hedef  alan  kapitalist  modernite  bireyciliği,  egemenliği,  cinsiyetçiliği  ve  dinciliği  geliştirerek  toplumu  farklı  kategorilere  parçalamaktadır.  Sistem toplumsal  gücü  ve  enerjiyi,  bireylerin  ve  toplumların  birbirini  güçlendirmesinden  uzaklaştırarak  bu güç  ve  enerjiyi,  karşılıklı  çatışma  ve  sanal  gündemler  etrafında  tükettirmekte,  toplumu  bu  yaşama mahkum  etmektedir. 

Bu  egemenlikçi,  cinsiyetçi,  militarist  ve  iktidarcı anlayışlardan  en  fazla  nasibini  alan  Kürdistan  coğrafyası  olmaktadır.  Kürt  halkı,  egemenlerin  yürüttüğü  yönetim  politikalarına  karşı  dönemsel  ve bölgesel  direniş  ve  mücadeleden  vazgeçmemişlerdir.  Toplumsal  kültürel  şekillenmede  temel  olan  anaerkil  nüveleri  birçok  yönüyle  de  canlı  tutmaktadırlar. 
Tüm  bu  nedenlerden  dolayı  ulus  devletin  hedefinde her  zaman  özelde  Kürt  kadını  ve  genelde  de  Kürt  ve Kürdistan  halkları  olmuştur. 


yurtseverlikten  uzaktır 


ve  politik  toplumun  gelişmesi  için  çeşitli  kurumlar, akademiler  ve  örgütlenmeler  yaratmıştır.  Kürt  halkı olarak  da  Demokratik  Ulus  perspektifi  temelinde  sadece  kadınların  değil,  tüm  toplumun  özgürlüğü  hedeflenmektedir. 

Değişime  kendimizden  başlayalım 

Günümüzde  tüm  insanlığa  umut  olan  kadın  özgürlükçü,  demokratik,  ekolojik  paradigma  sadece  kadınlara  rol  biçmiyor.  Egemenlikçi  sistemin  şiddet, kıyım  ve  katliamlarla  besleyerek  geliştirdiği  tekçi,  eril ideolojisinden  rahatsız  olan  ve  kendine  insanım diyen  herkesin  artık  kendini  bu  sistem  ve  zihniyetten arındırması  gerekiyor.  Reber  Apo'nun  geliştirdiği ideolojiye  inanan  ve  kendini  yurtsever  Kürt  olarak tanımlayan  her  bireyin,  önce  kendisinden  başlayarak değişimi  esas  alması  ve  bunun  mücadelesini  vermesi  gerekir.  İdeolojiye  inanma  ölçüsü,  kişinin  kendisinde  yarattığı  değişim  ve  dönüşüm  ile  bu dönüşümü  bir  yaşam  biçimi  olarak  uygulamasıdır. 

Bu  değerleri  ve  ideolojiyi  benimseyen,  kendini bu  değerler  sistemine  ait  hisseden  kişinin  öncelikle duruşuna,  üslubuna  buna  göre  şekil  vermesi,  doğaya  ve  kadına  karşı  zihniyetini  gözden  geçirmesi, yaşadığı  toplumun  sorunlarına  kayıtsız  kalmaması gerekir.  Soru  açıktır:  Kişi  bu  değerler  ve  ideoloji  ne kadar  içselleştiriyor,  yaşanan  sorunlara  karşı  belli zemin  ve  mekanlarda  dile  getirdiği  düşüncelerini pratikte  ne  kadar  açığa  çıkarıyor?  Kürt  halkının  toplumsal,  sosyal,  kültürel  ve  siyasal  değerlerine  ne kadar  sahip  çıkıldığı;  geleneksel  aile  yapılanmasına, bu  zihniyetin  yönelimlerine,  gençliğin  iradesinin  kırılmasına,  toplumsal  cinsiyet  öğretilerine  ve  kadına yönelik  şiddete,  kadının  kimliğine  ve  varlığına  karşı saldırılara  ne  kadar  karşı  çıkıldığı;  özgürlük  değerlerinin  ne  kadar  sahiplenildiği  ve  sorunlara  karşı nasıl  bir  tavır  sahibi  olunduğu  hayati  derecede önemlidir.  Demokratik  konfederalizm,  demokratik ulus  ve  kadın  kurtuluş  ideolojisine  inanmanın  olmazsa  olmazlarıdır  bunlar. 


Erkek  egemen  zihniyete  karşı  devrim  Özgür  eş  yaşamı  geliştiren  kadınlar 


Kürt  Özgürlük  Hareketinin  başlangıcından  itibaren her  dönem  kadınlar  kendi  emeği,  direnişi  ve  bedelleri  ile  kendisini  var  etme  mücadelesi  vermiştir.  Askeri,  siyasi  ve  toplumsal  kimliğini  ve  kadın  kurtuluş ideolojisini  yaratmıştır.  Bunu  yaparken  de  sadece ulusal  kimlik  ile  sınırlı  kalmamış  toplumsal  geriliklere neden  olan  ve  kadın  özgürlüğünün  önünde  engel olan  devletçi  erkek  zihniyetiyle,  devlet  şiddetiyle beslenen  erkek  egemenlikçi  mikro  aile  modeliyle, feodal  erkek  anlayışıyla  ve  tüm  bunlarla  şekillenen klasik  kadın  anlayışlarıyla  mücadele  etmiştir. 

Kadına  yönelik  saldırılara,  "namus"  adı  altında  yapılan  katliamlara,  küçük  yaşta  zorla  evliliklere,  berdel veya  başlık  parası  gibi  topluma  ait  olmayan  anlayışlara  karşı  mücadeleyi  de  merkezine  almıştır.  Ahlaki 


40  yıldır  verilen  emek  ve  mücadelenin  geldiği 
düzey  göz  önünde  bulundurulduğunda  Kürt  toplumunda  ulusal  kimliği  ve  siyaseti  sahiplenme  düzeyi istenilen  aşamada  olmazsa  da  bir  bilinçlenme  gelişmiştir.  Kadın  özgürlük  mücadelesi  de  büyük  emekler ve  ödenen  bedellerle  her  dönem  çeşitli  anlayışlarla mücadele  ederek  çok  önemli  bir  aşama  katetmiştir. 
Bu  gelişmeler  sadece  siyasal  alanla  da  sınırlı  kalmamıştır.  Toplumsal  ve  sosyal  dönüşüm  de  yaşamıştır. 

Kadın  Özgürlük  Hareketi,  erkek  egemen  zihniyetin yönettiği  toplumu  ve  kadına  yönelik  geliştirdiği  cinsiyetçi  algıyı  da  önemli  düzeyde  değiştirmiştir.  Kadın hareketi  özgün  meclisler,  akdemiler  kurmuş,  siyasal alanda  kazanımlar  elde  etmiş  ve  yerel  yönetimlerde aktif  rol  almıştır.  Yine  özgür  eş  yaşamın  gelişmesi  için 


^  Reber  Apo’nun geliştirdiği  ideolojiye  inanan  ve  kendini  yurtsever  Kürt olarak  tanımlayan her  bireyin,  önce kendisinden  başlayarak  değişimi  esas alması  ve  bunun mücadelesini  vermesi  gerekir. 


toplumda  her  iki  cinsin  iradesinin  eşit  düzeyde  tanımasını  ve  temsiliyetini  kabul  eden,  dönemin  temel perspektifi  olan  eş  başkanlık  siteminin  kurulmasında öncülük  etmektedir. 

Çarpıtılmış  zihniyete  teslim  olan yurtsever  değildir 

Erkek  egemen  sistem  5  bin  yıldır  kadını  statüsüz  bırakmış,  ucuz  iş  gücü  olarak  görmüş,  "her başarılı  olan  erkeğin  arkasında  duran"  ifadesiyle hep  erkeğin  gerisinde  tutmuş,  cinsel  obje  olarak  metalaştırmış,  erkeğin  mülkü  olarak  görmüştür.  Kadını kaynana-gelin,  elti-görümce,  güzel-çirkin,  iyi-kötü, gelişkin-geri,  kuma  gibi  tanımlamalarla  birçok  kategoriye  ayırmıştır.  Aile  kurumu  erkek  tarafının  söz kesme,  nişan  takma,  kına  yakma,  nikah  kıyma  ritüelleri  uygulanarak  kurulmaktadır.  Kesme,  nişanlama, yakma  ve  kıyma  anlayışı  ile  gelişen  süreçte  erkeğin evlendiği  kadını  kendi  mülkü  görmesini,  namus  veya sevgi  bahanesiyle  canı  istediğinde  dövebilmesini, hakaret  edebilmesini  ve  öldürebilmesini  hak  gören toplumsal  bir  algı  oluşturulmaktadır. 

Kadına  ise  eşi  tarafından  gelecek  her  türlü  şiddet,  saldırı  ve  hakarete  boyun  eğmesi  ve  susması gerektiği,  "seven  erkeğin"  şiddetini  normal  görmesi  öğretilmektedir. 

Son  süreçte  başta  Almanya  olmak  üzere  Avrupa'da  yoğun  olarak  gelişen  kadın  katliamları, erkek  zihniyetinin  kadına  reva  gördüğü  yaşamın faturası  olmaktadır.  Kendisini  Kürt  ve  yurtsever olarak  tanımlayan  erkeklerin  kadına  yönelik  şiddet göstermesi  ise  yurtseverliğin  toplumsal  ve  sosyal yaşamda  gereklerinin  yerine  getirilmediğini,  kadın özgürlüğünün  ve  ideolojinin  sadece  söylemde  kaldığını  göstermektedir. 

Evde  feodal  dışarda  özgürlükçü  olanın,  ev  içerisinde  şiddet  uygulayan  söylemde  karşı  olanın,  annesini,  kız  kardeşini,  eşini  ve  kızını  hakir  gören, dışarda  kadın  özgürlüğünü  savunan,  kadını  erkeğin tapulu  malı  olarak  gören  veya  bunları  gördüğünde tavırsız  kalarak  onaylayan  riyakar  yaradılışta  olan  kişiler,  yurtseverlik  gerekliklerini  yerine  getirmekten uzak  olanlardır.  Bu  pozisyonda  olan  kişiler  kadınları ve  toplumu  kandırdıklarını  düşünmekte  ama  aslında sadece  kendilerini  kandırmaktadır. 

Katliamcı  zehirden  arınmak 

Yurtsever  olmak,  tüm  bu  anlayışlara  karşı  önce kendisinde  olan  cinsiyetçi  söylem  ve  eylemden  uzak durmak  ve  mücadele  etmektir.  Etrafında  yaşanan olay  ve  olgulara  karşı  mücadeleyi  göze  almaktır. 
Yoksa  sadece  kurumlarda  yer  almak,  eylemlere  katılıp  siyasi  tavır  koymakla  yurtsever  olunmuyor. 
Ahlak  adına  ahlaksızlık  yapana,  namus  adına  etik  dışı davranana  karşı  mücadele  etmek  de  en az  devletin  uyguladığı  siyasi,  askeri  saldırı ve  katliamlara  karşı  gösterilen  duruş kadar  önemlidir.  Unutmamak  gerekir;  kadına  yönelik  şiddet  ve  katliamlar, cinsel  istismar  kültürü,  faşizan  ve  sümürgecilik  anlayışı  ulus  devlet  sisteminin  dayattığı  zihniyettir  ve  Kürt  toplumunun özünü  bozmaktadır. 

Bunları  zihniyetimizden,  yaşamımızdan,  dilimizden  ve  yaklaşımımızdan  çıkardığımız  oranda  ahlaki  ve  politik toplumu  açığa  çıkarır  kadın  özgürlükçü, demokratik,  ekolojik,  komünal  yaşamı inşa  edebilir  ve  kurumlan  yaratabiliriz. 

Kadınlar  olarak  da  erkek  egemenlikçi, milliyetçi  ve  dinci  anlayışlara  karşı  örgütsüz  hiçbir  kadının  kalmaması  gerekliliği ve  şiarıyla  özgün  meclis,  komün,  akademi,  danışmanlık  merkezleri  kurmamız ve  örgütlülüğünü  geliştirmemiz  gerekir. 
Daha  fazla  kurumsallaşmak  kadının  konfederal  demokratik  ulus  sistemini  kur- 


^  Yurtsever  olmanın ölçüsü  yaşanan  şiddeti kabul  etmeme,  teşhir  etme ve  buna  karşı  mücadele etmektir.  Demokratik  ulusun  en  önemli  özelliklerinden  biri  kadına  yönelik şiddeti  ret  etmektir 


ması  için  çok  önemlidir.  Kadınların  kendi  özgün örgütlülüğünü  geliştirmesi,  yanı  sıra  karma  örgütlenmelerde  meclis,  komün  ve  kurumlarda  daha fazla  yer  alarak  kadın  rengini  ve  iradesini  yansıtan düzeye  gelmesi  gerekmektedir.  Kadın  örgütlendikçe  ve  özgürlük  bilinci  açığa  çıktıkça  var  olan  verili  toplumsal  cinsiyet  rollerinden  kurtulacak  ve özgür  bir  yaşamın  öncülüğünü  yapabilecektir. 

Kadın  kadar  erkek  de  mücadele  etmeli 

Özgür  yaşamın  örülmesinde  kadının  öncülük misyonu  elbette  çok  önemlidir  ancak  Demokratik Ulus  paradigmasına  inanan  erkeklerin  de  kapitalist modernitenin  zihninde  yarattığı  egemenlikçi  ve cinsiyetçi  anlayıştan  memnun  ve  değişimi  sadece kadından  bekleyen  pozisyondan  çıkarak  kendisini arındırmak  için  mücadele  etmelidir.  Erkekler  şiddete,  tacize,  cinsel  sömürüye  ve  kadın  katliamlarına  karşı  daha  açık  ve  cesurca  ret  eden  bir  tavrın sahibi  olmalıdır. 

Kapitalist  modernite  toplumunda  kadın  en  zayıf halka  haline  getirilmiş  ve  her  an  saldırıya  açık  savunmasız  bir  pozisyonda  tutulmaktadır.  Devletlerin çıkardığı  yasalar  kadınları  korumaya  yetmemekte, çoğu  kez  kadınlar  resmi  kurumlara  ve  yasalara  başvurmasına  rağmen  her  türlü  şiddete,  saldırıya maruz  kalmakta  ve  katledilmektedir. 

Bugüne  kadar  kadınlar  aşiretleri  ve  aileleri  için şiddete  sessiz  kalmışlardır.  Günümüzde  de  kimi  kadınlar,  kendilerine  "yurtsever"  deyip  geleneksel erkek  özelliklerini  koruyan  erkekleri,  örgütsel  veya yurtsever  kimliğe  zarar  vermemek  gerekçesiyle açığa  çıkarmamakta  ve  yaşadıkları  şiddete  sessiz kalmaktadırlar.  Oysa  şiddet  nerden  gelirse  gelsin ve  hangi  gerekçeyle  olursa  olsun  şiddete  karşı  sessiz  kalınmamalı,  üstü  örtülmemelidir. 

Yurtseverliğin  ölçüsü  mücadeledir 

En  önemlisi  de  yurtsever  olmanın  ölçüsü  yaşanan şiddeti  kabul  etmeme,  teşhir  etme  ve  buna  karşı mücadele  etmektir.  Demokratik  ulusun  en  önemli özelliklerinden  biri  kadına  yönelik  şiddeti  ret  etmektir.  Kadın  kendi  doğasıyla,  cinsiyle  ve  dünyasıyla  buluşmalı,  kadının  gücüne  inanılmalı  ve  sahiplenme bilinci  gelişmelidir. 

Ancak  bu  bilinç  ve  inançla  devlet,  erkek  ve  toplum şiddetinin  sarmalından  kurtulabilir;  kendi  özgücüyle, örgütlülüğü  ve  gerekli  kurumsallaşmayı  sağlayarak öz  savunmasını  geliştirebilir.  Yaşamın  her  alanında örgütlendiğimiz  oranda  şiddete  uğrayan,  tehlike  altında  olan  her  kadının  sesi  olmak  yolunda  başarılı olabiliriz.  En  önemlisi  de  şiddete  maruz  kalmadan ve  katledilmeden  kadının  yanında  olmayı,  devlet, aile,  eş  ve  toplum  tarafından  yalnızlaştırılma  ve  şiddete  maruz  bırakılmanın  kadınların  kaderi  olmadığını,  olamayacağını,  yaşadığı  sorun  ne  olursa  olsun örgütlü  kadının  çözme  gücü  ve  iradesi  olduğunun, kendisinin  de  bu  iradenin  bir  parçası  olduğunun  bilincini  ve  duygusunu  yaratmaktır. 

Kadına  yönelik  şiddetin,  katliamın  ve  sömürünün 
olmadığı  bir  dünya  mümkündür.  Kürt  kadınlarının  40 
yıldır  Kürdistan  Özgürlük  Mücadelesinde  büyük emek  ve  bedel  ödeyerek  verdiği  mücadelenin  daha fazla  büyütülmesi,  kadınlara  ve  tüm  insanlığa  demokratik  özgür  bir  yaşamın  garantisi  olmaktadır. 
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Kadınlar  için  geriye  dönüş  yoktur 


AKP  iktidarının  kendi  sistemini  koşulsuz şartsız  hayata  geçirme  macerasında Kürdistan’da  yaşanan  vahşetler,  emekçiler  üzerindeki  politikalar,  doğa  katliamları,  yolsuzluklar,  basını  tümden  karartmalar  ve  en  son ekonomik  çöküşü  iç  ve  dış  düşmanlara  bağlama meselesi  takip  etmekte  zorlanılan  bir  haber  silsilesi içerisinde  devam  edip  gidiyor. 

Türkiye’de  yaşanan  rejim  değişikliğinin  nereye varacağı,  kanlı  mı  kansız  mı  geçeği,  ekonominin bunu  ne  kadar  kaldıracağı  belli  çevrelerin  tartışmaları  içerisinde  sürüp  gidiyor.  En  çok  merak  edilen  ama  bir  türlü  tam  olarak  açılamayan  konu  ise kendi  tabanının  nasıl  olur  da  koşulsuz  şartsız  her söylenilene  inanıyor  olmasıdır.  Bir  başkasını  tahlil ederken  çok  dikkatli  olmak  ya  da  onlarla  bir  araya gelip  onları  anlamaya  çalışmak  gerekir...  Çünkü bugüne  kadar  genel  ve  üstten  sosyolojik  tahlillerden  en  çok  biz  Kürtler  rahatsız  olmuşuzdur.  Bizim adımıza  konuşulmasından,  bizi  binlerinin  tanımlamasından,  ötekileştirilmekten  nefret  ederiz.  Sadece  iktidar  çevrelerinin  değil;  sola  yakın çevrelerin  dahi  son  birkaç  yıllık  bölgedeki  gelişmeleri  tanımlarken  tarihten  nasıl  kopuk  ele  alıp tek  taraflı  ve  parçalı  değerlendirdiklerini  görürüz. 

Toplumsal  sorunları  doğru  tahlil  edip  adını doğru  koymak  ve  çözüm  üretmek  sorumluluğu olan  sosyal  bilimler  ne  yazık  ki  bugün  iktidarın sürdürücüsü  niteliğindedir.  Sadece  sürdürücüsü değil,  ayrıca  meşrulaştırıcısıdır  da...  Sorunun  ne olduğu  doğru  tahlil  edilmedikçe  tartışmalar  ve arayışlar  da  pozitivizme  hizmet  etmektedir. 

Yenilirken  bile  puan  kazanmak 

Türkiye’de  milyonlarca  insanın  yaşanan  gelişmeler  karşısında  neden  hep  iktidarın  politikalarını desteklediğini,  söylenenlerin  yalan  olduğunu  bildiği  halde  neden  sesini  çıkarmadığını  çözmek uzun  bir  tarihsel-toplumsal  analizi  zorunlu  kılıyor. 
Türkiye’deki  en  önemli  sorunun  zihniyet  sorunu olduğunu,  bireylerin  sürekli  ulus  devlet  politikalarıyla  şekillendirildiğini,  özgür  düşüncenin  milliyetçilik,  cinsiyetçilikve  dinin  özünden  saptırılmış haliyle  engellendiğini  iddia  edelim.  Bu  konuyu şimdilik  kadın  özgürlüğü  meselesi  üzerinden  götürmeyi  deneyebiliriz.  Çünkü  toplumsal  tüm  sorunların  temelinde  aslında  kadın  özgürlüğüne olan  korkuya  dayalı  kadın  köleliğinin  yattığını  belirtebiliriz. 

Birkaç  olgu  üzerinden  Türkiye’de  iktidarın  taciz, tecavüz,  erken  yaşta  evlilik  gibi  konulara  yaklaşımı basından  takip  ediliyor.  Örneğin  12  yaşındaki  kız çocuğuyla  rızası  dahilinde  evlilik,  tecavüzcüsüyle evlilik  gibi  yasal  düzenlemeler  alel  acele  meclise  getirilmek  istendi.  Yandaş  medya  geçmişte  yaşanan tecavüz  olaylarında  sanıkların  bir  kereye  mahsus affedileceğini,  kimi  çevrelerin  bunu  saptırdığını söylüyordu.  Uzun  süredir  ilk  defa  algı  operasyonu bu  kez  geri  tepti  ve  kadınların  günlerce  sokaklarda isyan  etmesiyle  birlikte  AKP  önergeyi  şimdilik  geri çekti.  Ama  burada  da  sanki  cumhurbaşkanı  istediği için  geri  çekildi  gibi  bir  algı  yaratıldı.  Yenilirken bile  bir  puan  kazanmak  ve  tek  adam  iktidarını  güçlendirmek.  Bu  arada  iki  gün  süren  bu  gündemin ardından  milliyetçiliği  besleyen  argümanlar  tekrar devreye  giriyor. 

Dikkat  edilirse  zaman  zaman  iktidar  tarafından 


ortaya  bir  zarf  atılıyor  ve  onun  etrafında  gündem oluşturuluyor.  Üst  perdeden  oynanan  oyun  esnasında  diğer  kalan  hak  ihlalleri  ise  normalleştiriliyor.  Bu  korkunç  bir  algı  operasyonu...  Parkta  spor yapan  hamile  kadın  tekmeleniyor  ve  “oysa  hiçbir yerim  açık  değildi,  ona  yalvardım,  bir  daha  yapmayacağım  dedim”  diyor.  Bir  kadın  altı  yerinden  parçalanmış  bulunuyor.  Adam  kadının  karnını doyurduğunu  sonra  “  Kürdistan’ı  kuracağız”  dediği  için  onu  parçaladığını  söylüyor. 

'Senin  de  başına  gelir1 

Israrla  belli  olayların  aynı  anda  tüm  medyada  veriliyor  olması,  yorumlardaki  kusursuz  benzerlik  aslında  bizi  büyük  resme  bakmaktan  alıkoymak içindir  diye  düşünebiliriz.  Çünkü  sayısı  ne  olursa olsun  bu  coğrafyada  hergün  kadınlar  öldürülüyor, tecavüze  uğruyor  ve  yaşamdan  koparılmaları  için ahlaksızca  politikalar  devreye  sokuluyor.  Adeta devletin  ve  erkekliğin  kadın  kimliğine,  kadın  kültürüne  açtığı  bir  savaş  halidir  bu  katliamlar  ve  politikalar.  Bir  yanıyla  bu  katliamların  sayısal çokluğu  gizleniyor,  bir  yanıyla  da  katliamların meşrulaştırılması  için  her  türlü  mekanizma  kulla¬ 


nılıyor.  Kadınlara  “bak  böyle  yaparsan  senin  de başına  gelir”  mesajı  veriliyor.  Bu  direk  söylenmiyor ama  medya  dili  öyle  bir  işleniyor  ki  tüm  kadınların bu  şiddetten  kendine  pay  çıkarması  bekleniyor. 

Sanal  dünyadaki  öznellik 

Daha  doğar  doğmaz  toplumsal  cinsiyetçiliğin normlarıyla  yaşama  gözünü  açan  küçük  çocukların  devletin  eğitim  politikalarıyla,  medyayla,  dini sömürerek,  toplumsal  değer  yargılarını  boşaltarak nasıl  kadın  ve  erkek  rollerine  büründürüldüğünü görebiliyoruz.  Son  dönemlerde  televizyonlardaki evlilik,  gelin  kaynana  programları,  kadın  bedenini pazarlığa  çıkaran  yarışmalar,  yemek  yapma  seansları  cinsiyetçilik  normlarını  topluma  yerleştirmektedir.  insanlar  gerçek  bayatta  kendisinin  asla yapmayacağı  yanlışları  izlerken  o  yanlışları  yapan aktörleri  de  yaşamında  bir  parça  olarak  görüyor ve  hatta  kahramanlaştırıyor.  Her  gün  aynı  saatte televizyonun  karşısına  geçerek  aslında  sanal  olan bir  kurguyu  gerçekmiş  gibi  izlemek  ve  o  ahlaksızlıklara  isyan  etmek  dururken  sadece  vah  vah  çekmek  sistemin  ne  kadar  içimize  yerleştiğini  de gösteriyor.  Sistem  içinde  nesne  olan  varlıklar  böylece  kendilerini  özne  olarak  görebiliyorlar.  Facebookta  bir  fotoğraf  paylaşılıyor  ve  kaç  kişi  beğendi diye  merak  ediliyor.  Yaşanan  “an”lar  anlamlı  kılın¬ 


mak  için  değil;  bir  başkalarına  ispatlanmak  için yaşanıyor  adeta...  Artık  fotoğrafını  çekmekten  o “an”  yaşanmaz  oluyor.  Sürekli  başkalarının  ilgisini çekme  ruh  hali  kendi  olma  felsefesinde  oldukça tartışılması  gereken  bir  noktada  duruyor.  Alabildiğine  yoksulluk  ve  şiddet  içerisinde  sanal  bir dünyada  kendini  özne  görebilme  hali  sanırım  kapitalist  modernitenin  en  güçlü  kanser  hücrelerinden  birisi  durumunda. 

Kimse  bir  şey  farketmesin  istiyorlar 

Öyle  bir  toplum  yaratılmak  isteniyor  ki  kadınlar  yaşadıkları  köleliği  fark  etmesin,  başka  başka tesellilerle  avunsun,  şükretsin.  Yaşamı  üreten kendisi  olduğu  halde  cebinde  beş  kuruş  yokken ekranlardaki  zengin  karakterlerin  mağazalarda nasıl  alışveriş  yaptıkları,  nasıl  giyindikleri,  nasıl genç  ve  sağlıklı  kaldıkları,  günlük  aşk  aldatmacaları  izleniyor...  Küçük  yaşta  zorla  evlendirilen  bir insan;  ekranlarda  bir  kadının  biç  tanımadığı erkek  tarafından  beğenilmesini  ve  hemen  evlenmelerini  bekliyor...  Dizilerde  kötü  kadın,  suratı asık  kaynana,  kıskanç  komşu,  zengin  kadın  modeliyle;  fakir,  tek  başına  bırakılmış,  köleleştiril¬ 


miş,  hayatta  sadece  zengin  ve  yakışıklı  bir  erkek isteyen  zavallı  kadın  modelleri  dengeli  bir  şekilde senaryolara  konu  oluyor. 

iktidar  kendi  kadın  modelini  yaratmaya  çalışıyor.  Sadece  evde  oturan,  tek  görevi  çocuk  bakmak ve  erkeğe  eş  olmak  değil  bu  model.  Yaratılmak  istenen  kadın  modelinde  itaatkâr  siyasetçi  kadın  da var,  ezber  takılan  ekonomist  kadın,  bilgiyi  mahkûm  kılan  ve  dogmatizmi  meşrulaştıran  akademis¬ yen  kadın  da  var.  Erkeğin  birer  kopyası  hatta karikatürüne  dönüşen  bu  modelin  inşası  toplumun  yozlaşmasını  daha  hızlandırmaktadır.  Kürdistan’da  her  geçen  gün  sayısı  artan  polis  kadınlar zulüm  yapmakta  adeta  erkek  meslektaşlarıyla  yarışmaktalar.  Kendilerini  ispatlamasına  erkekliğin yarattığı  zulme  ortak  olmaktadırlar.  Çıplak  aramalardan  tutalım,  her  türlü  ahlak  dışı  söyleme,  fiziksel  şiddete  kadar  tarihin  ender  görülen  "kötü kadın"  karakterleriyle  karşı  kar şıy ayız.  Bu  modele isyan  edilmedikçe  toplumsal  barışın  gelişi  daha  da zorlaşacaktır. 

Özsavunma  vazgeçilmez  olmalı 

Yitirilmek  istenen  aslında  özgür  kadın  kimliğidir.  Binlerce  yıldır  erkek  egemen  sistem  tarafından tanımlanan  kadın  kimliği  bugün  AKP  iktidarının aslında  en  çok  üzerine  kurnazlıkla  düşündüğü  bir 


gerçeklik  olarak  duruyor.  Kadınlar  kendi  cins  bilinçlerini  açığa  çıkarırsa,  kadınlar  bedenlerini  erkeklere  meta  olarak  sunmaya  karşı  çıkarsa, kadınlar  şiddetin  her  türlüsünü  reddeder  ve  öz  savunmalarını  gerçekleştirirse  ve  kadınlar  örgütlenip mücadele  ederse  iktidarın  en  büyük  korkusu  gerçekleştir.  Çünkü  o  zaman  kendini  meşru  göstermenin  zemini  ortada  kalmayacaktır.  Erkek egemen  sistem  kendini  sürdürebilmek  için  klasik kadın  modelleri  yaratıp  onları  beslemek  zorundadır.  Yoksa  karşısında  Rojava  devrimini  yaratmış kadın  kimliği  çıktığında  işlerinin  ne  kadar  zorlaşacağını  bilmektedir. 

Kürdistan’da  iktidarın  kadın  politikaları  Batıya göre  daha  zor  işliyor.  Çünkü  yılların  birikimi  olan kadın  özgürlük  mücadelesi  onun  önünde  bir  engel olarak  duruyor.  Şu  anda  çoğu  ceza  evinde  olan  kadınların  hayata  geçirdiği  eş  başkanlık  sistemi,  kapatılan  kadın  kurumlan,  dünyanın  ilk  ve  tek  kadın haber  ajansı,  açığa  alınmış  ihraç  edilmiş  kamu emekçisi  kadınlar,  Barış  Anaları,  yüzlercesi  Kobane’ye  geçen,  direniş  alanlarında  yaşamını  kaybeden  ve  geri  kalanları  cezaevinde  olan  genç  kadın hareketi,  milletvekilleri,  sanatçılar,  yazarlar  hepsi ama  hepsi  sistemin  en  büyük  korkulu  rüyası  olmuştur.  Bundandır  ki  kadınlar  yerlerde  sürüklenerek  gözaltına  alınmakta,  haklarında  yüzlerce  yıl hapis  cezası  istenmekte,  Müjgan  Ekin  gibi  gözaltında  kayb  ettirilmektedirler. 

Geri  dönüş  yok... 

Evet,  kadın  katliamları  ideolojiktir  çünkü  erkek egemen  zihniyetin  kadın  özgürlüğüne  olan  saldırısını  ifade  etmektedir.  Bu  ideoloji  kadın  özgürlüğünden  öylesine  korkmaktadır  ki  kadınlar iradelerine  kavuştukları  an  kendi  iktidarlarının yerle  bir  olacağını  bilmektedir.  Var  olan  kadınları kendi  ideolojisine  göre  kadınlaştırmak,  silikleştirmek,  eve  kapatmak,  erkeğin  cinsel  objesi  yapmak; kabul  etmeyen  kadınları  da  katletmek  erkek  ideolojinin  tek  çaresidir. 

Paris’te  katledilen  Sakine  Cansız,  Leyla  Şaylemez,  Fidan  Doğanlar  da  geride  kalanlara  korku salmak  için  katledildiler  ama  arkalarından  binlerce Kürt  kadını  daha  fazla  kadın  varoluşuna  ve  Kürt kimliğine  bağlandı.  Evet,  bugün  iktidarın  silahları çok  güçlü,  tüm  kurumlar  eline  geçmiş  durumda, gözü  kararmış  her  türlü  katliamı  yapmaktadır. 
Ancak  kendisine  sunulan  gerçekleri  kabullenmeyip  kendi  hakikatini  özgürlük  aşkı  temelinde  arayan  halklar  ve  kadınlar  için  özgürlük  sevdasından geriye  dönüş  yoktur. 

Kürt  kadınları  artık  hakikatini  keşfetmiş  kahramanlık  hikâyelerinin  öncüleridir.  Bundandır  ki 
21.  yüzyılda  binlerce  Kürt  kadını  cezaevinde,  sürgünde  yaşıyor,  sistemin  verili  nimetlerini,  tuzaklarını  reddederek  özgürlük  mücadelesine  katılıyor. 
Çünkü  erkekliği,  ulus  devleti  çözmüş;  kendi  hakikatini  kendi  aklıyla  tanımlamıştır.  Öyle  bir  şeydir ki  kadın  özgürlüğüne  olan  inanç;  insanın  damarlarında  kendini  hissettirmeye  başladığı  an,  yanındaki  kadınlara  enerji  vermekte,  bu  enerji birikmeyi  kabullenmeyip  her  an  patlamaya  hazır olmaktadır.  Onurlu  bir  yaşam  için  nefes  aldığı  her bir  saniyeyi  anlamlaştırmaya  çalışan  tüm  kadınlar yakın  zamanda  demokratik  yaşamın  inşasında büyük  devrimlere  imza  atabilirler. 


Evet,  bugün  iktidarın  silahları  çok  güçlü,  tüm  kurumlar  eline geçmiş  durumda,  gözü  kararmış  her  türlü  katliamı  yapmaktadır.  Ancak  kendisine  sunulan  gerçekleri  kabullenmeyip kendi  hakikatini  özgürlük  aşkı  temelinde  arayan  halklar  ve kadmlar  için  özgürlük  sevdasından  geriye  dönüş  yoktur. 
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Ulus  devlet  ve  toplumsal  kanserleşme  süreci 


Eğer  ulus-devlet  yeryüzünde  gezinen  tanrıysa  milliyetçilik  de  o  tanrının  yeryüzündeki  (seküler-laik)  dinidir.  Bu  iki  kavramın gerek  teolojik,  gerek  daha  genel  olarak  sosyolojik  çözümlemesini  yapmadan  kapitalist  moderniteyi  tanımlamak  çok  eksik  kalacaktır.  Çok  iyi bilmek  gerekir  ki,  tüm  hiyerarşik  ve  devlet  kökenli  dinselliklerin  kapitalist  moderniteye  yansımaları  teo  (tanrı)  ve  teolojinin  (tanrı  bilimi) yerine  ulus-devlet  ve  ulusalcılık  (milliyetçilik) olarak  ikame  edilmiştir.  Bu  iki  kavram  arasındaki ikameciliği  çözümlemek  modernizmin  gerçek çehresini  ortaya  çıkaracaktır.  Ulus-devlet  ve  ulusalcılık  tüm  pozitif  görünümlerine  (fenomen) rağmen  en  kaba,  içi  boşaltılmış  metafizik  karakterdedirler.  Kapitalist  kâr  ve  sermayenin  gerçekleştirilmesinin  efsunlanmış  iki  sihirli kavramlarıdır.  Bu  kavramların  yansıttığı  bin  bir çelişkili,  zorbalı,  sömürülü  olgusal  ilişkiler  yumağıdırlar.  O  kadar  çekici  ve  hegemonik  karakter arz  etmeleri  bağrında  gizledikleri  kâr,  sermaye, iktidar  ilişkileri  nedeniyledir.  Bir  kez  daha  vurgulamalıyım  ki  milliyetçilik,  modernitenin  tem  dinsel  argümanıdır  ama  hizmet  ettiği,  emrinde olduğu  tanrısı  ulus-devlettir.  Milliyetçiliği  dinlerin  dini,  ulus-devleti  tanrıların  tanrısı  olarak (merkezi  uygarlık-sistemi  anlamında)  yorumla¬ 


mak  son  derece  öğretici  olacaktır.  Toplumsal  yaşamla  bağı  olan  hiçbir  kavram  ve  temsil  ettiği olgu;  bu  iki  kavram  ve  yansıttıkları  ilişkiler  yumağı  kadar  toplumu  olumsuz  etkilemezler. 
Olumsuz  olarak  etkileme  gücünde  değildirler. 
Aynı  zamanda  hakikati  örtbas  etme  ve  çarpıtma gücünde  değildirler.  İki  pozitivist  olgu  ve  kavram olarak  "toplumsal  hakikat  rejimi"  ni  azami  düzeyde  çarpıtma  ve  karanlıkta  bırakma  gücünü temsil  ederler.  Sosyal  bilimde  devrim  açısından en  önemli  görev  toplumsal  hakikat  üzerindeki çarpıtma  ve  karartma  gücünü  tasfiye  etmektir. 
Günümüzde  sermayenin  sömürüsü  kadar,  güvenlik  araçlarıyla  mücehhez  kılınmış  ulus-devlet ve  milliyetçilik,  toplum  bilimi  esir  almış,  dilediği gibi  kullanmaktadır.  Buna  Marksizm  de  dâhildir. 
Emrine  alıp  kullanmadığı  hiçbir  bilim,  ideoloji  ve sanat  yoktur.  Gerçek  aydınlanma,  modernitenin bu  iki  pozitivist  olgu  ve  algılamasının  çözümlenmesinden  ve  aşılmasından  geçer. 

Dolayısıyla  toplumsal  problemlerin  problem kaynağı  olarak  ulus-devlet  ve  ulusalcılığı  (milliyetçiliği)  altıncı  büyük  toplumsal  sorun  yumağı olarak  değerlendirmek  büyük  önem  taşır.  Her ne  kadar  kendilerini  tüm  toplumsal  sorunların çözüm  gücü,  çekim  merkezi  olarak  sunsalar  da toplumsal  hakikatin  tarihi  yargısı  budur. 


Ulus-devlet  herhangi  bir  iktidar  biçimi  değildir. 
Devlet  iktidarının  en  gelişmiş  biçimi  olmaktan daha  öte  bir  anlamı  vardır.  Faşizmin  izinde  geliştiği  bir  devlet  biçimlenmesidir.  Kapitalist  tekelciliğin  ekonomi  üzerinde  kurduğu  hegemonya ancak  devlet  iktidarının  toplum  seviyesinde  kendini  yaymasıyla,  örgütlemesiyle  mümkündür. 
Ulus-devlet  bu  anlamla  tanımlanır.  Faşizm  ise  bu devlet  biçimini  içten  ve  dıştan  ezilen  ve  sömürülen  toplumsal  kesimlerle,  rekabet  halinde  olduğu güçlerle  savaş  haline  girdiğinde  vardığı  aşamadır. 
Aralarındaki  fark  barışla  savaş  süreci  arasındaki farka  benzer.  Her  ikisinde  de  farklı  siyasi  oluşumlar  tasfiye  edilir.  İktidar  toplum  gibi  homojenleştirilir.  Homojenleştirilmiş  toplum, 

homojenleştirilmiş  iktidar  olarak  konsolide  edilir. 
Faşist  devlet  de  homojen  toplum  ve  devlet  azami birliğini  ifade  eder.  Tek  dil,  tek  vatan,  tek  kültür, tek  bayrak,  tek  ulus  temel  sloganıdır.  Bu  yapılanma  açık  ki,  toplumsal  doğa  gibi  çok  karmaşıklık  ve  çeşitlilik  arz  eden  gerçeklik  için  bir  çözüm değil  muazzam  oranda  problem  üretir.  Toplumsal kanserleşme  denilen  süreçtir.  Ya  tüm  toplumu yutacaktır,  ya  da  bir  toplumsal  ur  olarak  kesilip atılacaktır.  Toplumsal  tarih  boyunca  birikmiş  ne kadar  farklı  kültür,  etnisite,  dil,  siyasi  oluşum,  düşünce  ve  inanç  varsa  hepsinin  yaşamı  tehdit  al¬ 


tına  girer.  Direnme  ve farklılıklarıyla  yaşama geliştikçe  ulus-devletin  faşist  yüzü  ortaya çıkar.  Kendini  sosyalist  olarak  yansıtsa  bile  toplumsal  çeşitliliğe,  farklılığa  bu  tarz  karşı  çıkan  her devletin,  hareketin,  partinin  faşistleşmesi  kaçınılmazdır.  Ulus-devlet  ya  bu  tür  hareket  ve  partiler tarafından  inşa  edilir,  ya  kendisi  bu  tür  parti  ve hareketleri  inşa  eder.  Burjuva  liberalizmi  her  ne kadar  anti-faşist,  anti-komünist  sloganı  altında  liberal  devlet  anlayışına  (minimum  devlet)  sahip çıksa  da  tam  bir  aldatmaca  içindedir.  Ulus-devletin  anası  da  babası  da  liberalizmin  kendisidir. 
Ulus-devlet  gerek  oluşumunda,  gerek  olgunlaşmasında  liberalizmin  ideal  devlet  biçimidir.  Dolayısıyla  kapitalizmin  faşizmi  doğuran  gerçekliği kadar,  devlet  sosyalizmini  (reel-sosyalizm)  doğuran  gerçekliği  de  ulus-devlette  birleşir. 

Son  beş  yüz  yılın,  özellikle  günümüze  doğru olan  yüz  yılının  küresel  çapta  yol  açtığı  ulus  savaşlarının  tüm  uygarlık  tarihinden  daha  fazla  kan dökmesi,  katliam  ve  soykırım  üretmesi;  ulus-devletin  ve  faşizminin  toplum  için  çözüm  olmak şöyle  kalsın,  muazzam  büyüklükte  ve  gaddarlıkta sorun  kaynağı  olduğunu  açıkça  ve  çarpıcı  olarak ortaya  sermektedir. 


I  ■  ■  ■  ■  ■  ■ 

Tecavuz-cu-su 


Geçtiğimiz  haftalarda  tecavüze  uğrayan  kadını  'tecavüzcüsü'[l]  ile  evlendirmeyi  yasalaştırma  önerisini  ve  bu  öneriye  itirazları konuştuk.  Tüm  bu  konuşmalarda  takıldığım  bir  nokta hakkında  yazmak  ve  bu  evlendirme  niyetinin  kabul görmesini  sağlayan  medya  örneklerinden  bahsetmek istiyorum. 

Öncelikle  bu  öneri  ve  bu  öneri  yasalaştığı  takdirde olacakları  konuştuk.  Yüzlerce  kadın  sokaklara  inerek buna  kitlesel  tepki  de  verdik  çünkü  kadın  dayanışması yaşatır.  Uğradıkları  tecavüz  sonrası  başına  gelenleri anlatması  durumunda  ailesinin,  çevresinin  ve  içinde yaşadığı  toplumun  vereceği  tepkilerden  çekinen  ve yaşadıklarını  dillendirmekten  vazgeçen  kadınların  bu durumunu  değiştirmek  şöyle  dursun;  bu  yasa  sesini çıkartan,  yaşadıklarını  dile  getiren  kadınların  da  önüne bir  engel  olarak  çıkacaktı.  Yıllardır  toplumda  kadınların kendilerini  'kirli'  gibi  hissetmeleri,  susmaları,  yanlışı kendilerinde  aramalarının  sebebi  aslında  'tecavüzcüsü'  kelimesinde  de  gizli. 

Normalleştirdiğimiz  bu  kelime,  tecavüz  eylemini gerçekleştiren  erkek  ile  tecavüze  uğrayan  kadın  arasında  bir  aidiyet  bağı  kuruyor.[2]  Bir  dil  pratiği  gibi yansıyan  şey  aslında  eylemi  gerçekleştiren  erkeği,  eyleme  maruz  kalan  kadının  'sahibi'  konumuna  sokuyor. 
Şöyle  ki  'tecavüzcüsü'  kelimesi  "Kimin  tecavüzcüsü?" 
sorusunu  akla  getiriyor  ve  bu  sorunun  cevabı  da "O'nun  tecavüzcüsü"  şeklinde  cevaplandırılabilir. 
Tecavüz  eden  kişinin  başka  bir  kişinin  bedenine  rızası olmadan,  izinsiz  müdahalesini,  'tecavüzcüsü'  kelimesi arada  kurduğu  resmi  olmayan  aidiyet  bağı  ile  meşrulaştırmış  oluyor.  O  bedenin  ve  o  bedene  sahip  olan kadının  'sahibi'  tecavüz  eylemi  ile  tecavüz  edeninmiş gibi  bir  algı  yaratılıyor.  Bu  eyleme  maruz  kalan  kadına bir  aidiyet  hatırlatılıyor.  O  nedenle  'tecavüzcüsü'  değil ,  "tecavüz  eden  kişi"  ifadesi  kullanılmalıdır.  Bu  yasa önerisi  de  resmi  olmayan  bu  aidiyeti  evlilik  yolu  ile resmileştirme  çabası  idi.  Tecavüz  eden  kişinin,  eyleminin  sonucuna  katlanmak  yerine  tecavüz  ettiği  kadına  evlilik  yolu  ile  tahakküm  kurmasına  izin verilmesinin  yolu  açılacaktı. 

Buna  bağlı  olarak  'tecavüzcü'  kelimesinin  kullanımını  da  kabul  edemiyorum.  Çünkü  'tecavüzcü'  kelimesi  tecavüz  eylemini  bir  meslekmiş  gibi  tanımlıyor. 
Boya  yapan  kişiye  'boyacı'  denmesi  gibi  tecavüz  eden kişiye  'tecavüzcü'  denmesi.  Bunun  temelinde  Yeşilçam'da  karşımıza  çıkan  'Tecavüzcü  Coşkun'  karakteri de  yatıyor  denilebilir.  Coşkun  Göğen  oynadığı  pek  çok filmde,  filmdeki  kadın  karakterlere  tecavüz  eden  bir erkeği  canlandırmıştır.  Bu  nedenle  'lakabı'  'Tecavüzcü Coşkun'  olarak  kalmıştır.  Göğen'in  bu  lakap  ile  anılması,  röportajlarda  ya  da  magazin  programlarında  konuşulurken  esprili  bir  dille  aktarılmış  ve  dahası  bu lakabın  kendisi  bir  espri  unsuru  sayılmıştır.  Başka  bir deyişle,  Coşkun  karakterinin  'işi'  tecavüz  etmek  gibi tanımlanarak  günümüze  gelmiştir.  Bu  nedenle  'tecavüzcü'  kelimesini  de  sevmiyorum.  Çünkü  bir  iş  pratiği olarak  tecavüz  eylemini  gerçekleştiren  erkeklerin 'yanlış'  bir  şey  yapmadığı  imajını  canlı  tutuyor.  Başka bir  deyişle  gece  geç  saatte,  sokakta  yalnız  başına  dolaşan  bir  kadın  olursa  mesleği  'tecavüzcü lük'  olan  bir erkek,  tecavüz  ederek  yani  sözde  'mesleğini  icra  ederek'  bu  kadına  haddini  bildiriyor,  doğruyu  öğretiyormuş  hissini  yaratıyor. 


Tecavüz  eden  ile  tecavüze  uğrayan  kadının  evlendirilmesinin  kadın  açısından  olumlu  olacağı  inancını  yaratan  medya  pratiklerinden  biri  olarak  Harika  Avcı'nın Alışırım  filmini  inceleyebiliriz.  Filmde  Harika  Avcı güzel,  alımlı  bir  kadın  ve  bir  grup  tarafından  kaçırılarak bir  eve  kapatılıyor.  Bu  erkekler  birkaç  gün  boyunca  sırası  ile  Harika  Avcı'nın  canlandırdığı  karaktere  tecavüz ediyorlar.  Filmin  adı  bile  aslında  durumu  özetliyor. 
Öyle  ki  Harika  Avcı'nın  karakteri  kendine  tecavüz  eden erkeklerden  biri  olan  Hakan  Ural'ın  canlandırdığı  karaktere  aşık  olur.  Ve  tüm  o  başına  gelenleri  unutur,  yaşadıkları  daha  katlanılabilir  hale  gelir. 

Bir  başka  örnek  de  yine  Yeşilçam'dan  bir  film  ve  bu filmle  aynı  adı  taşıyan,  geçtiğimiz  sezonlarda  ekrana gelmiş  Fatmagül'ün  Suçu  Ne?  dizisi.  Filmi  ve  diziyi  incelemeden  önce  belirtmem  gereken  bir  şey  var.  Hikayenin  dizi  versiyonu  bir  noktada  kadın  ve  LGBTİ hareketlerini  ekrana  taşıdığı  için  ve  filmden  farklı  olarak  hakkını  arayan  bir  kadını  ekrana  getirdiği  için  alkışı hak  eden  bir  yapım.  Ancak  bu  türyapımlar  kadınların kendilerine  tecavüz  eden  ile  kuracakları  'mutlu'  bir hayattan  başka  bir  hayat  sunmadıkları  için  bahsi geçen  bu  yasa  önerisi  kadınların  hayatını  'kurtaracakmış  gibi  sunulabiliyor. 

Bu  filmin  de  dizinin  de  temel  konusu  şu  idi:  Genç bir  kadın  sahilde  dolaşırken  bir  grup  erkeğin  tecavüzüne  uğruyor.  Bu  sırada  aktif  olarak  tecavüz  etmeyen ama  tecavüz  ortamı  yaratan  ve  de  tecavüzü  engellemeyen  bir  erkek  de  var.  Diğer  erkekler  zengin  oldukları  için  bu  durumdan  kurtulurken,  tecavüzi etmeyen  ama  tecavüzü  durdurmayan  fakir  erkek! 
ise  kadınla  evlenmeyi  kabul  ettiği  için  serbest  bırakılıyor.  Bu  durumun  sınıfsal  boyutunu  da  görmemiz açısından  yerinde  bir  örnek.  Çünkü  bu  öneri  yasalaş saydı  belki  de  parası  olan  tecavüz  eden  erkekler  bu suçtan  kurtulmak  için  bu  yapımlardaki  gibi  biryol  kullanabilirlerdi. 

Öte  yandan  yapımların  bu  yasa  önerisi  ile  bağı  ise şu:  İki  yapımda  da  Fatmagül  başta  bu  erkeklerden uzak  dursa  da  ya  da  film  örneğinde  olduğu  gibi erkek  Fatmagül'e  hayatını  mahvettiği  için keyle  davransa  da  (çünkü  evlenerek  aslında Fatmagül'ü  ve  hayatını  kurtardı),  yapımların  sonunda  kadın  ve  erkek  birbirine aşık  oluyor  ve  sonsuza  kadar  mutlu yaşıyorlar.  Evlilik,  tecavüze  uğrayan kadının  'mahvolan'  hayatını kurtarmak  için  bir  çözüm  öne risi  olarak  sunuluyor. 

Sonuç  olarak,  bu  medya  pratikleri gibi  gündelik  hayatımızdan  siyasi  önerilere  kadar  erkek  ister  canavarlarla  mücadele  ettirilsin  (beyaz  atlı  prensler,  romantikleştirilen  tacizler[3]) isterse  tecavüz  gibi  bir  eylem  gerçekleştirsin  (canavarın  kendisi  olsun),  her  durumda  kadını  koruyan/kolla¬ yan  ve  kurtaran  olarak  karşımıza  çıkarılıyor.  Kadınların kendi  istedikleri  hayatı  kendi  istedikleri  gibi  yaşayabilecekleri  yasal  ve  sosyal  ortamların  yaratılması  yerine onları  bir  aileye  ya  da  bir  erkeğe  mahkum  etmenin türlü  yolları  bulunuyor.  'Tecavüzcüsü'  kelimesi  de  kadınların  sahibi,  ait  oldukları  yer  olarak  erkekleri  hatırlatan  bir  kelime  olduğu  için  kullanmaktan  kaçınmamız gereken  bir  kavram  olmalı. 

•Esra  Gedik /  ÇatlakZemin 


Hakikat  sonrası 


Oxford  Sözlüğü  yılın  kelimesi  olarak  (post-truth) "hakikat-sonrası"terimini  seçmiş. 
Hakikat  sonrası  terimi  anladığım  kadarıyla  Batı  basını  ve  sosyal  biliminde  son  6 
ayda  çokça  kullanılır  olmuş  ve  Brexit  ile  Trump  oylamalarına  atfen  ortaya  çıkmış. 
Oxford  Sözlüğü  terimin  anlamını  kamuoyunu  nesnel  gerçeklikler  yerine,  duygulara  hitabın  ve kişisel  fikirlerin  belirlemesi  olarak  tanımlıyor.  Siyasetçilerin  gerçekleri  saptırması  her  ne  kadar normal  kabul  edilse  de,  günümüzde  yeni  bir  süreçle  karşı  karşıya  olduğumuz  belirtiliyor:  Düpedüz yalan,  kanıtlanmış  gerçekliğin  karşısında  galip  geliyor. 

Toplumda  yalan  veya  gerçeğin  hakim  olması,  kamusal  alanı  şekillendirmesi  elbette  maddi  ilişkilerle  son  derece  alakalı.  Neoliberal  dünyanın  sürekli  bir  gerçeklik  kaybına  uğradığı, mekanda  gerçekleştirdiği  yağmayı  dilde  de  gerçekleştirerek  kavramların  içini boşalttığı  uzun  yıllardır  konuştuğumuz  bir  şey.  Her  kavram  tam  tersi  anlamına  talip  olup  duruyor.  Gene  bir  zamanlar  çokça  güvendiğimiz  ve hakikatin  adalet  getireceğine  dair  inancımızı  kuşanarak  uğruna  mücadele  ettiğimiz  "gerçeklerin  ortaya  çıkması"  süreçlerinin  hiç  de  bizi umduğumuz  yere  getirmediğini  görmenin  hayal  kırıklığını  yaşıyoruz.  Hukukla  tescil  edilmeyen  gerçekler,  toplumu  değiştirmek  için  siyasete  dönüşmeyen hakikatler,  nefret  ve  kin  saçarak  üzeri  çiğnenen,  yadsınan  olgular  dünyasındayız. 

Neoliberal  kapitalizmde  değer  üretimi,  inkar  ve  imha  ile  kolkola.  Ancak  bunların  hem  kendiliğinden  olmadığına,  hem  de  tarihte  ilk  kez  gerçekleşmediğine  de  tanığız. 

Kürt  hareketi  201 1'den  itibaren  Roboski  katliamı,  KCK  tutuklamaları  ve  Paris  suikastleri  sonrası verdiği  mücadeleler,  açlık  grevleri,  2013  Newrozu,  Kobane  isyanı.  Haziran  seçimleri;  milletvekillerinin  ve  belediye  başkanlarının  beklenmedik,  riskli  çıkışları  (Kışanak'ın  Roboski  meclis  konuşması, Tuncelln  tokadı,  Gökkan'ın  telleri  aşarak  sınırda  başlattığı  açlık  grevi  vb.)  gibi  yöntemlerle  çok önemli  bir  hakikat  mücadelesi  verdi.  Bu  hakikat  mücadelesi  sadece  Türkiye  değil  dünya  kamuoyunu  etkiledi.  Yalanların  çarpıp  yıkıldığı,  siyasetçilerin  sözcüklerinin  hakikat  karşısında  un  ufak olup  yere  düştüğü  zamanlardı  bunlar. 

Kürdistan'da  son  bir  buçuk  yıl  içinde  olanları  bu  minvalde  değerlendirirsek,  devletin  savaşının esasen  ve  öncelikle  Kürtlerin  hakikat  üretme  kapasitelerine  karşı  olduğunu  görürüz.  Yerlerde  sürüklenen,  bodrumda  yakılan  bedenler,  siyasetçilerin  toplu  tutuklanmaları,  tekrar  işgal  edilen kentler,  Rojava'ya  karşı  sürdürülen  savaş,  aslında  hepsi  Kürt  hareketinin  evrensel  hakikat  üretebilme  kapasitesini  yok  etme  amacını  taşıyor. 

Mark  Nichanian,  Ermeni  soykırımının  Ermenileri  yok  etmenin  dışında  aynı  zamanda  onların  tanıklık  etme  kapasitesini  yok  ettiğini  söyler.  Böyle  bir  felakete  nasıl  tanıklık  edilebilir.  Ermeniler bundan  sonra  "öldüklerini  kanıtlamak  "dışında  nasıl  bir  tanıklık  geliştirebilirler.  Gerçekten  de belki  de  bu  toprakların  başına  gelmiş  en  büyükfelaket  Ermeni  soykırımının  öncesini  ve  sonrasını tam  olarak  kavrayamamamız.  Ne  soykırımdan  önce  Ermenilerin  ne  kadar  güçlü  ve  umutlu  olduklarını  ne  de  sonrasında  tanıklık  ve  hakikat  üretme  kapasitelerinin  yok  olmasının  soykırımın  kurucu  bir  öğesi  olduğunu. 

Kürtlere  Türkiye  devletinin  öngördüğü  kaderin  soykırım  ve  hakikat  kırımı,  Türklere  ise  hakikat-sonrası  dünyada  yalan  ve acınası  hayatlar  olduğunu  tarih  bize  gösteriyor. 

Kendimize  sormamız  gereken  faşizm  şartlarında  bir hakikat  hareketi  nasıl  olur  sorusudur.  Şunu  da  unutmadan:  risk  almadan,  çok  olmadan,  hayatta  kalmayı  başarmadan  hakikat  olmaz. 

•Nazarı  Üstündağ 

Özgürlükçü  Demokrasi  Gazetesi 


Gençliğe  'genç  tavır'  lazım 


•  Zeynep  DERSİM 

Her  toplumsal  varoluşun  kadın  ve  erkek  tanımlamaları  vardır.  Bin  yıllardır  topluma düşünsel  olarak  da  hükmeden  bu  duruma göre  kadın  pasif,  güçsüz,  erkeğin  malı-mülkü,  çocuk doğurmaktan  başka  bir  katkısı  olmayan  bir  varlık olarak  görülür.  Kadın  için  oluşturulan  algı  aslında içerilmiş  kölelik,  efendisine  yani  erkeğe  hizmettir. 
Kısacası  bütün  negatif  tanımlar  kadına  yüklenir.  Erkek  ise  haliyle  tersinden  tanımlar  alır.  Ve  bu  bin  yıllardır  kısır  bir  döngü  gibi  kendini  tekrarlamaya  çalışır. 

Anne  karnında  belirlenen  cinsiyetçilik  düzenleri çocukluk  aşamasında  öğretilmeye  başlanır  ve  gençken  kullanılan  yöntemler  daha  da  çeşitlenir.  İnsanın gençlik  dönemi  aynı  zamanda  özgürlüğe  en  yakın ve  arayışların  en  yoğun  olduğu  dönemlerdir.  Doğru bir  yön  kazanırsa  genç  bir  ruh  ve  yüreğin  ulaşamayacağı  hakikat  yoktur.  Bu  gerçeği  iyi  tahlil  eden  egemen  sistem  en  etkili  saldırılarını  bu  dönemde  yapar. 
Gençler  aynı  zamanda  toplumun  geleceği  olduğu 


için  egemen  sistem  kendi  zihniyet  argümanları  ile gençliğin  beyninde  fethedilmemiş  tek  bir  hücre  bırakmak  istemez.  Gençler  için  kullanılan  hayata atılma  tabiri  aslında  günümüzde  sistemin  çarklarının arasında  sıkıştırılmadır,  sistem  içine  çekilmeleridir. 
Bu  yüzden  gençlerin  gençliklerini  yaşamalarına  izin verilmez,  hemen  büyümeleri  ve  olgunlaşmaları  istenir.  Başkalarının  kendileri  için  belirlediği  hayatı kendi  hayatları  gibi  yaşarlar.  Oysa  ki  bu  hakikatin kaybolması  anlamına  gelir. 


bu  hayaller  de  nasibini  alır  doğal  olarak.  Servis edilen  renkli  ve  sanal  bir  dünyanın  zevkleridir.  Kendine  yabancılaştırılan  gençlik,  ekmek  ve  sudan daha  çok  ihtiyacı  olduğu  özgürleşmeyi  düşünemez bile.  Çünkü  kendince  o  sahte  ve  yapay  dünya  ona ihtiyacı  olan  özgürlük  alanını  sunmaktadır.  Bu  dünyada  bir  genç  erkek  için  ufkun  sınırları  "güzel"  bir kadın  ve  para  iken,  bir  genç  kadın  içinse  hayallerini süsleyen  zengin  bir  yaşam  ve  bir  erkektir.  EVET! 
Durum  budur  ne  yazık  ki! 


İdeal  erkek  ve  kadın  servis  edilir  Gençlik  yalana  özendiriliyor 


Kapitalizm  tüm  imkanlar  ile  yirmi  dört  saat  boyunca  toplum  aleyhine  çalışır.  Toplumun  denetim altına  alınmadık  biryanı  bırakılmaz.  Hayal  dünyası dahi  sistemin  kısır  döngüsü  içine  alınır.  Bu  durumun  genç  kadınlar  üzerindeki  yansımaları  daha yoğundur.  Genç  kadınlar  için  biçimlendirilmiş  tozpembe  hayaller  oluşturulur.  Sistemin  sahte  özgürlük  anlayışının  damgasını  vurduğu  insan  algısından 


% 
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Elbette  ki  sistem  içileştirmenin  tek  yanı  düşünsel anlamda  değildir.  Ekonomik  anlamda  da  en  çok  sömürülen  kesim  genç  kadınlardır.  Kadının  ekonomik katılım  açısından  belirli  bazı  alanları  vardır,  diğer alanlar  erkek  işidir.  Bir  yönüyle  ekonomik  olarak  etkisizleştirilen  kadın,  bir  diğer  anlamıyla  da  hem  sistemin  işçisi  hem  de  işçi  doğurma  fabrikasıdır.  Bununla  birlikte  pazar  anlamında  da  sistemin  en  temel hedef  kitlesi  genç  kadınlardır.  Genç  kadınlar  için müthiş  birtüketim  çılgınlığı  oluşturulur.  Bu  anlamda en  çok  başvurulan  yöntem  çarpık  estetik  ölçüleridir. 
Sistemin  estetik  anlayışı  erkeğin  beğeni  ölçülerine göre  dizayn  edilmiştir.  Kadına  da  bu  ölçülerde  olması dayatılır.  Burada  kadına  dayatılan  kendi  doğasından uzaklaşmadır.  Çünkü  verili  sisteme  göre  kadın  doğasına  göre  olan  güzel  değildir.  Ölçü  erkektir.  Erkeğe göre  olan  güzeldir.  Kadının  beden  ölçülerinden  tutalım,  konuşma  tarzına,  hal  hareketlerine  kadar  her şey  bu  estetik  anlayışına  göre  şekillenir.  İşte  burada moda,  kozmetik,  reklam  devreye  girer.  Bununla  yapılan  güzellik  ve  estetik  adına  çirkinlik,  biçimsizliktir. 
Bu  aynı  zamanda  sistem  için  en  çok  para  getiren pazar  alanıdır.  Özellikle  televizyon  kanalları  yirmi dört  saat  dizilerinden,  magazin  programlarına,  yemek  tarifi  programlarından,  reklamlara  kadar  kadınların  kafasında  ideal  kadın  ve  erkek  tiplemesini oluştururlar.  Bu  şekilde  sistem  başta  genç  kadınlar olmak  üzere  gençleri  bu  yalana  özendirir  ve  kendi sistemine  entegre  etmeye  çalışırlar. 


Bu  şekilde  sistem  gençliğin  devrimci  yönünü  kaybettirmek  ister.  Yaşadığı  çelişkileri  kendi  özünden uzaklaştırarak,  içinde  bulunduğu  duruma  başkaldırmasına  izin  vermez.  Sanal,  sahte,  yoz  yaşama mahkum  edilen  gençliğin  sisteme  tehdit  olan  yanları törpülenir,  radikalliği  yumuşatılır.  Köksüz,  bilinçsiz, hafızasız  bir  gençlik  yaratılarak,  hem  maddi  hem de  manevi  anlamda  yokluk  içinde  bırakılan  gençler ajanlaştırma,  fuhuş,  uyuşturucu  kullanımı  gibi  en yoz  yaşam  biçimlerinin  içine  çekilmek  istenir.  Genç kadınlar  çok  bilinçli  bir  şekilde  erken  yaşta  evliliklere kurban  edilir.  Bütün  bunlar  sistem  tarafından  bir irade  kırma  politikası  olarak  devam  ettiriliyor. 

Gençliğin  tavrı  ne  olmalıdır? 

Peki  bu  politikalara  karşı  gençliğin  tavrı  ne  olmalıdır.  Asıl  önemli  ve  cevaplanması  gereken  bu  olmakta.  İşte  bu  verili  olanı  kabullenmeme  ve  bununla  birlikte  kabullenmediklerini  reddetme  tavrı genç  tavrıdır.  Kendisine  biçilen  tanımları,  sınırları aşan  ve  ufkunun  sınırlarını  sınırsızlığa  doğru  taşıyan tavır  genç  tavırdır.  Bu  kimi  zaman  bir  duygu,  kimi zaman  bir  beğeni,  kimi  zaman  bir  giyim  tarzı,  kimi zaman  konuşma  biçimi,  kimi  zaman  da  kendi  dünyasını  değiştirmeye  bir  adım,  özgür  yaşam  kararlılığı olarak  kendini  gösterir.  Bazen  atılan  bir  adım  küçük gözükebilir.  Önemli  olan  o  adımı  atabilme  yani  var olma,  özgürleşme  anıdır.  Eğer  bir  genç  kendisi  için biçilen  klasik  kadın  veya  erkek  tanımının  ötesine geçebiliyorsa  o  zaman  yeni  bir  anlam  dünyasına kapı  aralamış  demektir. 

Hakikatlerin  inkar  edildiği  bir  çağda  yaşıyoruz. 

Genç  kadınlar  başta  olmak  üzere  gençlik  ya  özü gereği  hakikat  arayışçılığında  ısrarcı  ve  sonuç  alıcı olacak  ya  da  bu  sahte,  yalan  ve  sanal  dünyanın bir  parçası  olmaya  devam  edecek.  Cevabı  kimse kimsenin  adına  veremez.  Cevap  herkesin  kendinde  zaten  vardır.  Yeter  ki  bunu  anlama  ve  uygulama  gücü-cesareti  olsun.  Sonuçta  herkes  tercihleriyle,  yaşadığıyla  vardır.  Doğru  cevaplar  doğru yaşamlarda  doğurur. 
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akine  ve  Rojbin’in  özgürlük  yürüyüşünde 
.  yerini  alan  Lice’li  Ronahi  heval!  Sakine'nin "  Amed  zindanında  cellatlara,  namertlere  haykırışını,  yüzlerine  tüküren  duruşunu  görmedin...  Ama doğarken,  o  direnişçi  kadının  öyküsüyle  büyüdün... 
Lice  yakılıp  -yıkılırken  sürgünlerde  sürgünü  yaşadın. 
Yollarınız  Avrupa’da  kesişti.  Sarayı,  Rojbin’i  tanıdın... 
Yoldaş  olmanın,  heval  olmanın  güzelliğini,  anlamını, aynı  amaçlar  doğrultusunda  çalışarak  açığa  çıkardınız. 
Şanslıydın,  ilk  kuşak  direnişçi  kadın  Sakine  Cansız  ile Paris’te  buluşma  ve  birlikte  yolculuk  etmenin  heyecanıyla  gelmiştin.  Rojbin  kapıyı  açtı...  Demlenen  çayı içerken  neler  paylaştınız,  tartıştınız...  Onu  hiçbir  za¬ 


man  bilemeyeceğiz.  Ah  o  an  ne  oldu  güzel  yoldaşım. 
Karanlık  nasıl  çöktü  oturduğunuz  o  mekana... 

Heval  Leyla,  can  yoldaşlarım.  Paris  hala  karanlıkta. 
Kürtlerin,  Kürt  kadınlarının  adalet  istiyoruz’  diyerek her  Çarşamba  toplanarak  "sizleri  unutmadık-unutmayacağız"  andının  dışında,  o  mekan  hâlâ  karanlık  ve Paris  sessiz  bir  laneti  ile  yaşıyor  siz  gideli. 

Sizden  sonra  öyle  şeyler  yaşadık  ki;  Kobanede, Minbic'de,  Mebruka'da,  Şengal'de,  Nusaybin,  Sur  ve Cizre'de...  Öyle  destanlar  yazıldı  ki,  öyle  büyük  bedeller  ödendi  ki...  Hepsinde  sizlerden  izler  vardı.  Adınızı  alanlar,  yolunuza  koyulanlar  sizi  yaşatmanın  andını  içmeye  devam  ediyorlar... 
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Doğum  kontrolünü  savunan  bir  kadın: 


Özgür  düşünceli,  anarşist  ve  feminist Nelly  Roussel,  Yeni  Malthuscu  düşüncenin  bir  savunucusu  olarak  Avrupa kapitalist  sistemi  içinde  kadınların  annelik  de dahil  çeşitli  haklarının  savunuculuğunu  yapmış; özellikle  de  kadınların  doğum  kontrol  hakkını  savunmuştur.  Avrupa'da  doğum  kontrolünün  ilk feminist  sözcüsü  olarak  hem  statükoyu  korumak isteyen  erkeklerle  ve  hem  de  onu  değiştirmek isteyen  kadınlarla  mücadele  vermek  durumunda  kalmıştır.  Ancak  mücadelesi  bu  çerçeveyle  sınırlı  kalmamış;  kadınların  entelektüel, ekonomik,  yasal,  sosyal,  politik,  dinsel  ve  cinsel gelişimi  için  mücadele  vermiştir.  Feminizmi, "cinslerin  doğal  eşdeğerliliğinin ve  sosyal  eşitliğinin  doktrini" 
olarak  tanımlıyordu. 

5  Ocak  1878'de  burjuva  bir 
ailenin  çocuğu  olarak  Paris'te doğan  Nelly  Roussel,  Avrupa'da  doğum  kontrolünün  ilk feminist  sözcüsüdür.  Yeni 
Malthusculuğu  savunmaktaydı.  İngiliz  ekonomist  Thomas  Malthus  (1766-1834),  "nüfusun  halkın kullandığı  geçim  araçlarından  daha  hızlı  geliştiğini  ve  kapitalizm  koşullarında  işçi  sınıfının  yoksulluğunun,  işçilerin  kapitalist  sömürüsü nedeniyle  değil,  nüfusun  hızlı  çoğalması  sebebiyle  meydana  geldiğini"  savunmaktaydı.  Marks ve  Lenin  tarafından  Malthusculuk  kapitalizmin sömürücü  karakterini  ve  onun  yoksulluktaki  rolünü  gizlemeye  hizmet  eden  gerici  bir  düşünce olarak  değerlendirilmiştir. 

'Anneliğe  özgürlük' 

1870'lerde,  "toprağın  azalan  verimliliği  gibi, 'mutlak  fazla  nüfus'  teorileriyle  de  emekçi  halkın  yoksullaştığı"  düşüncesini  savunarak  yeniden  ortaya  çıkan  bu  eğilim  "Yeni-Malthusculuk" olarak  tanımlanmıştır.  Yeni-Malthusculuk, doğum  kontrolünü,  savaşları  ve  salgın  hastalıkları  nüfusu  dengede  tutarak  kapitalizmi  destek¬ 


(tfeCCy  (RousseC 


leme  ve  kitlelerin  sefaletini  yatıştırma  araçları olarak  kabul  etmekteydi.  Paul  Robin'in  öncülük ettiği  Yeni  Malthuscu  hareketin  savunucuları doğum  kontrolünün  doğal  felaketlerin,  yoksulluğun,  nüfusun  suni  çoğalmasının  yol  açtığı  acıları  önlemenin  çaresi  olduğunu  savunuyorlardı. 
Nelly  Roussel,  savunduğu  bu  eğilim  çerçevesinde  doğum  kontrolü,  annelik,  kapitalist  sistemde  kadının  yeri  ve  evde  kadının  hakları konularında  konferanslar,  gazete  yazıları  ve tiyatro  yoluyla  mesajlarını  geniş  çevrelere iletti.  9  Nisan  1904'de  yaptığı  bir konuşmada  "annelikte  özgürlük, anneliğe  özgürlük,  anneliğin  özgürlüğü"  için  savaştığını  ifade  ediyordu.  Güzelliği,  zekası  ve espritüelliği  ile  girdiği  ortamları  etkiliyordu. 
Uluslararası  tansiyonun  yükseldiği  ve  1.  Dünya Savaşı'nın  patlak  verdiği,  doğum  oranının  düşüp de  bir  nüfus  krizinin  yaşandığı  koşullarda  bile mücadelesini  vermekten  geri  durmadı.  Savundukları  destekleniyordu  ama  mesajlarına  dönük politik  direnç  Fransız  halkında  cinsiyet  konusunda  tutucu  yargıları  da  ortaya  çıkarıyordu. 
Nelly  Roussel,  bir  politik  aktivistti. 

Doğum  kontrolü  savunucusu 

Roussel,  çalışmalarının  düzenlenmesiyle  yakından  ilgilenen  Henri  Godet  isimli  bir  heykeltraş  ile 
1898  yılında  evlendi.  Yeni  Malthusculuğu  benimsemesinde  özgür  düşünceli  eşinin  de  etkisi  vardı. 
Kendi  annelik  deneyimi  de  anneliğin  yol  açtığı  fiziksel  acılar  üzerinde  durması  ve  doğum  kontrolünü  savunmasında  rol  oynamıştı.  Her  ne  kadar yaptığı  konuşmaların  çoğunda  çocuk  sahibi  olma konusundaki  isteksizliğini  ve  çocuk  yapmaya 


karşı  katı  kurallar  konulmasını  savunuyorduysa da  Nelly  Roussel,  biri  kız  olmak  üzere  üç  çocuk doğurmuştu.  İlk  çocuğu  olan  kızının  ardından dünyaya  getirdiği  ikinci  çocuğu  bir  erkek  çocuğuydu  ve  doğumundan  kısa  bir  süre  sonra  ölmesi Nelly  Roussel'i  derin  bir  depresyona  sürüklemişti.  Üçüncü  çocuğuna  hamile  olduğunu  anladığında,  doğum  sancısını  hafifletecek  bir  doktor aradı.  Doğumda  anestezinin  tavsiye edilmediği  bir  zamanda  Lucas isimli  bir  doktor  onunla  birlikte  çalışmayı  kabul  etti.  Roussel  doğumdan  önce  ve  doğum  sırasında,  Dr.  Lucas'ın yöntemlerinin  birçok  kadın  ve  çocuğun  ölümüne yol  açtığını  bilmiyordu.  Bununla  birlikte  Nelly Roussel  ve  bebeği  hayatta  kaldılar  ve  Roussel bilim  ve  toplumun  acısız  bir  doğumu  mümkün  kılabileceğine,  kadını  istenmeyen  gebeliklerden kurtarabileceğine  ve  anneliği  kadın  için  kolaylaştırabileceğine  bir  kez  daha  inandı. 

Dünya  Savaşı'ndan  sonraki  yıllarda,  18  Aralık 1922'de  Nelly  Roussel  tüberküloza  yakalanarak  yaşamını  kaybetti.  Yaşamını  kadınların kendi  bedenleri  ve  cinselliği  üzerinde  kendi kontrollerini  kurmalarını  sağlamaya  adamıştı. 
Birinci  dalga  feminizmin  bir  savunucusu  olan Roussel'in  kadın  hakları  konusundaki  radikal duruşunun  anlaşılması  için  daha  yetmiş  beş yıl  geçmesi  gerekti.  Mücadelesi  boyunca hem  kişisel  ve  hem  de  kamusal  konularda konuşmalar  yaptı.  Ayrıca,  Yeni  Malthusculuğun  ahlaki  olup  olmadığı  üzerine, özgürlükler  üzerine,  savaş  ve  barış  üzerine,  savaş  ve  umut  üzerine  vb.  çeşitli konularda  deneme  ve  kitaplar  yazdı.  Yazıları  Fransa'da  Marguerite  Durand  Kütüp hanesi'nde  korunmaktadır. 


•  Pınar  ALTUN 


Ocak  2015...  Yeryüzünün  en  karanlık,  en  kirli,  en  barbar  topluluğunun 
4  ay  boyunca  kuşattığı  Kobane  nin; 
yine  yeryüzünün  en  aydın,  en  temiz,  en  güzel  çocuklar  tarafından  kurtarıldığı  gün.  Kuşatmanın  büyüklüğü  kadar,  Kobane  yi  özgürlük  yeminleri  saymış gençlerin,  kadınların,  yaşlıların  direnişi  de  büyüktü. 
Kobane  kenti,  Türk  devletini  ardına  almış  DAIŞ çeteleri  tarafından  boğulmak  ve  yok  edilmek  isteniyordu. 

14  Eylül  2015'te  insanlık  düşmanları,  Türk  devletinin  ideolojik  ve  askeri  desteği  ile  3  koldan Kobane ’ye  saldırdı.  Tüm  dünyanın  gözü  önünde yaşanan  ve  gün  gün  ekranlara  yansıyan  kuşatma karşısında  Bakur  halkı  Pirsus  sınırına  akm  etti.  Binler  yüzünü  Kobane'ye  döndü,  seferberlik  çağrısına 


kayıtsız  kalmayarak  tellerden  atlayıp  direnişe  akm edenler  oldu. 

Kobane  kent  kuşatmasından  bir  süre  önce DAIŞ  çeteleri,  köylere  saldırarak  birçok  sivili katletti.  Kurtulanlar  ise,  kente  doğru  yöneldi.  Kuşatmanın  son  zamanlarına  doğru  ise,  YPG  ve  YPJ savaşçıları  kenti  savunurken,  sivil  halkı  ise  Pirsus' a tahliye  etmek  zorunda  kaldı. 

Kuşatma  günlerinde  henüz  yazılması  ve  anlatılması  zor  direnişler  yaşandı.  Öyle  görkemli  bir  irade sergilendi  ki;  insan  üstü  diyebiliriz.  Direnişin gidişatını  belirleyen  Serzori  direnişi  bunlardan biridir  mesala. 

Kobane  direnişinde  sembol  haline  gelen  Serzori  direnişinde  yer  alan  12  YPG/ YPJ  savaşçısı,  komutanlarının  ‘geri  çekilin’  talimatına  uymayarak “Biz  YPG  tüzüğünü  ihlal  ediyoruz!  Önder  Apo,  partimiz,  şehitlerimiz  ve  halkımızdan  özür  diliyoruz” diye  yanıt  vermiş,  ve  kanlarının  son  damlasına kadar  savaşarak  geride  kalan  yoldaşlarına  büyük 

V  s 


direnç  aşılamışlardı.  Serzori,  Kobane  savaşçıları  için artık  bir  yemindi.  Yaşamlarını  yitirseler  dahi  kenti terk  etmeyecek,  canları  pahasına  yurtlarını  savunacaklardı.  Bu  büyük  insanlardan  biri  doğu  cephesi komutanı  Mehmet  Emin  Erkendi'dir  mesala.  Helince  köyünü  bırakmayı  bir  an  bile  düşünmemiş, silah  namlusu  eriyene  kadar  çatışmıştır.  Hemen ardından  YPJ  Komutanı  Arin  Mirkan,  tecavüzcü DAIŞ  çetelerine  ve  ihanete  karşı  Miştenur  tepesinde  fedai  ruhla  cevap  vererek  kent  ile  sembolleşen  bir  kahramana  dönüşmüştür.  Gulan, Özgür,  Dilgeş,  Erdal,  Diyar,  Revan  ve  daha  adını sayamayacağımız  onlarca  genç  kadın  ve  erkek Kobane  kenti  şahsında  insanlığın,  onurun, erdemin,  inancın,  cesaretin  abideleri  olmuşlardır. 

Kobane,  4  ay  boyunca  gece  gündüz  süren direnişte  ölümsüzleşen  kahramanların  diyarı  olmuştur.  Ocak  ayının  ilk  günlerinde  YPG  ve  YPJ savaşçılarının  başlattığı  devrimci  hamle  ile  ilk  hedef Kaniya  Kurda  olmuş  ve  burada  DAIŞ  çeteleri  bozguna  uğratılmıştır.  Kuşatma  kırılmış,  çeteler  kentin dışına  püskürtülmüşüm  26  Ocak  2015  günü  Arin Mirkan  ııı  genç  bedenini  Kobane  için  adadığı  yerde, yani  Miştenur  Tepesi  nde  yoldaşları  zafer  bayrağını dalgalandırdı.  Direnene,  düşene  saygı  ve  minnetle. . . 
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Nevvaya  Jin 


kaktüs 


Ocak  2017 


Asosyalleşip,  başımıza  kaldınız 


Teknik,  teknoloji,  nano  teknoloji,  bilgisayar,  elektronik  iletişim  ağı  internet,  net,  telefon,  iPhone,  (ayfon, diğer  adıyla  afyon  telefon)  "akıllı  telefon" (ihbarcı,  ajan,  işbirlikçi  telefon)  vesaire,  vesaire,  vesaire...  Ne  yani  vvhatsapp  olmayınca  bana  hal-hatırımı  sormayacak  mısınız? 
Bu  mudur  şimdi?  Biz  bu  muyuz?  Aha  almıyorum.  Aramazsanız  aramayın.  Ben  beni sormayanı  hiç  sormam. 

Aleme  bak  ya!  Sanırsınız  nasıl  doğacağını anasıyla  yaptığı  vvhatsapp  görüşmesinde  kararlaştırmış.  Bak  güzel  kardeşim,  canım benim,  elektronik  iletişim  ağına  takılıp, vvhatsappla  mı  doğdun  sen?  Aklın  hangi  ağa dolandı?  Doğduğunda  da  böyle  zekan  sarkık  mıydı? 

Çok  sinirliyim  üstüme  gelmeyin. 

Benim  sinir  ağlarım  bildiğiniz  elektronik  iletişim  ağına  benzemez. 

Tek  düze  ilerlemez.  Elektrik  kesilince, gitmez.  Karanlıkta  bile  sinirlerim  gerilim  enerjisini  yayar.  Siz  siz  olun  o gerilim  enerjisine  maruz  kalmayın. 

Vallahi  yüksek  gerilim  hattında yakarım  sizi... 

"VVhatsappın  yok  mu?  Ama  siz nasıl  konuşuyorsunuz?"  Nasıl  mı  konuşuyoruz?  Şimdi  bir  şey  diyeceğim, aklı  kısa  devre  yapar  diye  korkuyorum.  Lâkin  kendimi  tutamıyorum:  Biz  mi canım,  biz  konuşmuyoruz.  Biz  vvhatsappatiye alternatif  bir  icat  geliştirdik.  Ona  telepati  diyoruz.  Bir  diğer  adı  araçsız  iletişim  ağı.  Herhangi  bir  cihaz,  uydu  kullanmıyoruz.  Şarja  da ihtiyaç  yok.  Tavsiye  edeceğim  ama  .... 

Evet,  işte  insan  evlatlarını  geldiği  son aşama...  Yan  yanayız,  iki  kelime  konuşamıyoruz.  Benimle  vvhatsapp  üzeri  sohbet etmek  istiyor.  "İnternet  sayfanı  versene, arada  bir  takılırız."  Ne  yapacağız?  İnternet ağında  kol  kola,  manzara  resimlerine  dalıp, havadaki  oksijen  oranını  mı  ölçeceğiz?  Dışarıda  güneşli  bir  hava  varken,  "bugün  hava yağmurlu,  ıslanmamaya  çalış"  diyen  internetteki  havada  şemsiye  ile  mi  gezeceğiz? 
Sosyal  medya  ağında  birbirimize  takılırken, canımız  çay  isteyince  sen  bana,  ben  sana  çay içerken  çekilmiş  resimlerimizi  mi  göndereceğiz?  Mutluluğumuzu  paylaşmak  için  havai fişek  patlatan  görüntüler  mi  yollayacağız?  Ya Star!...  Hani  arkadaşım  olmasa,  "bırakın beni,  bırakın...  şunun  ağzını,  burnunu  ..."  di- 


yesim  var.  Sanırsınız  zıt  kutuplarda  yaşıyoruz,  birbirimizi  görmüyoruz.  Öyle  bir  imkansızlıktayız. 
"İletişim  çağının  başlamasıyla  dünya küçüldü.  Dünya  artık  bir  köy  gibi.  Nerede,  ne oluyor  biliyoruz"  fikrini  ortaya  atanlara  söylüyorum:  Küçülen  dünyayla  siz  büyümediniz. 
Asosyalleşip,  başımıza  kaldınız.  İki  medeni insan  gibi  oturup,  karşılıklı  çaylarımızı  yudumlayıp  sohbet  edemiyoruz.  Karşılıklı  konuşunca tuhaflaşan  vatandaşlar  var.  Kendini  internette sanıp,  tırnak  işaretleriyle  simge  göndermeye çalışanlar  var.  Garip! 

Normal  koşullarda  yüz  yüze  o  kadar  insanla konuşsanız  size  gıkını  çıkaramayacak  edepsizler,  internette  avcı  kesiliyorlar.  Küfrün  büyüğünü  yapan  kendini  yiğitlik  mertebesine taşıyor.  Google  da  gördüğü  resimlerle  kendini kaşif  sananlar  var.  Herkes  bir  alem!  Sokrates olup,  kendimi  sokaklara  salasım  var:  Evet  sevgili  dostlar,  'bildiğim  tek  şey,  hiçbir  şey  bilmediğin  izci  ir.'  Ruhunuzu  elektronik  iletişim  ağına salmışsınız.  Ruhu  çekilmiş  zombiler  gibisiniz. 
Gidin  ağlara  takılan  ruhunuzu  toplayın.  O  ruh sizin  varlığınız,  o  sizin  çokluğunuz,  o  sizin  sebebiniz...  Yalnızsınız  dostlarım,  yalnız!  Hem  de 


çok  yanlışsınız!"  diyesim  var. 

Bir  de  yanınızda  telefonunu  hiç  aralıksız  parmaklayan  tipler  vardır.  Yeminle  böylelerini eşek  sudan  gelinceye  kadar  parmakla  kaydırasım  var.  Bakıp,  bakıp,  "aaa  falan  kes  şöyle. 
Aaa  bilmiyorum  filan  kes  böyle  demiş."  Bana ne  arkadaş,  bana  ne?  İnsanların  görüşleriyle çok  ilgileniyorsan  bak  bu  da  benim  görüşüm: kalk  git,  gözüm  seğirmeden! 

Arkadaş,  Allah'tan  iletişim  çağındayız. 
•  Yani  inanın,  bu  çağda  olmasaydık,  maazallah  nasıl  bir  iletişim  bozukluğu  içinde olduğumuzu  anlayamazdık.  Elinizi  tahtaya vurun!.. 

Anlayamadığım  bir  şey  daha  var:  Yan  yanayken  birbirini  anlamayan  bu  kadar  insan nasıl  oluyor  da  140  karakterle  anlaşabiliyorlar?  Var  mı  bunun  bir  açıklaması?  Düşünüyorum,  düşünüyorum...  Vazgeçtim.  Lazım  değil. 
Beynimin  kimyası  bozuldu.  Hiç  olmadığım kadar  kendime  uzak  kaldım.  Herkesle  iletişime  geçip,  biraz  sosyalleşeyim  dedim  ama ruhumla  beynim  arasındaki  iletişim  koptu. 
Düşünüyorum,  acaba  kendime  küs  müyüm? 
Acaba  ben,  ruhum,  kişiliğim  bir  bütün  müyüz? 
Galiba  bana  bir  şeyler  oluyor.  Kendimle  iletişim  kuramıyorum.  Sosyal  medyada  tanımadığım  onlarca  "kankam"  var.  Benim  kadın olduğumu  anlamayıp,  her  gün  "len"  diye hitap  eden  "dostlarım"  var.  Resimli,  özlü  sözlerle  bana  akıl  veren  hocalarım  var.  Hayatları hakkında  en  ufak  bir  fikrim  olmayan  yüzlerce arkadaşım  var.  Ama  ben,  benimle  bile  iletişim kuramıyorum.  Oturup  iki  dakika  okuduğum, duyduğum,  öğrendiğim  şeyleri  mukayese  etmeye  zaman  bulamıyorum.  Her  şey  çok  hızlı, hem  de  çok... 

İşte  2016  bitti,  2017  yılındayız.  Dönüp,  arkanıza  baktığınızda  bize  140  karakterle 2016'da  yaşadıklarınızı,  yaptıklarınız,  sevinçlerinizi  anlatabilir  misiniz?  Yoksa  sadece "hoş  geldin  2017,  bir  de  seni  görelim"  mi  diyorsunuz.  Çıkın  kabuğunuzdan,  bir  gezintiye çıkın.  Derinden  bir  nefes  alın,  ciğerleriniz güçlü  bir  oksijen  görsün.  Kendinizle  iletişime geçin,  barışın  kendinizle.  Dünya  elektronik iletişim  ağındaki  gibi  küçük  değil.  Kendinizle iletişimi  sağladığınız  an  göreceksiniz,  düşünmenin  bir  sınır,  hayalin  tek  bir  ufku  yok.  Bırakın  dünyayı,  sadece  sizin  ruhunuz  evreni kucaklayabilecek  kadar  geniş...  Biz  bunu  bildikten  sonra  hangi  'ağ'  olursa  olsun,  onu çözüp,  makaraya  sarar  gideriz... 
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Soldan  Sağa: 

1 -Bir  deri  hastalığı /Japonya'da  17.  yüzyıldan  bu 
yana  eğlence  hayatında  müşterilere  şarkı,  dans, sohbet  ve  oyunlar  ile  eşlik  eden  kadınlara  verilen  ad /  değersiz,  sıradan,  2-  ufuklar  /  bir  yağış  türü  /  herkese  hakkı  olanı  verme,  doğruluk,  3-  Bilim  tarihçisi Londa  Schiebingerln  cinsiyet  ve  ırk  hakkındaki  iktidar  politikalarına  göre  yapılandırılmış  varsayımları ifşa  eden  ve  bunları  doğanın  bilimsel  açıklamalarıyla  ortaya  koyan  kitabı,  4-  ana  kraliçe  arı  /  Musa Anter'in  1959  yılında  491ar  Davası  kapsamında idamla  yargılanmasına  gerekçe  olan  ünlü  şiiri, 5- ünlem/  Kürtçe'de  eşek,  /  bir  müzik  aleti,  6-  bir  tür tuzlu  bisküvi  /  orta,  7-  bir  harfin  kalın  okunuşu  / genellikle  orduda  yemek  dağıtımında  kullanılan büyük  metal  kap,  8-  anma  /  ten  /  Kürtçe'de'servet' /  Mısır'da  güneş  tanrısı,  9-  koyulaşarak  yarı  katı  duruma  gelmiş  sıvı  /,  pusu'nun  ünsüzleri  /  Kürtçe'de 'sivri' ,  10-  iltihaplı  sivilce  / açıklama  /  uzaklık  belirtir,  11- 1992  yılında  İzmir  Kadifekale'de  Nevvroz  ateşini bedeniyleyakan  kadın,  12- buluş  /  iye,  ilişkin  /  Nazım  Hikmetin  soyadı,  13-  bakı  /yankı 
/dingil  /isim  /Kürtçe'de  'ben' 

14- değerli  bir  taş /Beyrut'ta bir  güzellik  salonunda  çalışan beş  kadının  hikayesini  anlatan birfilm,  15- kadın  düşmanı. 

Yukarıdan  Aşağıya: 


1- Dilenciye  verilen  para /bil¬ ginler,  2- çaba,  güç /tencere, tava  gibi  mutfak  eşyaları,  3- gazeteci  Arzu  Demirin  11  Kürt kadın  gerillanın  portreleri  üzerinden  PKK'li  kadınların  erkek egemen  zihniyetin  hangi  bi¬ 


çimleri  ile  nasıl  karşılaştığı,  dağ,  silah,  savaş,  aşk  ile cinseliğe  nasıl  baktıklarını  anlatan  kitabı,  4-  büyükler,  ileri  gelenler  /  Kürtçe'de  'sekiz'  /  kilometre'nin kısaltması,  5-  pişmanlık,  6-  ayrıcalık  tanıma  /  insanda  ve  birçok  omurgalı  hayvanda  parmak  uçları¬ nın  dış  bölümünü  örten  boynuzsu  tabaka,  7- zengin,  varlıklı  /  ilave  /  dans  klübü,  8-  en,  genişlik  / kasınç /Mısır'ın  plakası /,ajda'nın  bir  hecesi,  9- büyük,  yetişkin,  yaşlı  /  bir  sanat  /  Hint  İran  dil  grubuna  verilen  ad,  10-  Çevresindeki  musluklardan  ve ortasındaki  fıskiyeden  su  akan,  üzeri  kubbeli  veya açık  havuz  /  cezaevi,  1 1  -  dini  inanışlara  göre  dünya üzerindeki  ilk  insan  /  yazarlığını  ve  yönetmenliğini James  Cameron'un  yaptığı,  üç  boyutlu  sinema  tekniğiyle  çekilen  2009  yapımı  bilim  kurgu  filmi  /  bir nota,  12-  abidevi  /  cinsel  yolla  bulaşan  hastalıklar sınıfına  giren  viral  bir  hastalık,  13-  hastalıklı,  sakat/ lahza  /  bir  nota  /  litre'nin  kısaltması,  14-  bir  bağlaç /  merkür'ün  diğer  adı  /  bir  soru  sözü,  15-  boyun eğme  /casus  /kolay  olmayan. 


141.  Sayının  Bulmaca  Çözümü 
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Dizanteri  nedir  ve  nasıl  oluşur? 


Dizanteri,  bağırsakların  iltihaplanmasına bağlı  olarak  gelişen  bir  iç  hastalıktır.  Kanlı ve  mukuslu  ishal  yaşanmasına  sebep olan  dizanterinin  esas  oluşum  nedeni,  bakteri, virüs,  parazitik  solucanlar  ve  protozoa  gibi  mikro organizmaların  bulaşması  durumudur.  Dizanteride,  iltihaplanma  özellikle  kolon  ve  bağırsaklarda gelişmektedir. 

Bu  tip  patojenler  özellikle  yiyecek  ve  içeceklerden yani  ağız  yolu  ile  bulaşmaktadır.  Bunun  dışında, temas  ve  dokunmayla  da  geçebilmektedir.  Bozulmuş besinlerin  vücut  tarafından  emilimi,  vücudun  çok fazla  miktarda  su  ve  mineral  kaybetmesine  sebep  olmaktadır.  Çünkü  kana  bulaşmış  olan  patojenik  organizmalar,  şiddetli  şekilde  etki  göstermektedir. 
Dizanteri,  bağırsaklara  ciddi  hasarlar  vermektedir  ve metabolizmayı  olumsuz  etkilemektedir. 

Dizanterinin  belirtileri 

Dizanteride  hastalar  tipik  olarak,  gittikçe  şiddetlenen  karın  ağrılarından  şikayetçi  olmaktadır.  Eğer  tedavi  edilmez  ise  hayati  tehlike  oluşturan  bir  hastalık olan  dizanteri,  kas  kramplarının  yaşanmasına  sebep olmaktadır.  Dizanteride  genellikle;  kanlı,  sulu,  iltihaplı  ve  mukuslu  ishal,  ateş  ve  titreme,  bulantı  ve 


kusma,  halsizlik,  aralıklı  olarak  kabızlık  ve  sürekli  olarak  tuvalete  çıkma  isteği  gibi  belirtiler  yaşanmaktadır.  Ayrıca,  gelişmiş  ülkelerde  dizanteri  belirtileri daha  hafif  yaşanabilmektedir. 

Semptomlar  genellikle,  dizanteriye  sebep  olan mikroorganizmanın  vücuda  girişinden  bir  ile  üç  gün sonrasında  ortaya  çıkmaktadır.  Fakat  bazen  haftalar sonra  da  ortaya  çıkabilmektedir.  Dizanteri  diğer  bazı iç  organların  da  hasar  görmesine  sebep  olabilmektedir. 

Karın  Ağrısı:  Dizanteri  kolon  ve  bağırsakları  etkileyen  bir  hastalık  olduğu  için,  karın  boşluğunda  şiddetli  kramp  ve  ağrıların  oluşmasına  sebep olmaktadır. 

Şiddetli  İshal:  Karın  boşluğunun  ağrımasına  da sebep  olan  ishal,  dizanteri  hastalığında,  normal  seyrinden  çok  daha  farklı  ilerlemektedir.  Dizanteri  hastalarında  ishal,  çok  sıvı,  iltihaplı  ya  da  mukuslu  ve kanlı  şekilde  kendini  göstermektedir 

Ateş  ve  Titreme:  Vücut  dışarıdan  kendisini  istila eden,  parazit,  bakteri  ya  da  protozoalar  ile  mücadele içine  girdiği  için,  bu  hastalıkta  ateş  yükselmesi  yaşanması  normal  bir  vücut  tepkisi  olacaktır.  İltihap  temelli  bir  hastalık  olan  dizanteri,  yüksek  ateş  ve titreme  yaşanmasına  sebep  olmaktadır. 


Bulantı 

ve  Kusma:  Vücutta  zehirlenme  etkisi  gösterebilen  dizanteri,  kusmaya  ve  bulantı yaşanmasına  sebep  olabilmektedir. 

Halsizlik:  Birçok  hastalıkta  olduğu  gibi,  dizanteri  hastalığında  da,  halsizlik  ve  bitkinlik  yaşanmaktadır.  Hem  şiddetli  karın  ağrıları  ve  ishal  hem de  yüksek  ateş,  halsizlik  ve  yorgunluğa  sebep  olmaktadır. 

Sık  Tuvalete  Çıkma:  Dizanteride  yaşanan  şiddetli ishal  nedeni  ile  kişide  sürekli  olarak  aralıksız  bir  şekilde  tuvalete  çıkma  isteği  gelişmektedir.  Fakat,  tuvalete  sık  çıkma,  bazen  diğer  bazı  hastalıkların belirtisi  olabileceği  gibi,  bazen  de  basit  ve  tehlikesiz durumlar  sonucu  ortaya  çıkabilmektedir. 

Tedavisi 

Dizanterinin  tedavisi  hem  ilaçlar  yardımı  ile  hem de  bazı  ilaçsız  yöntemler  ile  birlikte  yapılabilmektedir.  Dizanteri  tedavisinde;  rehidrasyon  tedavisi,  antibiyotik  ve  ameobicidal  (anti-amip)  ilaçlar  ve anti-romatizmal  ilaçlar  kullanılmaktadır. 

Alınacak  Önlemler:  Kirliliğin  sebep  olduğu  bir  hastalık  olan  dizanteriden  korunmak  için,  hijyen  ve  te¬ 


mizliğe,  kişisel bakıma  ve  gıdaların  hijyenine  çok  dikkat edilmelidir.  Eller  düzenli  olarak yıkanmalı,  tuvalet  temizliğine  özen gösterilmeli  ve  tuvaletten  çıktıktan sonra  eller  iyice  yıkanmalıdır.  Güvenilir  olmayan  yerlerden  bir  şeyler  yenilip  içilmemeli,  böyle  yerlerde  tuvalet kullanılmamalıdır.  Meyve  ve  sebzeler  iyice yıkanmadan  tüketilmemelidir. 

Dizanteri  hastalığının  yaygın  olarak  görüldüğü  bölgelerde,  içme  suları  ve  yiyecekler  tüketilmemeli,  kapalı  kutularda  sular  ve  gıdalar tercih  edilmelidir.  Bu  bölgelerde,  çiğ  besin  tüketmekten  kaçınılmalıdır.  Duş  alınırken  ya  da  diş  fırçalanırken,  bu  bölgedeki  suları  yutmamaya  özen gösterilmelidir. 

Bunların  dışında,  alternatif  olarak,  üzüm  yaprakları  tüketmek,  dizanteriyi  önleyebilmekte  ve  iyileştirmeye  yardımcı  olmaktadır.  Ayrıca,  nane  ve papatya  çayları,  altınmühür,  kaygan  karaağaç  kabuğu,  bayberry  kökü  ve  silvervveed  gibi  bazı  bitkisel takviyeler,  dizanterinin  çeşitli  semptomlarını  hafifletmeye  yardımcı  olacağı  gibi,  önlem  amaçlı  olarak da  kullanılabilmektedir. 


Doğadan  bir  şifa: 


Sirke  sözcüğü  Farsça  ekşi  anlamına  gelmektedir.  İnsanların  şarap  yapmaya  başladıkları tarihten  itibaren  sirkeyi  tanıdıkları  söylenir. 
Yunanlar,  Asurlar,  Mısırlılar  ve  Romalılar  sirkeyi  yemeklerde,  konservelerde  ve  ilaç  olarak  hastalıkların tedavisinde  kullanırlardı. 

Mısır  ve  Çin'de  yapılan  kazılarda  8  bin  sene  öncesine  ait  kaplarda  sirke  izlerine  rastlanılmış,  Babillerin  bundan  7  bin  sene  evvel  hurmadan  sirke yaptığı  ve  sirkeyi  tedavi  amaçlı  kullandıkları  anlaşılmıştır.  Asurlular  ise  sirkeyi  kulak  ağrılarının  tedavisinde  kullanıyordu. 

Sirke  bunlara  benzer  bir  çok  medeniyet  tarafından  kullanılmış  yaraların  dezenfekte  edilmesinde ezik  ve  çürüklerde,  yılan  ve  çiyan  sokmalarına  karşı kullanılmıştır.  Romalılar  sirkeyi  üzümden  hurmadan  ve  bazı  tahıllardan  yapıyordu.  Columella  Romalı  askerlerin  yola  çıktıklarında  mikrop  öldürücü güç  verici  ve  serinletici  poşka  denen  sirkeli  su  içtiklerini  yazmıştır. 

Onlarca  halk  binlerce  yıldır  sirkeyi  şifalanmak  ve korunmak  için  kullanırken  bizler  neden  hâlâ  sadece salata  ve  turşularımıza  sirke  koyuyoruz?  Sirke  bizlerin  ve  evlerimizin  temizliğinde  kullanılabilecek 


ortak  maddedir. 

Bakalım  şimdi  sirke  nelere  iyi  geliyormuş  ve  nasıl  kullanılmalıymış? 

•  Elma  sirkesi  tamamen  doğal  bir üründür.  Elma  suyunun  fermantasyonu  ile  elde  edilir.  Elma  sirkesi  kullanarak  evinizde  ve  günlük yaşantınızda  doğal  olmayan  kimyasal ürünlerin  tüketimini  azaltabilirsiniz. 

•  Elma  sirkesi  dişteki  lekelerin  temizlenmesinde yardımcı  olabilir.  Dişlerinizi  elma  sirkesi  ile  ovun  ve ağzınızı  su  ile  çalkalayın. 

•Saçlarınızı  zeytinyağlı  sabunla  yıkadıktan  sonra elma  sirkesi  ile  durularsanız  daha  parlak  ve  hacimli olmalarına  yardımcı  olabilirsiniz.  Boş  bir  şampuan şişesine  2  kaşık  elma  sirkesi  ve  bir  bardak  soğuk  su koyarak  çalkalayın.  Etkili  sonuç  için  haftada  iki  kez bu  işlemi  yapmanız  doğru  olacaktır. 

•Ağız  kokularına  karşı  1  çay  bardağı  suya  1 
yemek  kaşığı  sirke  eklenerek  haftada  bir  kez  gargara  yapılır. 

•  Elma  sirkesini  seyrelterek  cildinize  uygulayabilirsiniz.  Bu  cildinizi  temizleyecektir,  akne  ve  siyah nokta  oluşumunu  da  engelleyecektir. 

•Orta  kulak  iltihabına  karşı  1  çay  kaşığı  sirke  2 
çay  kaşığı  su  karıştırılır  kulağa  bir  damla  sıkılır. 

•Güneş  yanıkları  için,  banyo  suyuna  bir  fincan elma  sirkesi  ekleyin  ve  10  dakika  kadar  içersinde bekleyin. 

•  Elma  sirkesi  siğil  tedavisinde  de  etkilidir.  Gece yatmadan  önce  bir  parça  pamuğu  elma  sirkesi  ile ıslatın  ve  pamuğu  siğilin  üzerine  koyup  flaster  bant ile  kapatın.  Sabaha  kadar  açmayın.  Siğilin  tekrar oluşmaması  için  aynı  işlemi  birkaç  gün  daha  tekrarlayın. 

•Asit  içerikli  elma  sirkesi  ile  mide  asidinin 


tedavisi  çok  tuhaf  gelebilir,  ancak  araştırmalar  mide yanmasına  elma  sirkesinin  iyi  geldiğini  göstermektedir.  Bir  çay  kaşığı  elma  sirkesini  yutup  üzerine  bir bardak  su  için.  Ancak  ülseriniz  varsa  elma  sirkesini tek  başına  içmeyin.  Bu  aynı  zamanda  homeopatik bir  uygulamadır. 

•  Bedenin  pH  dengesine  yardımcı  olmasının  bir sonucu  olarak,  elma  sirkesi  toksin  atıcı  etki  yapmaktadır.  Araştırmalar  kalp  damar  dolaşımı  geliştirdiğini  ve  karaciğeri  temizlediğini  göstermektedir. 

•  Elma  sirkesi  evcil  hayvanlarda  pire  kovucu  olarak  kullanılabilir.  1  ölçü  elma  sirkesi  ile  bir  bardak suyu  karıştırıp  evcil  hayvanınızın  üzerine  spreyle püskürtün  ve  birkaç  gün  tekrarlayın.  Pire  varsa  yok olacaktır. 

•  Elma  sirkesi  tuvaletlerin  temizlenmesinde  kullanılabilir.  Klozetin  içerisine  biraz  elma  sirkesi dökün  ve  suyunu  çekmeden  bir  gece  bekletin.  Bulaşık  makinelerinde  de  deterjan  yerine  elma  sirkesi kullanabilirsiniz. 

•Ayrıca  bir  ölçü  elma  sirkesi-bir  ölçü  su  karışımı ile  fırın  içi,  mutfak  tezgahı,  cam  ve  ayna  temizliği yapılabilir 


Pratik  Öneriler 


□Kek  yaparken  malzemeleri  karıştırdığınız  kaşığa  hamurunuz  yapışabilir.  Malzemeleri  karıştırmadan  önce kaşığı  süte  batırırsanız,  hamur  yapışmaz. 

□Hamur  işlerinden  sonra  mutfak  tezgahını  temizlemek  için  biraz  tuz  serpip  nemli  bezle  silin. 

□Kahve  kavanozuna  bir  kesme  şeker  atarsanız  kahveniz  bayatlamaz. 

□Kireçlenen  ütünüzü  kurtarmak  için  ütünüzü  tuz  yığınının  üzerinde  gezdirin.  Sonuç  sizi  şaşırtacak. 

□Ahşaptaki  çizikleri  temizlemek  için  çizik  olan  yerleri yarım  ölçek  sirke  ve  yarım  ölçek  zeytinyağı  ile  ovun. 

□Kireçli  duş  başlığını  bir  bardak  sirke  ile  çözebilirsiniz. 
Bir  bardak  sirkenin  içine  koyacağınız  duş  başlığını  20 
dakika  bekletin. 

□Kötü  kokulara  karşı  ayakkabılarınızın  içine  kabartma tozu  serpin.  Gece  boyunca  bekleyin.  Sabah  ayakkabıyı giymeden  önce  kabartma  tozunu  silkeleyin. 

□Pamuklu  giysilerinizin  çekmemesi  için  ilk  yıkamada bir  gece  soğuk  suyun  içerisinde  bekletin,  sonra  yıkayın, çekmeyeceklerdir. 

□Duvarınıza  çivi  çakacağınız  zaman  işaretlediğiniz yerin  üzerine  çapraz  bant  yapıştırın.  Çiviyi  öyle  çakın. 
Böylece  duvarın  alçısını  çatlatmamış  olacaksınız. 

□Peyniri  kolay  rendelemek  için,  15  dakika  buzlukta bekletin 

□Çatal,  bıçak,  kaşık  gibi  metal  eşyaların  ilk  günkü  gibi parlak  olmasını  istiyorsanız;  eşit  oranda  ılık  su  ve  sirkeyi  karıştırıp,  karışımın  içinde  1  saat  bekletin. 


Kış  aylarında  yenilenmek  için  çözümler 


YEMEK  TARİFİ 

Sütlü  Havuçlu  Aşçı  Çorbası 


Malzemeler  Hazırlanışı 


Kadın  ve  doğa  birbirinin  aynısıdır.  Kadınlar  gibi  doğa  da  rutin  olarak  yenilenir.  Mevsim  geçişlerinde  ise  doğa bize  birçok  koruyucu  ürün  sunar.  Yaz  ayı  da  kışa hazırlık  için  doğanın  zenginliğinin  en  büyük göstergesidir. 

Doğadaki  birçok  canlı,  kışın  çetin  geçeceğini bildiği  için  yaz  boyu  çalışıp  kışlık  gıdalarını  hazırlar  ve  kışı  sağ  salim  geçirmeyi  hedefler.  Yaz ayında  ve  bahar  ayında  doğa  da  hayvanlar  da uyanık,  canlı  ve  hareketlidir.  Bu  mevsimlerde hiçbir  canlının  kışın  olduğu  gibi  (kış  uykuşu),  yaz  veya  bahar  uykusuna 


yattığını  görmeyiz.  Bu  yazıda  sîzlere  verimli, canlı  olan  yazın  son  ayında  ve  bahar  boyunca kışa  dertsiz,  tasasız,  sağlıklı  nasıl  hazırlanabileceğimizi  anlatacağız. 

Sağlık  açısından  en  önemli  unsur  tedavi  olmaktansa  tedavi  edilecek  hastalığı  önlemektir, yani  koruyucu  hekimliktir.  Bu  da  öncelikli  olarak  bağışıklık  (immün)  sistemi  sayesinde  gerçekleşebilir.  İmmün  sistemini  güçlendirmek özellikle  sıcak  mevsimden  soğuk  bir  döneme geçerken  oldukça  önem  taşımakta.  Çünkü  vücudumuz  soğuk  mevsimde  daha  fazla  direnç göstermektedir. 


3  su  bardağı  süt 
3  su  bardağı  tavuk  suyu 
2  tane  rendelenmiş  havuç 
1  yemek  kaşığı  tereyağı 
1  yemek  kaşığı  sıvıyağ 
2  yemek  kaşığı  un 
6-7  dal  maydanoz 
3-4  dal  dereotu 


Unu,  tereyağını,  sıvıyağı  birlikte  tencereye  alın.  3-4  dakika  kavurun. 
Üzerine  sütü  ve  tavuk  suyunu  ekleyin.  Topaklanma  olursa  blendırla  çırpın.  Üzerine  rendelenmiş  havucu dökün.  Daha  sonra  kaynamaya  bırakın. 10  dakika  kaynadıktan sonra  üzerine  doğranmış  maydanozu  ve  dilerseniz  doğranmış derotunu  döküp  karıştırın  ve altını  kapatın.  Bir  süre  dinlendirdikten  sonra  servis  ediniz. 

Afiyet  olsun... 


Bağışıklık  sistemi  de  tıpkı  insanın  öz  savunmasını  yapmak  için  uyguladığı  teknikler  gibi ebediyen  aynı  şekilde  ilerlemez.  Psikolojik  ve fizyolojik  travmalarla,  sağlıksız  beslenme  ve yaşam  tarzı  ile  düşüş  gösterirken  yaşlanmanın doğası  gereği  de  bağışıklıkta  yavaşlamalar  görülür.  Bir  yandan  genel  olarak  tüm  organ  sistemlerinde  hastalıklar  oluşabilir,  diğer  yandan ise  immün  sisteminin  kendisinde  bile  fizyolojik problemler  oluşabilir  ki  bu  tip  hastalıklar  başta kanser  sebeplerindendir. 

Güçlü  bir  immün  sistem  sayesinde  hastalıklara  karşı  korunur  canlı  ve  dirençli  oluruz.  Sağlıklı  beslenme  ile  de  immün  sistemini güçlendirmek  mümkündür.  Bunu  yapabilmek için  yeterli  protein-yağ-karbonhidrat  ve  vitamin  aliminin  sağlanması  oldukça  önemlidir. 
Demir-  çinko-  selenyum-  magnezyum  ve kalsiyum  gibi  gerekli  minerallerin  ve  tuzların  yeterli  alınması  vücudun  savunma sürecinde  çok  önemlidir. 

Şu  mevsim  için  tüketilecek  ve  bağışıklığı güçlendirecek  en  değerli  gıdalar:  İncir,  elma, üzüm,  çiğ  üzüm  koruğu,  kabuklu  şeftali, semiz  otu,  sumak,  biber,  ısırgan  otu,  zeytin ve  zeytin  yağı.  Tabii  bunların  yanında  yeterli uyuyup  ve  stresten  uzak  durmak  da  immün sistemin  güçlenmesi  için  gereklidir. 

•kaynak:  gaiadergi 
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Yıldız  CILO 


Adımı  soranlara  'toprak'  derim.  Heybesinde  umut  taşıyan,  emeğin  katık  katık  işlendiği  mekânım  ben.  Nice  çığlık  var koynumda  saklı  olan.  Kuşaklar  atlattım,  kavgalar gördüm,  talanlar,  zulümler,  unutulmuşluklar  yaşadım.  Mirası  oldum  dünün,  yarınlara  yadigâr.  Besledim,  büyüttüm,  yaşattı  m. Var  oldukça  var  ettim  yanı başımda  sayıklayan  yürekleri.  Salkım  salkım  özlem büyüttüm,  güneşi  emzirdim  koynumda.  Ben  istemesem  de  kavgalar  oldu  göğsümün  hemen  üzerinde.  Dert  etmedim,  yine  bağrıma  bastım.  Yataklık ettim  sürgün  yaşayışlara,  eşkıya  aşklar  büyüttüm, türkü  oldum  dilden  dile  dolandım. 

Baharın  ıslaklığında,  yazın  kavuruculuğunda, sonbaharın  sarısında,  kışın  soğuğunda  direndim. 
Direnerek  yarınlara  ulaştım.  Ve  her  mevsim  başka baktım.  Bakışlarımda  yükseldi  türlü  türlü  çiçekler. 
Bazen  karanfil  oldum,  yokladım  yüreğini  fanilerin, gelincik  oldum  kelebeklerle  dansa  tutuştum,  kardelen  oldum  sabrın  gülen  gözlerini  sundum. 

Toprak  derler  adıma.  Kimisi  ana  bilir,  bazıları  yar diye  sarılır.  Bendim  sevgimle  ağaçlar,  otlar  yükselten.  Bendim  mevsimlere  anlam  kazandıran,  canlılara  yaşam  pınarı  olan.  Bendim  insana  özgürce soluk  aldırtan,  yürüten,  düşündürten,  insanı  insan yapan...  Bendim  şefkatimle  çocuklarını  emziren, büyüten.  En  yalnız  anlarında  ben  vardım.  Ölüm  dedikleri  anda  bile  ben  vardım  yanlarında,  ben  kucak¬ 


ladım  onları,  ben  bağrıma  bastım  ana  şefkatiyle. 

Yeri  geldi  düşmanlık  damıtılmak  istendi  yüreğime.  Zemheri  ayazlara  mahkûm  bırakıldım.  Unutulmuşluklar  reva  görüldü,  paramparça  edildi bütünlüğüm.  Hüzün  koktu  bir  vakit.  Yakama  yapıştı zulüm.  Horlandım,  çürümeye,  unutulmaya  terk edildim.  Cinayetler  zinciri  yaşandı  gecelerimde. 
Utanan  olmadı  benden.  Utanıp  da  yüzü  kızaran  hiç olmadı!  Sonra  yabancılaştı  benden  büyüttüklerim. 
İnkâr  edildim,  susturulmak  istendi  dilim.  Bombalar patladı  göğsümde,  her  patlamada  yırtıldı  bir  damarım.  Ölüm  soludum,  mezaryerine  döndü  bedenim. 

Bir  ben  bilirim  imhanın  ağır  sancısını.  Sorgusuz sualsiz  vurulurken  çocuklarım,  biriken  acılarımı  sırtladım.  Efkâr  bastı  dolunaylı  gecelerde,  yıldızlara  yoldaşlık  ettim  karanlık  gecelerde.  Sürüklenmemek için  sürükledim  dört  biryanımdan  gelen  rüzgârları. 
Tüm  göçmen  kuşlarının  kanatlarına  kokumu  sürdüm,  saldım  her  biryanına  dünyanın.  Tüm  karanlık suretlere  inat,  güneşe  sundum  hasretliklerimi. 
Yalan  yaşayışlar  çoğalırken,  gerçeklere  sarıldım.  Özlemin  ağırlığında  ezilmemek  için  hücrelerime  işledim  çocuk  gülüşlerini.  Keskin  bir  bıçak  var  sırtıma saplanan.  O  büyüttüklerimdi  bıçağı  saplayan. 

Acım  büyük,  kahreder  çoğu  zaman. 

Uğultular  yükselir  zindan  karanlığındaki  gecelerde.  Uçsuz  bucaksız  uçurumları  andıran  geceler... 
Sessizliğin  sesinde  kaybolanın  kendisi  olduğunu  bilmeden  insan,  daha  kaç  güneşsiz  ömür  tüketeceğini sanıyor?  Veba,  kıtlık,  açlık,  kuraklık,  hastalık...  Kaybolan  kendisidir.  Aç  bırakan,  hastalıklar  çoğaltan, kıtlıklar  yaşatan,  hızla  bir  bitişe  giden  yine  kendisi¬ 


dir.  Vebali  boynuna  insanın.  Kucakladım,  bağrıma basıp  kendim  gibi  bildim.  Onu  yarınlara  ulaştırdım. 
Günahı  boynuna  düşünenlerin,  düşündüklerini  sananların...  Ar  damarı  çatlamışçasına,  sinsice  gülüşüne  şahitlik  ettim.  Öyle  hoyratça,  öyle  hayâsızca saldırdı  ki  üzerime,  anlayana  aşkolsun. 

Zamanı  da  darmadağın  etti.  Parçalara  ayırdı,  bir parçasına  dün,  birine  bugün,  diğerine  ise  yarın dedi.  Fesat  karışınca,  bugünü  unuttu  insan,  dünü düşünüp  pişman  oldu,  yarını  düşünüp  telaşlandı. 
Ama  işin  ilginç  yanı  tüm  telaşlanması  güneş  doğup batıncaya  kadardı.  Aslında  farkında  olmadan  yüzüne  gözüne  bulaştırdı.  Rezil  etti  bugünü,  rezil  etti kendini. 

Ölen  de,  öldüren  de  kendisi.  Suçlu  olan  da,  suçlayan  da  o.  Yaradanmış  gibi  her  canlıyı  sorgulayan, yargılayan,  mahkemesiz  ceza  kesen  de  o.  Oysa mağduruyum  hoyratça  yaşayışının,  kurbanı  oldum düşüncesiz  tavırlarının.  Çığlık  çığlığa,  ayaklarının  altında  ezilen  de  bendim. 

Kaç  asırdır  acılar  yaşarım,  acılarımla  yeşeren  nimetlerden  tattı  faniler.  Ama  zalimin  elinden  usanıp da  yenilmedim.  Bazen  üşümüş  bir  kuş  yavrusu  gibi titrese  de  bedenim,  bakmayın  kendimi  bulmanın ağır  sancılarıydı.  Başkaldırılara  gebelik  ettim.  Bir çağlayan  gibi  coşkun  yüreğimde  inancım  ve  öfkemle  karanlıkları  deldim,  güneşin  gülen  gözlerinde yaşam  buldum,  yaşam  sundum.  Saydam  bir  sessizlik  çökse  de  yüzüme,  suskunluğumu  attım  üzerimden,  haykırışlarımı  büyüttüm.  İsyan  çığlığım  oldu bazı  kendi  farkında  olan  canlılar. 

Daha  sırrını  yitirmeden  bedenim,  yorgun  bir  zamandan  çıka  geldi  esmer  bakışlı  çocuklar.  Beyaz  kefenlerden,  ölümlerden,  kendini  bilmezliklerden sıyrılarak  yüreğimin  derinliklerinden  yükselen  dağ¬ 


ların  doruklarında  sevda  türküleri  dillendirdiler. 
Ağıtlarını  da  aldılar  yanı  başlarına,  acılarını,  ağlamalarını,  sancılarını,  en  çok  da  özlemlerini  ve  sevmelerini...  Belirdikçe  esmer  bakışlı  çocuklar,  ateşin alevleri  daha  da  yükseldi  göğe  doğru.  Ateşin  çocukları'  dediler  kedine,  rengini  benden  alan  çocuklar...  Dayadılar  sırtını  dağlara,  bir  bakış  fırlatarak henüz  uyanmış  gözlerime,  güneşle  bağ  kurdular. 
Gökte  yıldız,  yerde  bir  onlar  vardı  yüreğime  yakın duran.  Ölüm  kusan  celladıma  karşı  cesaret  kuşandılar.  Boydan  boya  inanç  yüklendiler,  umut  büyüttüler  yüreklerinde. 

Dirildi  umut,  keskinleşti  inanç.  Şafakların  serinliğinde  önce  alevler  yükseldi.  Gün  doğumlarında ise  dalga  dalga  uyandı  şehirler.  Bir  bir,  bin  bin,  milyon  milyon  koştular  ana  kucağına  doğru.  Sonra  rüzgârın  kanatlarında  gülmeler  yetişti  yeryüzünün  her bir  köşesine.  Sesi  oldular  yaralı  bedenimin,  sözü  oldular  kanayan  yaralarımın.  Suskunluğun,  korkunun çirkin  suretini  alt  ettiler.  Alevlere  saldılar,  sonra  da küllerini  rüzgâra  verdiler  ulaştırsın  diye  nice  karanlıkta  saklanan  yüreklere. 

Eyyyy...  Rengini  benden  almış  sen!  Dağ  doruklarında  umudun  uslanmaz  taşıyıcı  olan  esmer  gülüşlü  çocuk.  Şimdi  sesin,  sözün  bir  tokat  gibi çarpıyor  beton  yığınları  arasına  sıkışmış  olanların yüzüne.  Göçüp  gitmişlerdi,  beni  bırakıp  yalandan maskeler  ardına  saklanmışlardı.  Maskeleri  düştü, geriye  kalan  ise  yanan  özgürlük  ateşinin  her  an daha  da  yükselen  alevleridir. 

Toprak  diye  bilirler  beni.  Bir  ana  gibi  bana  bağlananlar  da  var.  Yar  gibi  sevip  kollayanlar  da.  Ama toprak  derler  bana.  Yaradan,  doğuran,  üreten, sunan  benim.  Benim,  gamzelerinde  özlem  besleyen,  dağ  doruklarında  umut  yeşerten...  Esmer  bakışlı,  güzel  gülüşlü  çocuklara  beşiklik,  cesaretlerine tanıklık  eden,  sevdalarına  mekân  olan  benim. 

Toprak  derler  adıma.  Güneşi  emziren  toprak... 
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